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Gayrimenkulde üç boyut dönemi başladı 


apu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, vatandaşların e-Devlet üzerinden TAKBİS'e girerek konutunun içini ve dışını 3 boyutlu görebilme imkanına sahip olacağını söyledi. 
Bugünlerde çeşitli kaynaklarda haberini gördüğünüz için başlıkta neyi hatırlattığımızı anlamışsınızdır. Evet, geçtiğimiz günlerde tapuda 3 boyutlu ev dönemi başladı. Projenin adı 'Üç Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi'. Uygulayıcısı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. Genel Müdür Mehmet Zeki Adlı, bu uygulama sayesinde vatandaşın e-Devlet üzerinden TAKBİS'e girerek konutunun içini ve dışını 3 boyutlu görebilme imkanına sahip olacağını söyledi. Artık üç boyutlu, akıllı veriler sunmak için çalışacaklarına dikkat çeken Adlı, “Şu anda grafik olarak haritalara baktığınız zaman sadece çizgisel olarak, iki boyutlu görüyorsunuz, artık bu yetmiyor. Çünkü 40-50 katlı binalar var. Binaların içerisinde yüzlerce bağımsız bolüm var ama bunlarla ilgili bilgiyi vatandaş sağlıklı bir şekilde göremiyor. Hazırladığımız projeyle bunu üç boyutlu, akıllı verilere dönüştürüp gerekirse kendi dairesinin içerisine kadar girip, oradaki brüt alanı görebilecek şekilde vatandaşın hizmetine sunmak istiyoruz” dedi. 
Tapu işlemlerinde mülkiyetin yerini hesaplamada 5 santimetrenin bile büyük önem taşıdığı göz önünde bulundurulduğunda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünü bu projesi için takdir etmek gerekiyor. Olaylara ve konulara 3 boyutlu bakma eğilimini gayrimenkul sektörü ne güzeldir ki farklı hususlarda da geliştiriyor. Örneğin bazı konut projelerinin 
tanıtımında ya da reklamcılık sektöründe projelere ilişkin, drone ile yapılan çekimler ve 3 
boyutlu tanıtımlar mevcut. Ev gibi, insanın belki de hayatında bir kez yapabileceği yatırım nedeniyle alıcının tüm hassasiyetleri sektör tarafından dikkate alınıyor görünüyor. 
3 boyutlu olmaktan bahsedince, kavramı biraz daha genişletelim istiyorum. Biraz 
mecazi anlamıyla da değerlendirelim. Konut satışları yüksek faizden dolayı düşüyor evet. Ama konuya 3 boyutlu yaklaştığınızda, öyle lokasyonlar ve projeler var ki hem ihtiyaca doğrudan hitap ediyor, hem de fiyatıyla ve koşullarıyla alıcıyı yüksek faizin korkusundan uzak tutuyor. Evet faizin yüksekliği genel piyasa için önemli handikap, ama proje geliştiricileri artık hedef kitle-maliyet denklemlerini daha fazla dikkate alan projeler geliştirmeli. Çünkü ne yaparsanız yapın kısa vadede faizde düşüş beklenmiyor. 
Yabancı yatırımcılara satış artışta diye seviniyoruz, TÜİK rakamlarına bakınca. Ancak yönü ne olursa olsun Avrupa bazlı yabancılarda artış yok. Konuya 3 boyutlu bakıp yelpazeyi renklendirmek zorundayız. Şu anda siyasi nedenlerle durum böyle olabilir ama oturup beklemektense uygun çabayı göstermek zorundayız. Bu nedenle bir haberi bu hafta fazlasıyla önemsedim. 


Bodrum Ruslara Tanıtılacak 

Rus emlakçılar, Bodrum'un turizm ve emlak potansiyelini Rusya Federasyonu ve Rusça konuşan ülkelerde tanıtmaya hazırlanıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rusça yayın 

yapan 'Vaş Bodrum/Sizin Bodrum' (bodrum.com.ru) adlı internet portalının organize ettiği etkinlikte, Rusya Emlak Müşavirleri Birliği heyeti, ilçeye geldi. Çalışmaları hakkında bilgi veren heyet, Rusya'da Bodrum'u tanıtacaklarını belirtti. Bodrum.com.ru Internet Portalı 

İş Geliştirme Müdürü Igor Pasynhuk ise, “Bodrum'da yerleşik olarak 1000 Rus yaşıyor. 
İnsanlar buraya geldikten sonra yaşamak istiyor” dedi. Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Cemil Bayraktar, Bodrum'da bazı emlak firması temsilcilerinin de Rusya'da yapılan turizm fuarına katılmayı tercih ettiğini söyledi. Özetle sektör olarak Avrupa için şu anda çok uzaklara gidemiyorsak yakın ülkelerde şansımızı zorlamalıyız... 
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Başka Ayın Yaratılışı sergisi bidin Elderoğlu'nun 1940'lı yıllardan itibaren, soyut ve soyutlamananın izini sürdüğü yağlı boya, kara kalem 

ve eskiz çalışmaları bir araya geldi. Eserlerin, 1950'den 

itibaren Türk resim sanatında gündeme gelen soyutlama ve soyut resim tartışmalarıyla Elderoğlu'nun biçimlenen yol arayışını gözler önüne seriyor. Sergiyi, 18 Mart'a kadar Pazar günleri hariç, 10.00-18.00 arasında, Drimart 

Nişantaşı'nda ziyaret edebilirsiniz. 


ETKİNLİK TAKVİMİ 


a A İk ilde k 
Notre Dame de Paris müzikali 


ictor Hugo'nun klasik aşk hikayesi Notre Dame'ın Kamburu eserinden uyarlanan modem yapımın müzikleri Riccardo Cocciante tarafından bestelenirken, 
sözleri Luc Plamondon tarafından yazıldı. Yaklaşık 20 
yıl sonra, bugün Palais des Congres Paris'te başlayan aşk hikayesi tıpkı ilk günkü gibi büyük bir heyecanla sahnelenmeye ve seyircileri kendine çekmeye devam ediyor. Guinness Rekorlar kitabına ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal olarak giren Notre Dame De Paris, orijinal dili Fransızca'da sahnelenmek üzere, 21 performans için 9- 25 Mart tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Tiyatro'da sergilenecek. 


Istanbul Mart ayı etkinlikleri LALİ PUNA KONSERİ 

010 yılına kadar dansı müziğinden indie rock'a kadar 

geniş bir yelpazede kendilerini arayan grup, 'Our Inventions' albümü ile elektro-pop türüne geri dönüş yaparak büyük beğeni topladı. Dünya turneleri sayesinde hayran sayılarını her geçen gün arttıran Lali Puna, kurulduğu günden beri duygulara hitap eden bir elektronik pop müziği icra ederek, öne çıkmayı başardı. Saf elektropop ritimleriyle yumuşak vokali bir araya getiren son albümleri Two Windows ve zengin elektropop repertuvarlarıyla Lali Puna, 8 Mart'ta Studio'ya konuk oluyor. 


Baldan Karanlık tiyatro oyunu etin Akdülger'in tek kişilik trajedi&dram oyunu, Baldan Karanlık, 31 Mart'a kadar Toy İstanbul'da sizleri bekliyor. 

Tiyatro, oyunculuk ve yazarlık gibi sahne sanatlarının en 

önemli disiplinlerini tek bir çatı altında toplayan Toy İstanbul, 

kendi prodüksiyonu olan ikinci oyununu sahneye koyuyor. 

Kemal Hamamcıoğlu'nun yazıp yönettiği tek kişilik “Baldan 

Karanlık" oyununda Metin Akdülger güçlü ve sarsıcı bir 

performans sahneliyor. Prömiyeri aralık ayında gerçekleşen 

oyun, tiyatroseverler tarafından yoğun bir ilgi ve büyük bir beğeniyle takip ediliyor. İzleyenleri, çok iyi bildikleri ama unutmayı seçtikleri yollardan geçerken, kaybolanların hikâyelerine ortak olmaya davet eden Baldan Karanlık; insanın, doğaya ve insana yaptıklarının nedenini sorguluyor. 

Oyun, insana kim olduğunu hatırlatan içten anlatımıyla da 

izleyenleri sarmalıyor. 
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KANAL İSTANBUL 


oluşturulacak. 

453 milyon metrekareye kurulması 
planlanan Yeni Şehir'in 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluşturacak. 
Diğer alanlar 78 milyon metrekare ile havaalanı, 33 milyon metrekare ile Isparakule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekare ile yollar, 167 milyon metrekare ile 


imar parselleri ve 37 milyon metrekaresi 


ise ortak yeşil alanlara ayrıldı. Projenin 


maliyetinin 10 milyar dolar üzerinde olacağı tahmin ediliyor. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul projesinin detaylarını açıkladı. Ağustos 
2017 tarihi itibarıyla çalışmalara başlandığını ve güzergahların tespitinin buna bağlı olduğunu aktaran Arslan, “Bu yılbaşı itibarıyla, sayısal model çalışmaları, deprem risk değerlendirmeleri, rüzgar ve dalga ikliminin çalışmaları ve entegre olacağı bütün projelerin yapım çalışmalarını tamamladık. Çevresel ko- 


şullar ile maden alanlarını, sit alanları, hassas alanlar, yer altı ve yer üstü toprak ve su kaynakları ayrıca kanal uzunluğu, kamulaştırma gibi etkenler çerçevesinde de dikkate alınarak 5 farklı güzergah üzerinde çalışmalar devam ettirildi. 
Kanal güzergahı boyunca tek bir yer altı sularının bulunmadığı tespit edildi. 
Kanal İstanbul projesinde tsunami ile 


parametreler belirlenirken, kayıtlı tüm 


veriler çerçevesinde detaylı çalışmalar yapılmış ve olumsuz etkisinin olmaya- 


cağı da tespit edildi. 17 bin metre sondaj 
2017 yılı sonu itibarıyla tamamlanmış- 


tır” dedi. 


PROJENİN GEÇTİĞİ 
BÖLGELER, 
DEĞERLENİ YOR 


Kanal İstanbul'un güzergahının belli olmasıyla birlikte İstanbul'un 4 ilçesinin de değeri artacak. Kanal İstanbul'un güzergahına yakın olan Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece gibi bölgelerde ev ve arsa yatlarının yükselmesi öngörülüyor. 

Bakan Arslan/””Bu projedeki amacımız; Boğaziçi üzerindeki gemi trafiğin- 


den kaynaklı yükü azaltmak, tehlikeli madde taşıyan gemilerden kaynaklı riskleri azaltmak, su yolu güzergahında kentsel dönüşüm de yaparak modern yaşam alanı sağlamaktı. Ayrıca, İstanbul'da su yolu taşımasından kaynaklı ülkemizin hem konumunu hem de cazibesini artırmaktı. Tüm çalışmalar değerlendirildi, deprem ve tsunami risk değerlendirmeleri yapıldı. Jeolojik etüterin entegre olacağı çalışmalar tamamandı. İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ ve Gazi üniversitelerinden destek alındı. Ulusararası uzmanlardan destek aldık ve bu destekler sürüyor. 35 kuruluşun çalışmaarıyla çevresel koşular, maden alanları, yer altı ve yer üstü su kaynakları, toprak kaynakları gibi etkenler çerçevesinde 


yapılabilirlik dikkate alındı. 5 farklı alternatif üzerinde yapılan tüm çalışma- 


ar sonunda, 4. alternatifte karar kılındı. 
Kanal İstanbul Projesi, Küçükçekmece 


Gölü'nden girecek ve Sazlısu Barajı'nın oradan Terkos Barajı'nın doğusundan 


Karedeniz'e çıkmış olacak. Güzergahımız yaklaşık 45 km. Çalışmaları yaparken Terkos Gölü su havzasıyla etkileşimi olamaması adına kritik sınırdan doğu istikametine yaklaşık 500 km uzaklaş- 


tırıldı. Baklalı ve Dursunköy yerleşkeerinin kanal havası altında kalmaması adına bu yol izlendi ve bölge sakinleri- 


nin olumsuz etkilenmemesi sağlandı” ifadelerini kullandı. 


EKONOMİK ÖMRÜ 100 
YIL 


Mevcut durumda detay mühendislik çalışmaları devam eden yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Gölü'nün doğusunu takip eden güzergâhın inşaatının 5 yılda tamamlanması bekleniyor. 
Proje tamamlandığında 350 DTW büryüklüğündeki gemilerin bile geçişi için 
uygun olacak. Ekonomik ömrü ise 100 
yıl olacak. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kanal İstanbul ÇED raporu hazır. Kanal İstanbul planlarına yebil alanlar, kentsel 


çalışma alanları, korunacak alanlar, yapı 


sınırlaması getirilecek ve korunacak 


alanlar, sosyal altyapı alanları, afet tehlike alanları, su, atıksu ve atık sistemleri, sağlık, turizm, ulaşım, karayolları, demiryolları, denizyolları ve havayolları alanları işlendi. 

Proje kapsamında, kanal dışında başka inşaatlar da yapılacak. Hem Marmara Denizi'ne hem de Karadeniz'e konteyner yük limanı inşa edilecek. 
Karadeniz'e yapılacak olan liman 4.8 kilometre uzunluğunda, en az 18 metre derinliğinde olacak. Bin 500 hektar alana lojistik merkez kurulacak. 3. havalimanı ve demiryolu ile entegresi sağlanacak. 
Marmara Denizi'ne yapılması planlanan konteyner limanı ise 360 metre yanaşma mesafeli 4 limana sahip olacak. 
Ayrıca Küçükçekmece ile Sazlıdere'ye ise yatlımanı yapılacak. Küçükçekmece Gölü'ne yapılacak olan bin 200, Sazlıdere'ye yapılacak olan da 860 tekne kapasiteli olacak. 

Kanal İstanbul'un üzerinden geçecek 6 köprü ile kara ve demiryolu ulaşım sağlanacak. Yabani hayvanların geçişi 


için de ayrıca 6 köprü inşa edilecek. Ya- 


pılacak köprülerin güzergâhları da belli oldu. Köprüler dışında kanal içerisinde acil durum rıhtımları da olacak. Gemi rafiğinin sağlanması, güvenli trafik ve 
kaza ya da arıza anında müdahale için 6 


kilometrede bir olmak üzere 8 tane aci durumda yanaşmak için cep yapılacak. 
Bu ceplerin uzunluğu en az 750 metre olacak. Bunun dışında projede kanalın işletilmesine yönelik acil müdahale merkezleri, kanal giriş ve çıkış yapıları, gemi trafik sistemleri gibi alt ve üst yapılar, dalgakıranlar, fenerler ve Karadeniz ile Marmara Denizi'nde bekleme alanları inşa edilecek. 
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UYGUN Eİ|YATLI 
MARKALI KONUT 
PROJELERİ 


Türkiye'nin dört bir yanından uygun fiyatlı markalı konut projelerini bir araya getirdik. 
Ev almadan önce bu listeye mutlaka göz atın. 
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UYGUN GİYATLI PROJELER 


YUVACIK'TA YENİ BİR 
YAŞAM YÜKSELİYOR 


Torunoğlu İnşaat ve Ali Kavan İnşaat ortaklığında projelendirilen Royal Life Yuvacık, 
7 bin 17/2 metrekarelik bir alan içerisinde 6 blok ve 68 daireden meydana geliyor. 


Müteahhit Firma 


: Torunoğlu İnşaat 
: Daire 


Konut Sayısı 68 


211 
3t1 


Adres 


Telefon 
Web site 
E-Mail 


941,341 

: 104 m?- 153 m? 

: Ocak 2019 

: Ortalama 2.000 TL 
:197.000 TL — 330.000 TL 


: 197.000 TL — 270.000 TL 280.000 TL — 330.000 TL 


: Adres: Karabaş Mh. Cengiz Topel Cd. Merve 


Apt. A/Blok K.1 D.İ İzmit / Kocaeli 


:0262 321 46 46 
:www.torunogluas.com zinfoW©torunogluas.com 


orunoğlu İnşaat ve Ali 
Karan İnşaat ortaklığında inşa edilen Royal Life Yu- 


vacık, 241 ve 341 daire seçenekleri toplamda 68 daireden oluşuyor. 
104 metrekare ile 153 metrekare 
arasında değişen daire alanlarına sahip projede, 2:1 daireler 197 bin TLden başlarken 3:1 daireler ise 
280 bin TL “den başlıyor. 


TESLİMLER OCAK 
2019'DA 

Royal Life Yuvacık'ın sosyal donatıları arasında, 7/24 güvenlik, kameralı güvenlik, açık otopark, açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, fitness center, spor salonu, s0syal tesis, çocuk oyun alanı, çocuk 


parkı, yürüyüş yolu, yeşil alan, özel çevre düzenlemesi ve peyzaj alanları yer alıyor. Ocak 2019'da teslim edilmesi planlanan projenin yüzde 70'i için banka kredisi kullanılabiliyor. 


ne EN nil ga. mem © 
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211 
3tH1 


Adres 
Telefon 
Web site 
E-Mail 


Müteahhit Firma : Sertaş İnşaat 

Proje Tipi : Daire 

Konut Sayısı EE 

Konut Tipleri :941,341 

Metrekare Alanı :124 m2- 167m2 

Teslim Tarihi .Mart 2019 

Metrekare fiyatı (o : Ortalama 2.000 TL 


269.000 TL — 310.000 TL 1.329.000 TL — 410.000 TL 


: 2000 Evler Mah. 01200 Seyhan / Adana 
:0549 76 76 737 

:wwwirilyum.com :info©dsertasinsaat.com 


oplam 72 adet konuttan 
oluşan projede her katta 2 
daire yer alıyor. Sertaş İn- 


şaat tarafından inşa edilen Trilyum projesinde 241 ve 341 konut seçenekleri yer alıyor. Projede A blokta 
124 metrekare 21 daire, B blokta 
148 metrekare açık mutfaklı 341 
daire, C blokta ise 167 metrekare kapalı mutfaklı 341 daire yer alıyor. 
Projede yer alan 241 daire fiyatları 
269 bin TL'den başlarken 341 daire 
fiyatları ise 329 bin TL'den başlıyor. 
4029 m” üzerine kurulu geniş proje 


ADANA PROJESİ TRİLYUM'DA SATIŞLAR DEVAM EDİYOR 


Trilyum projesi Adana'nın Seyhan ilçesinde hayata geçiriliyor. 4 bin 29 metrekare alan üzerinde yükselen Trilykum konut projesi 12 katlı 3 bloktan meydana geliyor. 


alanı, canlı bitkilerle ve ağaçlar ile donatılarak, yeşil alanı ile kocaman bir bahçe içerisinde doğanın kalbinde bir yaşam sunuyor. 


TESLİMLER MART 
2019'DA 

Mart 2019'da konut teslimleri yapılması planlanan projede belli bir peşinat veriliyor ve teslime kadar konut bedelinin yüzde 60'ı ödeniyor. Kalan yüzde 40 ise teslimden sonra banka kredisi ile taksitlendiriliyor. 
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ÖDÜL İSTANBUL İLE KALİTELİ YAŞAMIN KAPILARINI ARALAYIN 


Özyurtlar Holding, Beylikdüzü'nde inşa ettiği Ödül İstanbul projesinde yüzde 5 
peşinat ve şirket bünyesinde 6O ay vade ile ev sahibi olma imkanı sağlıyor. 


PROJE BİLGİLERİ 


Müteahhit Firma : Özyurtlar İnşaat Proje Tipi : Ticari 

Konut Sayısı 12.683 

Konut Tipleri 214, 241,3 Metrekare Alanı :64m2- 164m2 
Teslim Tarihi : Aralık 2019 
Metrekare fiyatı (o :3.500TL 

FIYAT ARALIĞI 

141 :219.000TL 

211 1346.000 TL 

34-1 1524.000TL 


İLETİŞİM 


Adres (o : Gökevler Mahallesi, 5664. Sokak F Blok Apt. 


No: 4 F/1 Esenyurt / İstanbul 


Telefon :0850 460 27 00 
Web site : www.odulistanbul.com E-Mail :infoodulistanbul.com 


e. 
zyurtlar Holding, Beylikdüzü'nde inşa ettiği projesi “Ödül İstanbul'da 


yeni bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. Yüzde 5 peşinat ve şirket bünyesinde 60 ay vadeyle ev almak mümkün olabiliyor. Özyurtlar 


Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt “Ödül İstanbul'dan daire almak isteyenler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçirdik. 
Projemizden yüzde 5 peşinat ve 
60 ay vadeyle konut imkânı sunuyoruz” dedi. 2019 yılında teslim edilmesi planlanan “Ödül İstanbul, 
39 bin 561 m? arsa üzerinde ve 250 
milyon dolarlık yatırımla hayata geçiriliyor. Proje 141, 241, 341 olmak üzere 2 bin 683 konut ve 102 ticari üniteden meydana geliyor. Daire 


büyüklükleri 64 ila 164 m? arasında değişen projede 14Vler 219 
bin TLden, 2*Vler 346 bin TL'den 3*Vler ise 524 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Sekiz blok üzerine konumlandırılan “Ödül İstanbul'da; park alanları, yüzme havuzu, tenis, kortu, futbol sahası, basketbol sahası, fitness salonu, güzellik salonu, çocuk parkı, çocuk kulübü, parti salonu, resepsiyon hizmeti, 7/24 güvenlik hizmeti, açık-kapalı otopark, kafe ve restoranlar yer alıyor. Proje peyzaj düzenlemesi yapılmış 900 m?'lik sosyal alan ve bin 550 m?'lik gezi bahçesi ile toplam 2 bin 450 m? yeşil alanı ve parkları ile doğal bir park yaşamı sunuyor. Proje metrobüse yürüme mesafesinde bulunuyor. 
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Proje Tipi 


241 
3,541 
441 


Adres 


Telefon 
Web site 
E-Mail 


Müteahhit Firma 


Konut Sayısı m” 


: Suat Altın İnşaat 

: Konut, Ofis, Dükkan 
:1036* 

1241,3,541, 441 

:110 m? - 200 m? 

: Aralık 2020 

: Ortalama 2.000 TL 

: 155.000 TL — 385.000 TL 


: 155.000 TL — 195.000 TL£ 1215.000 330.000 TL 
:287.000 — 347.000 TL* 


: Cumhuriyet Mah. A. Türkeş Bulvarı Y.Selim 


Cd. No: 1 İldem / Kayseri 


10352 247 19 19 
:www.goldencenter3.com :info(dsuataltininsaat.com 


uat Altın İnşaat tarafından 

hayata geçirilen Golden 

Center 3 projesi Kayseri Melikgazi İldem'de yer alıyor. Toplam bin adet konuttan meydana gelen Golden Center 3 projesi 19 blok halinde yükselen projede 1036 daire yer alıyor. Teslimlerin 2018 yılının Aralık ayında yapılması planlanan Golden Center 3 projesinde banka kredisi ile vadelendirilebiliyor. 


GENİŞ SOSYAL 
OLANAKLAR VE 
MERKEZİ KONUM 
Golden Center projesinde 241, 341, 3,541 ve 4:1 daire tiplerinde dizayn edildi. Geniş sosyal olanaklara yer verilen Golden Center 3 
projesi Golden Center 1 projesinin 


SUAT ALTIN İNŞAATTAN 
GOLDEN CENTER 3 


Suat Altın İnşaat tarafından Kayseri'de hayata geçirilen Golden Center 3 projesinde yer alan dairelerin Aralık 2018 yılında teslim edilmesi bekleniyor. 


hemen karşısında yükseliyor. Proje Engir Gölü'ne ve Sivas Yolu'na yakın mesafede konumlanıyor. 
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MAVERA SEFADA 
SATIŞLAR DEVAM EDİYOR 


Topuzlar Yapı tarafından Esenyurt'ta yükselen Mavera Sefa projesinin satışları devam ediyor. 


Müteahhit Firma 


: Topuzlar Yapı 
: Daire, Dükkan 


Konut Sayısı 158 


111 
211 


Adres 


Telefon 
Web site 
E-Mail 


214, 2Hİ 

:70m?-149m? 

: Aralık 2018 

: Ortalama 3.000 TL 
:240.000 TL — 440.000 TL 


:240.000 TL 
:350.000TL 


: Zafer Mah. Adile Naşit Bul. 146 Sok. 


No: 27/A Esenyurt / İstanbul 


14444137 ıWWw.maverasefa.com :info©topuzlaryapi.com 


opuzlar Yapı tarafından Esenyurt'ta inşa edilen Mavera Sefa projesinde 1s 1 ve 


24 1 daireler yer alıyor. Tek bloktan 
oluşan Mavera Sefa Esenyurt projesi 158 konuttan meydana geliyor. 
Projede yer alan 141 daireler 240 
bin TL den başlarken 2:41 daireler ise 350 bin TL den başlıyor. Yüzde 
25 peşinat ile konut sahibi olunabilen Mavera Sefa projesinde kişiye özel ödeme seçenekleri bulunuyor. 


MERKEZİ LOKASYON 

Mavera Sefa Esenyurt projesi Torium AVM'ye 4 dakika, E-5 ve TEM'e 2 dakika Marmara Park AVM'ye 5 dakika, Atatürk Havalimanı'na 15 dakika Migros AVM'ye 


1 dakika uzaklıkta konumlanıyor. 
Aralık 2018'de teslim edilmesi planlanan Mavera Sefa projesinin sosyal olanakları arasında yeşil alan, çocuk oyun alanları, güvenlik, otopark, yüzme havuzu, yürüyüş alanları, sauna ve fitness salonu yer alıyor. 
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211 
3tH1 


Adres 
Telefon 
Web site 
E-Mail 


Müteahhit Firma 


: Park inşaat 
Proje Tipi : Daire 
Konut Sayısı :60 
Konut Tipleri 1.941,31 
Metrekare Alanı o: 103 m?—- 153m2 
Teslim Tarihi . Ekim 2020 
Metrekare fiyatı ( : Ortalama 2.000 TL 


215.000 TL — 245.000TL 
1.308.000 TL 


: Fevzi Çakmak Bulvarı No:107/Gaziantep 14443775 

ıwww.parkinsaat.com :infoGparkinsaat.com 


PARK NOVADAN 
YATIRIMCILARA 
UYGUN ODEME PLANI 


Konut fiyatları 215 bin TL ile 308 bin TL arasında 


değişiklik gösteren Park Nova projesinde belli peşinat ile 


beraber 36 ay vade imkânı da yatırımcılara sunuluyor. 


ark İnşaat tarafından Gaziantep'te hayata geçirilen Park Nova projesi 6 


bin 100 metrekare alan üzerinde 
5 blok halinde yükseliyor. 241 ve 
341 konutlardan meydana gelen 
projede 60 daire bulunuyor. Konutların büyüklükleri ise 103 
metrekare ile 153 metrekare arasında tasarlanıyor. 


SOSYAL ALANLAR 


Park Nova projesinde sosyal donatı olarak fitness salonu, 


çocuk oyun alanları, kameralı güvenlik sistemi, güvenlik ve asansör bulunuyor. 


MERKEZİ 
LOKASYON 
Lokasyonuyla da dikkat çeken Park Nova projesi Gaziantep çevre yoluna 500 metre, üniversitelere, alışveriş merkezlerine, hastanelere, okullara, parklara yürüme mesafesinde konumlanıyor. Projenin teslim tarihi ise Ekim 2020 olarak planlanıyor. 
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| 
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AKÇATI İNŞAATTAN ORLON 


PARK GOLD PROJESİ 


Orion Park Gold konut projesi 6 katlı 4 bloktan meydana geliyor. 


ursa il merkezine 54 kilo- 


PROJE BİLGİLERİ — mesafede bulunan 


Müteahhit Firma : Akçatı İnşaat yaklaşık 53 bin 500 nü: 


Proje Tipi - Daire fuslu ilçesi Yenişehir'in Yenigün Konut Sayısı :100 Mahallesi Kozdere mevkiinde yer Konut Tipleri 34 alan 9 bin 900 metrekarelik arsa Metrekare Alanı :150m İkmi üzerinde ileal ire Teslim Tarihi : Haziran 2018 e e e e Metrekare fiyatı ( : Ortalama 2000 TL fından hayata geçirilecek Orion 
Fiyat Aralığı 1285.000 TL — 295.000 TL Park Gold konut projesi 6 katlı 4 


bloktan meydana geliyor. 


Lİ 
.. 


FIYAT ARALIĞI 
SOSYAL ALANLAR 


341 :285.000 TL — 295.0000 TL 
Sosyal donatı alanları ara- 


İLETİŞİM sında çocuklar için oyun parkı, 


kapalı yüzme havuzu, sağlıklı Adres : Yenigün Mah. 16900 Yenişehir / Bursa 
Telefon :0850441 2344 
Web site : www.orionparkgold.com E-Mail © :info©orionparkgold.com meralı güvenlik ve açık otopark 


ve zinde yaşam için fitness spor salonu, sauna, Türk hamamı, ka- 


bulunuyor. Deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek projede konutlarda ankastre beyaz eşyalar da hazır olarak teslim edile- 


cek. 


TESLIM TARİHİ 
HAZIRAN 2018 

Projede hepsi 150 metrekare büyüklüğünde ve tamamı 341 kat planında 100 konut inşa edilecek. 
Orion Park Gold konut projesinde daire fiyatları 285.000 TL ile 295.000 TL arasında değişirken, konutların Haziran 2018'den itibaren teslim edilmesi bekleniyor. 
Ev alanlara kişiye özel ödeme planları hazırlanıyor. 
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İZMİR'E YAŞAM ENERJ 


Çiğli'de Katal İnşaat ve Murat Gökçekaya Kuyumculuk işbirliğiyle yapımına başlanan For You Suite İzmir'e yaşam enerjisi getirecek. 


Müteahhit Firma : Katal İnşaat 

Proje Tipi .Konut 

Konut Sayısı :325 

Konut Tipleri 214İ 

Metrekare Alanı :65m2-75m2 

Teslim Tarihi : Nisan 2018 

Metrekare fiyatı (o : Ortalama 4.000 TL 

Fiyat Aralığı 254.000 TL — 269.000 TL 
141 254.000 TL — 269.000 TL 


Adres 
Telefon 
Web site 
E-Mail 


: Yeni Girne Cad. No: 212 Karşıyaka/ İzmir 14446191 

:Wwww.foryousuite.com :info(dkatalinsaat.com 


iğli'de yaptıkları projelerle 

sektörde fark yaratan Katal 

İnşaat ve Murat Gökçekaya Kuyumculuk, yeni projeleri “For You Suite ile İzmirlilere yatırım fırsatları sunuyor. Balatçık 
mahallesinde 65 metrekare ve 75 
metrekarelik 325 bağımsız 1-1 daireden oluşan proje, renkli ve görüntülü intercom sistemi, kapalı 


otopark, Ogs ile araç giriş-çıkışı, 
3 tane açık yüzme havuzu, güneşlenme ve dinlenme alanları, elektrikli panjur, merkezi yangın ihbar ve uyarı sistemi, özel tasarım mutfak, ankastre mutfak seti, yerden 


ısıtma sistemi, banyo ve mutfaklarda 1. sınıf armatürler, ısı ve ses 


Sİ 


yalıtımlı duvarlar, modern bahçe peyzajı, fitness Salonu ve 24 saat güvenliğiyle misafirlerine konforlu bir yaşamın kapısını aralıyor. 


TESLIMLER NISAN 
2018'DE 

For You Suite, Katip Çelebi Üniversitesi'ne, metro istasyonuna ve hastanelere yakınlığıyla yatırımcılarına büyük avantaj sağlıyor. Projemizin zemininde bir sevgi yolu oluşturduk. Burada çeşitli mağazalar ve restoranlar yer alacak, bölgedeki üniversite öğrencilerinin toplanma noktası olacak. Proje Nisan 2018'de teslim edilecek. 
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NEWERA SEYİRTEPE 
PROJESİNDE YAŞAM BAŞLADI 


Arsa Yatırım Ortaklığı tarafından inşa edilen Newera Seyirtepe projesinde yaşam başladı. 


nkara'nın yeni gelişme gösteren bölgesi Törekent'te hayata geçi- 


rilecek olan Newera Seyirtepe 


Müteahhit Firma 


Konut Sayısı 


Adres 


Telefon 
Web site 
E-Mail 


: Arsa Yatırım Ortaklığı 

: Konut 

:833 

1341, 441 

: 124m2 - 146m2 

: Hemen teslim 

.2.000TL 

:260.000 TL - 440.000 TL 


260.000 - 345.000 TL 
.345.000 - 440.000 TL 


: Newera Seyirtepe Evler 252, Cadde No: 35 


Törekent / Ankara 


10541 492075 75 
'WWw.newerainsaat.com.ir :info(dnewerainsaat.com.ir 


projesi 27 bin metrekarelik arazi üzerine konumlandırılacak olan 
6 bloktan meydana geliyor. Projede 341 ve 441 daire seçenekleri yeralıyor. Newera Seyirtepe projesinde 341 daireler 124 metrekarelik kullanım alanına sahipken, 4x1 daireler ise 146 metrekarelik kullanım alanlarına sahip. 


ZENGİN SOSYAL 
İMKANLAR 


Proje sosyal donatıları ile sitede yaşayacaklar güzel vakitler geçirebilecek. Projede 


satranç alanları, anfi tiyatro, çok amaçlı spor alanları ve fitness yer alacak. Newera Seyirtepe projesinde konut sahiplerinin araçlarını rahatlıkla park edebilecekleri kapalı otopark yer alıyor. Ayrıca daire sakinlerinin misafirleri için 50 araçlık fazla- dan otopark alanıda projede yerini alacak. 


HEMEN TESLİM 
DAİRELER 


Hemen teslim olan proje, 
6 bloktan oluşan Newera Seyirtepe Sincan projesi 333 konuttan meydana geliyor. Daire büyüklükleri ise 125 ile 146 metrekare arasında değişiyor. 
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BASIN EXPRES'TE YENİ 
BIR YAŞAM ALANI 


Müteahhit Firma : Gül Proje 


Bağcılar / İstanbul 
Telefon :02124450202 


E-Mail (o :info©gulproje.com'tr 


Proje Tipi : Daire, Dükkan 

Konut Sayısı :300 

Konut Tipleri 2141, 241 

Metrekare Alanı o:55.70m2-91.02 m? 
Teslim Tarihi : Aralık 2018 

Metrekare fiyatı © : Ortalama 6.000 TL. 

141 315.000 TL — 465.000 TL 

241 :465.000 TL — 572.000 TL 


Adres : Mahmutbey Mah. Taşocağı Cad. No: 25 


Web site : www.gulprojeexpress.com.tr 


İstanbul'un farklı noktalarında projelere imza atan Gül Proje, yeni projesini Basın Expres yolunda 


inşa ediyor. 


ül Proje, Basın Expres yolunda konumlandırdığı 

projesine Gül Proje Expres adını verdi. Rezidans ve ticari ünitelerden oluşan proje, Holiday Inn Otel'in hemen yanı başında yükseliyor. Gül Proje Express projesi, 16 
bin metrekarelik arazi üzerine kuruluyor. 100 bin metrekare inşaat 
alanına sahip olan proje, 19 ve 29 
katlı bloklar halinde tasarlandı. İçerisinde 141 ve 2:1 daire seçenekleri yer alan projede, 141 daire fiyatları 


315 bin TL'den başlarken 241 daire 
fiyatları ise 465 bin TL'den başlıyor. 


TESLİMLER ARALIK 
2018'DE 

Gül Proje Expres, Tem Otoyolwna yakın bir mesafede yer alırken 
3. Havalimanı ve 3. Köprü bağlantı yolunun ise yakınında konumlanıyor. Akılı ev sistemi ile tasarlanan Gül Proje Express projesinde konut teslimlerinin Aralık 2018'de yapılması planlanıyor. 
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SUR YAPVDAN 
SEMT 
BAHÇEKEN T 


Emlak Konut güvencesiyle Sur Yapı tarafından hayata geçirilen Semt Bahçekent projesi, 125 bin metrekarelik bir inşaat alanı üzerinde yükseliyor. 


SUR YAPI 
ANTALYA'DA 
AVANTAJ 


Toplamda 57 bin ön talep gelen Sur Yapı Antalya projesinde, ön satış dönemine özel fırsatlar sunuluyor. 


ur Yapı Antalya'da yüzde 10 bir yıl sonra ara 


mlak Konut güvencesi 
—- Sur Yapı kalitesiyle yükselen proje, yaklaşık 125 bin metrekare inşaat alanına sahip. Yansıma 


havuzları, su merdivenleri, köprüler, göletlerin yanı sıra 


projede pergola altı oturma alanları, çocuk oyun ve çim aktivite alanları ve koşu ringi de bulunuyor. Projenin sosyal imkânları arasında fitness salonu, saunalar ve yüzme havuzu da yer alıyor. 


su kenarında başlayan yaşam ve medeniyeti sembolize eden 
1105 adet bağımsız bölümden oluşan Turkuaz etabı da satışa çıkarıldı. Lansman öncesi satışa çıkan daireler, yüzde 35 peşinat, 


ödeme ve kalan tutar vade farksız 36 ay gibi uygun ödeme koşullarıyla sunuluyor. 141, 241, 341 ve 441 
tiplerindeki dairelerin büyüklükleri ise 55 metrekare ile 231 metrekare arasında değişiyor. 


PROJE BİLGİLERİ 


Müteahhit Firma 

Konut Sayısı 


FİYAT ARALIĞI 


141 :260.000TL 
211 :398.000 TL 
341 :509.0001TL 
441 2727.0000TL 


İLETİŞİM 

Adres o : Orhangazi Mah. Mercedes Bul. Mercedes-Benz Fabrikası Önü, Bahçekent Mevkii Esenyurt/İstanbul 

Telefon :4445787 


Web site : www.semtbahcekent.com.tr E-Mail (o : suryapi©suryapi.comir 


: Sur Yapı 

: Konut, Dükkan 

:665 

2141, 241,341, 441 
:66m2-173 m2 

: Aralık 2019 

: Ortalama 4.000 TL 

: 260.000 TL — 727.000 TL 


PROJE BİLGİLERİ 


Müteahhit Firma : Sur Yapı 
Proje Tipi : Konut 
Konut Sayısı :19.000 
Konut Tipleri :141,241,341,441 Metrekare Alanı :47m?-186m Teslim Tarihi :2019 
Metrekare fiyatı ( : Ortalama 2.000 TL FIYAT ARALIĞI 

141 :107.000TL 

241 :199.000TL 

34-1 :295.000 TL 

411 :460.000TL 


İLETİŞİM 


Adres o : Santral Mahallesi Kepez/Antalya Telefon :4445787 

Web site : www.antalya.suryapi.com.ir E-Mail (o : suryapi©suryapi.comir 


* İnternetten alınmış fiyatlardır. 
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AP Yapı, İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan, sahip 


olduğu koru sayesinde doğa ile 


iç içe bir yaşam sunan ve ulaşım akslarının merkezinde yer alan Validebağ'da geliştirdiği Validebağ Konakları projesinde yeni bir kampanya duyurdu. Yatay mimarinin uygulandığı 5'er katlı toplam 
319 konak ve 47 mağazadan oluşan 
Validebağ Konakları, 1 milyon 214 bin 


DAP Yapı, Validebağ Konakları'nda 84 ayO faiz avantajı ve 1O bin 
839 liradan başlayan 
sabit taksitlerle yaşama fırsatı sunuyor. 


TL'den başlayan fiyatlar ile estetik yönden üstün yaşam alanlarını bir arada sunuyor. 1s O'dan 6* Ve varan daire alternatifleri ve 650 metrekareye kadar geniş daireler bulunan Validebağ Konakları'na 
imza atan DAP Yapı, sadece 10 bin 839 
liradan başlayan sabit taksitlerle Validebağ Konakları'nda yeni biryaşama davet ediyor. Konak yaşamının güzel bir örneğinin sergilendiği Validebağ Konakları 


yüzde 25 peşin, yüzde 75 ise “84 ay O faiz” avantajıyla sunuluyor. Yeşilin tüm zenginliğini sunan koru manzarasına ek, geniş iç bahçelere, peyzaj ve gölet manzarasına hâkim Validebağ Konakları, çocuk oyun alanları, sosyal tesisleri, yürüyüş parkurları ve süs havuzlarıyla 


ve yaşları 15 ila 400 arasında değişen ağaçlar ile şehrin merkezinde doğayla iç içe bir yaşam isteyenler için tasarlandı. Validebağ Konakları; Beyzade, Ihlamur, Koru ve Rumeli isimleri verilen konsept konaklardan meydana geliyor. 
Tüm konaklarda bahçe dubleksleri ve çatı dubleksleri ile geniş yaşam alanları sunuluyor. 


KAMPANYA 31 MART'A 
KADAR DEVAM EDECEK 
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, kampanyayla birlikte tüketicinin aylık geri ödeme taksitinin azaltılmasını ve ev sahibi olmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi: “Validebağ, İstanbul'un, 


belki de Türkiye'nin en özel yerlerinden 


biri olarak nitelendiriliyor. Bu önemli arazide yeşille ve doğayla bütünleşen konak mimarisinin en güzel örneğini sergiliyoruz. Validebağ'da yeni geliştiri- en konaklarda metrekare fiyatları 11 bin 
900 TL. Hatta aynı bölgede emsal projelere baktığınızda projelerin hem daha pahalı hem 20-30 yıllık binalar olduğunu görüyoruz. Bu eski konutlar dahi metrekaresi 25- 35 bin liradan işlem görüyor. 
Demografik, ekonomik ve sosyolojik an- 


amda İstanbul'un en özel bölgelerinden olan Validebağ'da Emlak Konut güvencesi ve DAP Yapı kalitesiyle geliştirilen Validebağ Konakları için metrekare fiyatında yüzde 50 fiyat avantajıyla yeni bir imkan veriyoruz. 31 Mart 2018 tarihine 


kadar devam edecek 84 ay 0 faiz kampanyasıyla İstanbul'un merkezinde, Osmanlı Dönemi'nden bugüne ulaşan bu 


eşsiz yaşam alanına komşu yaşamak isteyenleri bu özel projeye davet ediyoruz. 
Bugüne kadar projemizden daire veya dükkân sahibi olanlar hatırı sayılı bir prim elde ettiler. 84 a y O faiz kampanyasıyla bu fırsatı vatandaşlarımıza yeniden sunuyoruz.” 

Ziya Yılmaz, “İhaleyi kazandığımız günden bugüne kadar bölgeye katma değer sağlayacak bir proje geliştirmek için uzun süren araştırmalar ve bölgeye özel analizler yaptık. Konak yaşamının en güzel örneğini sergileyeceğimiz Vaidebağ Konakları'nda yeşile ve doğaya duyduğumuz sevgiyi anıt bir ağacı koruyarak gösteriyoruz. Bir ağacı korumak 


in yaklaşık 15 metrelik bir platformdan 


Deği 


yararlandık. DAP Yapı olarak bu konuya bilhassa özen gösteriyoruz. 

İstanbul'un en tanınmış aileleri ve üst düzey işadamları Osmanlı döneminden bugüne ulaşan bu eşsiz yaşam alanına komşu yaşamak için sabırsızlanıyorlar. Validebağ Konakları proje- 


mizde, teknik ve estetik yönden üstün ve kalıcı bir projeye imza atacağız. Burada görsel açıdan etkileyici, modem ve aynı zamanda geleneksel bir eser geliştiriyoruz. Her anlamda ayrıcalıklı bir projeyi hayata geçireceğimizden dolayı heye- 


Örnek Ödeme Tablosu 


canlı ve gururluyuz” ifadelerini kullandı. 


15 TEMMUZ ŞEHİTLER 
KÖPRÜSÜ'N E VE 
DENİZE YÜRÜME 
MESAFESİNDE 

Geçmişten bugüne en gözde yaşam bölgelerinden biri olarak nitelendirilen Validebağ, seçkin projelerle çevrelenmiş elit yaşamın adresi olarak gösteriliyor. 
Yaklaşık 200 yıl önce Bezmialem Valide Sultan'ın yurt içinden ve yurt dışından getirttiği ağaç ve bitki türleriyle adeta modem bir botanik bahçesine çevirdiği arazide Rıfat Ilgaz'ın önemli eseri Hababam Sınıfı'ndan uyarlanmış filmlere ev sahipliği yapan Adile Sultan Kasrı da yer alıyor. 

Anadolu Yakası'nın ikinci en büyük yeşil alanı olan Validebağ Korusu, Koşuyolu ile Üsküdar'ın Altunizade ve Barbaros mahallelerinin kesiştiği noktada, 
Avrasya Tüneli'ne yürüme mesafesinde 


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve 


yer alıyor. Koru'nun tam karşısında konumlanan projeden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne direkt bağlanılıyor. Anadolu Yakası'nın ikinci en büyük yeşil alanı Validebağ arsası, adını aldığı korunun tüm 


nimetlerinden faydalanıyor. 


71 Milyon TL Mevduat Getirisi Aylık | 71 Milyon TL Daire Alımı Aylık Taksitleri 


Getiri 
9,780,00 TL 


Mevduat Tutarı 


1,000,000 TL 


Daire Bedeli 
1000,000 TL 


Taksitler 
8,900,00 TL 


*Tabloda birinci sütunda 1 milyon TL mevduatın aylık getirisi yer almaktadır. Kalanında ise 1 
milyon TLlik daire satın alındığında yüzde 25 peşinat ödendikten sonra kalan 750.000 TL 


için 84 ay müşteriye sunulan ödeme planındaki aylık taksi 


tutarı yer almaktadır. 
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fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunuyor. 
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©17 yılında 1/1 milyar TL 
Dee rakamına ulaşan DAP 
Yapı, İzmir'de hayata geçirdiği DAP İzmir'de sadece 2.300 
liradan başlayan taksitlerin olduğu lansmana özel bir kampanyaya başladı. Topraktan satışa 1 
yıl kira garantisi veren DAP Yapı, sağladığı bu avantajla yatırımın 10-12 yılda kendini amorti etmesini sağlıyor. DAP Yapı, 211 metrekareye kadar geniş dairelerin yer aldığı, 10'dan 3*Te kadar alternatif dairelerin bulunduğu DAP İzmir için lansmana özel kampanya hazırladı. Kişiye özel ödeme seçeneklerinin oluşturulduğu kampanyada, düşük peşinat ve 1 yıl kira garantisi gibi (Ege Bölgesi'nde daha önce uygulanmamış) avantajlar sunuluyor. 
Kampanya çerçevesinde sadece 
14 bin 950 liradan başlayan peşinat ve 2.300 liradan başlayan taksitlerle DAP İzmir'den ev sahibi olunabilecek. 
Ön talep döneminde önemli satış rakamlarına ulaşan DAP İzmir, 31 — 32 katlı iki bloktan meydana geliyor. 45O milyon 
TL yatırımla gerçekleştirilen, her biri balkonlu ve ferah dairelerden oluşan proje /07 konut ve ticari alanlardan oluşuyor. Daire fiyatlarının 299 bin liradan başladığı projede 50 ay sıfır faiz kolaylığı da sağlanıyor. 


BOLGEDEKİ ESKİ 
EVLERDEN DAHA UCUZ 
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, gelen talepleri geri çevirmemek adına topraktan satışa sundukları DAP İzmir projesinin lansman kampanyasını henüz başlatabildiklerini kaydetti. İzmir'deki ilk projeleri DAP İzmir için sürprizler yapmaya devam ettiklerini belirten Ziya Yılmaz şöyle konuştu: “Alıcı ve yatırımcılarımızın isteklerini 


geri çevirmemek adına lansmanını bile yapamadığımız projemizi topraktan satışa sunduk ve çadır kurarak çok kısa bir sürede önemli bir bölümünün satışını tamamla dık. İzmir'de ilk projemiz olmas sebebi ile başlangıç fiyatların est” niteliğinde mümkün olduğunca aşağıya çektik. Bununla da yetinmeyip 1 yıl kira garantisi vererek yatırımın 10-12 yılda kendini amorti etmesini sağlıyoruz. 
Projemizin konumlandığı bölge yakın gelecekte İzmir'in en değerli bölgesi haline gelecek ve yüksek prim yapacak. Başta İzmirliler olmak üzere DAP İzmir'den konut sahibi olmak isteyenlerin bu avantajlı koşulları kaçırmamasını tavsiye ederiz.” 

DAP İzmirde düşük peşinat ve düşük taksit kampanyasıyla kişiye özel ödeme seçeneklerini sunduklarını belirten Ziya Yılmaz, şöyle devam etti: “İzmir'in güzelliğine yakışır, geniş daireler ve balkonları ile huzurlu bir yaşam vadeden DAP İzmir'de sunduğumuz fiyat bölgedeki eski evlerden bile ucuz. Her zaman olduğu gibi hem oturumcuların hem de yatırımcıların memnun kalacağı bir fiyat politikası izliyoruz. DAP Yapı olarak müşterilerimizin memnuniyeti her şeyin üstünde geliyor. 
İzmirde de örnek gösterilecek bir işe imza atacağız. Bu vesileyle talepleri karşılamak için lansmana özel kampanya fırsatı sunuyoruz.” 
İzmir'in her geçen gün yükselen trendine dikkat çeken Ziya Yılmaz, “Birçok sektörün faaliyet gösterdiği İzmir dünyanın en özel şehirlerinden birisidir. Geçtiğimiz yıl İzmirde 34 bin 661 adedi birinci el olmak üzere 84 bin 184 adet konut satıldı. Türkiye'deki tüm illere baktığınızda ise konut fiyatlarında en fazla artışın yüzde 18,9 ile İzmir'de yaşandığını görüyoruz. 
İzmir, bir süredir başta İstanbul 


DAP Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ziya Yılmaz 


/İR 


olmak üzere orta ve üst düzey yöneticilerin daha fazla tercih ettiği veya yaşamak üzere iş firsatlarını kolladığı bir şehir haline geldi. Beyaz yakalı göç alan şehirler sıralamasında en başa yükseldi. Yapılan araştırmalara göre her on yönetici adayından dördü İzmir'de iş aramaya başladı. Rakamlar da İzmir'e olan talebi fazasıyla yansıtıyor. Son 10 yılda İzmir'de sanayi yüzde 140 arttı; İzmir, dünyada en hızlı büyüyen ikinci kent oldu. İngiltere menşeili Knight Frank'ın 2017'de yaptığı bir araştırmaya göre; İzmir dünyanın 150 metropolü arasında değerlilik sıralamasında sekizinci sırada yer aldı. Turizm konusunda hem İzmir'in hem de bölgede yer alan diğer şehirlerimizin müthiş bir potansiyeli var” diye konuştu. Ziya Yılmaz sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bugün İstanbul'da yaşayanlara “Hangi şehirde yaşamak isterdiniz?” diye sorduğunuzda alacağınız ilk yanıt İzmir olacaktır. 
İzmir-İstanbul otoyolu 2018 sonunda tamamlandığında rakamlar katlanarak artacaktır. Mesafe 3,5 saate düşecektir ki bugün İstanbul'da Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmek dahi bazen 2-3 saati bulmaktadır. “Her Türk vatandaşının İzmir'de bir evi olmalı” diye düşünüyoruz ve sunduğumuz lansman fırsatından yararlanmaya davet ediyoruz.” 
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Dünyanın 155 farklı ülkesindeki 177 farklı 


kentten, toplamda 57 bin ön talep gelen Sur 


Yapı Antalya projesinde, ön satış dönemine 


özel fırsatlar sunuluyor. 


ur Yapı Antalya'da 1400 aileyi ev 

sahibi yaptı, 1105 konutluk yeni 

etabın satışlarını öne aldı. 1400 
kişinin ev sahibi olduğu projeye olan talep üzerine, güvenlikli site konseptli, su kenarında başlayan yaşam ve medeniyeti sembolize eden 1105 adet bağımsız bölümden oluşan, Turkuaz etabı da satışa çıkarıldı. Lansman öncesi satışa çıkan daireler, yüzde 35 peşinat, yüzde 10bir yıl sonra ara ödeme ve kalan tutar vade farksız 36 ay gibi uygun ödeme koşullarıyla sunuluyor. 
Tüm blokları su kenarında yer alan, su kenarında kurulan yaşamı ve medeni- 


yeti sembolize eden Turkuaz etabında 
1105 daireyeralıyor.14*1,2*1,311ve4: 
1 tiplerindeki dairelerin büyüklükleri ise 


MART 2018 


55 metrekare ile 231 metrekare arasında 
değişiyor. Turkuaz etabında da yüzde 10 
peşin indirimi devam ediyor. 

Türkiye'nin örnek dönüşüm projesi kapsamında, Antalya'nın Kepez- Santral bölgesinde, 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen projenin içerisinde 249 bin metrekare yeşil alan üzerinde kurulacak şehir parkı Antalya'nın en büyük parkı olacak. Tramvay hattı, dönerek projenin içerisinden geçecek. Projenin merkezinde 1.3 kilometre uzunluğunda bir alışveriş caddesi olacak. Projenin kendi hastaneleri, okulları, oteli, camileri, alışveriş caddesi, alışveriş merkezi olacak. Proje tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişi yaşayacak. Toplamda ise 19 bin bağımsız bölümün 8 


— Li 


yıllık bir süreçte tamamlanması hedefleniyor. Her yıl için 5 bin kişinin istihdam edileceği projenin yatırım değeri 8 milyar TL'yi buluyor. Bir yandan istihdama diğer yandan da ekonomiye katkı sağlayacak. Kurulacak olan yeni şehirde yaklaşık 249 bin metrekare yeşil alan olacak. 
Yeni şehrin içerisinde yer alan parkta yeşil alanlar, göletler, sera alanları, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurları yer alacak. Ayrıca dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, müze, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alıyor. 


GENİŞ LİMON 
BAHÇELERİ 


Turkuaz etabı içerisindeki oyun 


alanlarında çocuklar gönüllerince vakit geçirirken, büyükler ister güneşleniyor isterse limon bahçesi, pergola altı gibi arklı konseptlerdeki dinlenme alanarından birini tercih edebilecek. Çim aktivite alanları da yine Turkuaz eta- 


bındaki doğal yaşam konseptindeki alernatiflerden birini oluşturuyor. Tribün ipi oturma elemanları, geniş meydan- 


arı sosyalleşme imkanlarını artırıyor. 
Sur Yapı Antalya projesinin Turkuaz 


etabında spor da öncelikler arasında yer alıyor. Çok amaçlı futbol ve basketbol sahaları, koşu pisti ve açık hava fitness 


aletleri her yaş grubuna hitap ediyor. 
Proje hakkında açıklamalar yapan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Yakın zaman önce Türkiye'nin en büyük ve örnek kentsel dönüşümünü başlattık. Başta Antalya olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın 155 farklı ülkesi ve 177 farklı kentinden 57 binden fazla ön talep sayısına ulaşan projemiz bittiğinde Antalya'ya geleceğe miras modem ve yeni bir şehir inşa etmiş ola- 


cağız. Lansman öncesi satışa çıkardığımız 2019 yılında teslim edilecek 1400 
konutu kısa sürede sattık. Bu satışların yüzde 65'ini Antalya'ya yüzde 35lik kısmınıisetüm Türkiye'ye ve diğerülkelere 


gerçekleştirdik. Türkiye'nin markası Sur 


TÜRKİYE'NİN ÖRNEK 
DÖNÜŞÜM PROJESİ 
KAPSAMINDA, 
ANTALYA'NIN 

KEPEZ- SANTRAL 
BÖLGESİNDE, 1 MİLYON 
300 BİN METREKARE 
ALAN ÜZERİNDE İNŞA 
EDİLEN PROJENİN 
İÇERİSİNDE 249 BİN 
METREKARE YEŞİL 
ALAN ÜZERİNDE 
KURULACAK ŞEHİR 
PARKI ANTALYA'NIN EN 
BÜYÜK PARKI OLACAK 


Yapr'ya gösterilen bu ilgiden dolayı hem Antalya'ya hem tüm Türkiye'ye ve Antalya seven tüm dünya vatandaşlarına teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz” diye konuştu. 

Elmas, “Turkuaz etabı bizim için çok özel. Burada, yaşamın suyun kenarında başladığı ve birçok medeniyetin suyun etrafında yükseldiği gerçeğinden hareket ettik. Bu nedenle Turkuaz etabındaki bütün blokları su kenarında konumlan- 


dırdık. Suyun sakinliği, huzur veren özelliğini bu etaba yansıttık. Lansman öncesi ilk 1400 konutta olduğu gibi fırsatları sabit tuttuk. Dolayısıyla fırsatları sürdürüyoruz. Önce gelenler doğal olarak, en 


çok kazanacak” ifadelerini kullandı. 
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Aşçıoğlu, bu yıl Sarıyer'de müstakil konut ve Merter'de hastane, üniversite ile ticari birimlerden oluşan iki yeni projeyi hayata geçirecek. 


ayrimenkul sektöründe 50 yıllık deneyime sahip Aşçıoğlu, 
2017 yılında ulaştığı hedefleri 


ve 2018 yılına dair yatırım planlarını Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İrfan Aşçıoğlu, Cenk Aşçıoğlu ve Kaya İçel ile İş Geliştirme Direktörü Burçin Sezen'in katılımıyla 14 Şubat 2018, Çarşamba günü Selenium Plaza'da düzenlenen toplantıda açıkladı. 


SEKTORUMUZUN 
EKONOMİYE KATKISI 
BUYUK 

Konuşmasına gayrimenkul sektörünü değerlendirerek başlayan Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, 2017 yılında hem hükümet tarafından atılan adımlar hem de sektör oyuncularının özverili çalışmaları çer- 


çevesinde 1,4 milyon satış yapıldığını belirtti. Özellikle konut kredilerinde yüzde 25'lik sermayeyi sağlayamayan tüketiciler için oranın yüzde 20'ye indirilmesi, satış sözleşmelerinde damga vergisi oranının sıfıra indirilmesi ve en az 1 milyon dolarlık taşınmaz satın alan yabancılara vatandaşlık verilmesi gibi adımların böylesi bir rekorda büyük bir rol oynadığını belirten Yaşar Aşçıoğlu, şunları söyledi: “Sektörümüz, ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısın- 


dan çok önemli bir yere sahip. Böylesi bir sektörün sürdürülebilir bir şekilde büyümesi adına hem oyuncular hem de tüketicilere sağlanan kolaylıklar artırılmalı. 
Örneğin; oyuncuların nefes alabilmesi için KDV teşvikleri sağlanmalı, tüketicilerin daha kolay konut edinebilmeleri için arsa maliyetlerinde düzenlemeye gidilmeli ve sene sonunda bir daha rekor 


kırılabilmesi için yabancı yatırımcıların varlığı artırılmalı. Yabancılara ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarına uygulanan istisna çok yararlı oldu. 
Bu sayede satışlarımız ve dönem karımız yükselirken vergi ödemelerimizde artış meydana geldi. Ancak yurt içi satışlarda uygulanan yüzde 18 oranındaki KDV oranı, alıcılar açısından caydırıcı olduğu gibi hazine açısından gelir ve kurumlar vergisi matrahları bakımından olumsuz etki ediyor. Bu açıdan özellikle 
konut satışlarında KDV oranının 2017 
yılında olduğu gibi yüzde 8 olarak uygulanmasında yarar görüyoruz. Mevcut konularda çözüm sağlanabilirse sektör, 2018'de de ok gibi fırlayacaktır.” 


İNŞAAT SÜRECİ DEVAM 


EDIYOR 
Aşçıoğlu'nun 2017 yılında sergilediği performansa değinen Yaşar Aşçıoğlu, Türkiye'nin gerçek anlamda ilk rezidansını inşa eden ve yurt dışında ilk Türk markalı konut projesini başlatan bir marka olarak, geride bıraktıkları 50'nci yıllarında Selenium Ataköy ve Selenium Retro projelerinde yaşamın başladığını, Selenium Retro 9 ve Dubai'deki Midtown Selenium by Deyaar'da inşaat sürecinin devam ettiğini belirtti. 


450 KIŞIYE ISTIHDAM 

Yaşar Aşçıoğlu, “Geçtiğimiz yıl toplam 228 milyon TL ciro elde ettik. Yıl boyunca toplam 650 kişiye istihdam sağladık. Böylece, 2016 yılına oranla 2017 
yılında yüzde 7 büyüme kaydettik. Yeni 
yılda Selenium markasını toplam 630 
milyon TL yatırımla Merter ve Sarıyer gibi İstanbul'un farklı bölgelerine taşıyacağız, toplam 450 kişiye istihdam sağlayacağız. Yeni projelere ek olarak devam eden projelerimizdeki satışlarla birlikte toplam 250 milyon TL ciro elde etmeyi hedefliyoruz. Böylelikle sene sonunda 
2017 yılına oranla yüzde 9 oranında büyümüş olacağız” dedi. 


DUBAVDEKİ ILK TURK 
MARKALI KONUT 
PROJESİ 

Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Aşçıoğlu da, İstanbul Ataköy'deki Selenium markalı projeleri ile Dubai'deki ilk Türk markalı konut projesi Midtown Selenium by Deyaar'da gelinen duruma değindi. Cenk Aşçıoğlu, yaşamın başladığı ve bölgenin en prestijli projesi olan Selenium Ataköy'de yüzde 60'ın üzerinde bir doluluk oranı bulunduğunu, taşınmaların sürdüğünü ve satılmayı bekleyen 20 daire kaldığını belirtti. 
Bölgedeki bir diğer projeleri Selenium 


Retro'da ise teslimlerin geçen sene ta- 


mamlandığını, projede yalnızca 12 adet konut ve 6 adet ofisin satışta olduğunu dile getirdi. Dubai'de inşası devam eden Midtown Selenium by Deyaar'da ise satışların yüzde 30 seviyesine ulaştığını ve projenin 2019 yılı Eylül ayında teslim edilmeye başlanacağını belirten Cenk 


Rumelikavağı Mah 


Anadolu 
Kavağı Mah, 


/ 
Akbaba Mah 


Gümüşsuyu Mah. 


Beyköz 


Aşçıoğlu, şunları söyledi: “2017 yılının Mart ayında satışına başladığımız Selenium Retro 9 projemizde yüzde 55lik bir satış oranına ulaştık. Toplam 225 konut, 
108 ofis ve 23 adet mağazadan oluşan 
Selenium Retro 9'da en büyük alımı THY A.O. Personeli Sosyal Yardım Vakfı (Türk Havak) yaptı. Türk Havak'ın yatırımları yalnızca ofisle bitmiyor. Dernek, yaşamın başladığı Selenium Retro'da 
1000 metrekare alana sahip bir anaokulu 
açmaya hazırlanıyor.” 


BAŞKA PROJELER İÇİN 


ÇALIŞMAYA BAŞLADIK 


Aşçıoğlu'nun 2018 yılı yatırım haritasına ilişkin detayları paylaşan Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Aşçıoğlu, Selenium markasını bu yıl Merter ve Sarıyer'e, 2019 yılında da Beykoz'a taşıyacaklarını vurguladı. İrfan Aşçıoğlu, şunları dile getirdi: “Bu yıl ilk projemizi yaklaşık 570 milyon TL yatırımla Merter'de, D100 Karayolu'nun hemen yanı başında hastane, üniversite, ofis ve ticari alanlara sahip olacak bir konseptle inşa edeceğiz. Ardından yılın ikinci yarısında 


yaklaşık 60 milyon TL yatırımla Sarıyer'de kendi arazimiz üzerine müstakil konuttan oluşan bir projeye başlayacağız. 2019 yılı için de planlarımız hazır, Anadolu Yakası'nın gözde yaşam yerlerinden Beykoz'da ortağımız Yılsan'la birlikte Sırmakeş'in arazisi üzerine kat 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Beykoz Arsa 


> © “Merter Arsa karşılığı modeliyle yaklaşık 1,2 milyar TL yatırımla bir konut projesi için anlaşmayı yaptık, projelendirme çalışmalarımıza şimdiden başladık.” 


YATIRIM HEDEFIMIZ 
ISTANBUL İLE SINIRLI 
DEĞİL 

Yatırım hedeflerini yalnızca İstanbul ile sınırlandırmadıklarını vurgulayan İrfan Aşçıoğlu, sözlerini stratejik ortakları Dubaili Deyaar Group ile bulacakları fırsatları değerlendirmek istediklerini 


belirterek tamamladı. 
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SİNPAŞ'TAN EV 
ALDIRAN SUPER PLAN 


Yenilikçi kimliği ve 44 yıllık deneyimi ile gayrimenkul sektörünün önemli isimleri arasında yer alan Sinpaş, “Süpermarkalar Türkiye” araştırmasında üst üste ikinci kez süper marka seçildi. 


4 yıllık deneyimi ile gayrimenkul sektörünün önemli isimleri 


arasında yer alan Sinpaş, Sinpaş 


Finans Şehir, Oueen Bomonti, Aydos Country, Metrolife, Gökorman. Ankara'da Altınoran, Marina Ankara, Ege Vadisi ve Denizli'de Agua City Denizli projelerinde oluşturulan kampanya ile 


düşük taksitlerle hemen ev sahibi olma fırsatı sunuyor. 


YENİLİKÇİ ANLAYIŞ VE 
ISTIKRARLI BUYUME 
Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik; üst üste ikinci kez Süper Marka seçilmekten gurur duy- 


duklarını, ödülün Sinpaş'ın özgün farklı kimliğini ortaya çıkarttığını belirterek şunları söyledi: “44 yıllık deneyimimiz, tecrübemiz, gayrimenkul sektörüne getirdiğimiz yenilikçi anlayış, istikrarlı büyüme ve birbirinden özel yaratıcı projelerimiz bize bu yıl da, geçen yıl olduğu gibi Türkiye'nin süper markası unvanını getirdi. Biz de Sinpaş olarak gururla süper bir kampanyaya imza atmak istedik. Ev sahibi olmak isteyenler aylık sabit taksitlerle ister banka kredili, ister Sinpaş bünyesindeki özel ödeme planlarıyla Sinpaş'tan diledikleri eve sahip olsunlar istiyoruz.” 


SUPER PLAN VE DUŞUK 
TAKSIT 

Sinpaş'ın gayrimenkul piyasasına yön veren tüm projelerinde geçerli olacak kampanya İstanbul, Ankara, Bursa ve Denizli'de ev sahibi olmak isteyenler için inanılmaz avantajar sağlıyor. 
4 Mart'a kadar sürecek süper plan ile 
düşük tasitlerle ev sahibi olabilir veya aylık sabit tutarlarla yatırım fırsatını yakalayabilirsiniz. 


ANKARA'YI İLKLERLE 
TANIŞTIRAN PROJELER 


Gayrimenkulün süper markası seçilen Sinpaş, Çankaya Ankara'da hemen yaşamaya başlayacağınız Altınoran'da 3.570 TL taksitle ya da Eylül'de teslim olacak Marina Ankara'da 3.460 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Altınoran ve Marina Ankara'dan ev sahibi 


olacaklar, bir konut projesinde ilk kez karşılaşacakları zengin sosyal donatıları ile yaşamlarına renk katacaklar. 


BAŞKENT'TE EGE 
RUZGARI 

Sinpaş GYO'nun hayalleri süsleyen Ege yaşamını Ankara'ya taşıdığı projesi Ege Vadisi, Ege'ye özgü güzellikleri Ankara'ya taşıyor. Ankara'nın en gözde lokasyonlarından Çankaya'da yükselen Ege Vadisi'nde; Dikmen Vadisi'ne komşu, sıcak ve samimi bir yaşam aylık 4.700 TLlik taksitlerle Ankaralıları bekliyor. 


FİNANS MERKEZİNE 
KOMŞU PROJE 


Sinpaş Finans Şehir, komşusu olduğu ve yürüme mesafesinde bulunan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin adeta kalbi olacak. Sinpaş Finans Şehir'in 4 ile 15 kat arasında değişen yatay mimarisi, tuğla dokuya sahip cepheleri, her dairede bulunan balkonları ile finans merkezinin hemen yanında az katlı, sıcak bir şehirli yaşam sunuyor. 

1,2 milyar dolarlık bir yatırımla İstanbul'un en gözde bölgesinde küresel finans merkezinin hemen bitişiğinde hem kusursuz bir lüks yaşam hem de cadde yaşamı çok yakında gerçek olacak. 
Sinpaş'ın en yeni projesi Finans Şehir'de 5.240 TLden başlayan taksitlerle ev sahibi olabilir, değeri her geçen gün artan 


bu bölgede yatırım yapabilirsiniz. 


İSTANBUL'UN KALBİ 


BOMONTİ 
Türkiye'nin ilk Highlife temalı evle- 


riyle Şişli-Bomonti'de yükselen Çueen Central Park; İstanbul'un kültür, sanat, eğlence ve iş dünyasının yeni merkezi olan Bomonti'de konumlanıyor. Şehrin merkezinde lüks ve konforlu bir yaşam alanını şık bir dekorasyonla sunan Oueen Central Park”ta aylık 4.950 TLlik taksitlerle taçlı yaşama merhaba diyebilirsiniz. 


DOĞA İLE İÇ İÇE BİR 
YAŞAM 

Sinpaş GYO'nun Aydos Ormanı'nın yanı başında hayata geçirdiği yeşillikler içindeki Aydos Country, doğayla temas halinde bir hayata fırsat sağlıyor. Orma- nın yanında, doğanın içinde yaşamak isteyen aileler çocuklarını tam bir doğa dostu olarak yetiştiriyor. Hemen teslim projede ayda yalnızca 3.800 TI lik taksitlerle daire sahibi olmak mümkün. 
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SİNPAŞ GYOJEUROL 
BASKETB OLUN 


Ni çyrimenküi sektörünün yenilikçi 

: İsi inden Sinpaş GYO, Avrupa 
: Ö ve, kulüplerinin mücadele 

i ettiği Euroleague Basketbol'a resmi 

sponsor oldu. 
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Hilton 


inpaş GYO'nun Euroleague ile olan işbirliği, Sinpaş 

GYO Genel Müdürü Seba Gacemer ve EuroLeague Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı Jordi Bertomeu'nun katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında duyuruldu. Basın toplantısında konuşan Seba Gacemer, “Sinpaş GYO arak yalnız inşaat sektörüne değil, ayatın her alanına değer katmayı çok 


ibi büyük bir organizasyona sponsor 


o h önemsiyoruz. Euroleague Basketbol g o 


manın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 
İş birliğinin duyurulduğu basın toplantısında, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zeljko Obradoviç'in 2018'de Sinpaş GYO'nun iletişim faaliyetlerinin yüzü olacağı da müjdelendi. 


OBRADOVIÇ'IN 
LIDERLİK ANLAYIŞI 
VE Dİ NAMIZMI, 
SİNPAŞ. VİZYONUYLA 
ÖRTÜŞÜYOR 

Gacemer: “Basketbol camiasında “Avrupa'nın En Elit Basketbol Ligi olarak görülen Euroleague takımlardan biri olan Fenerbahçe Doğuş basketbol takımı, geçen yıl Turkish Airlines Euro-League'de üstün bir mücadele sergileyerek şampiyon olmuş,tüm Türkiye'nin göğsünü kabartmıştır. Biz buna sadece bir takımın başarısı olarak değil, Türkiye'nin başarısı olarak bakıyoruz. Ve umutla söylemek isterim ki; bu başarı- 


ların artarak devam edeceğine inanı- 


yoruz. Türk basketbolunu yurtiçinde ve yurt dışında destekleyen büyük bir kitle var. Bizim müşteri grubumuzda da böyle bir kitlenin olduğunu görüyoruz. 
Onlarla sadece satış ofislerinde değil böyle sosyal ortamlarda da birlikte olmak istiyoruz. Bunun için iki değerli marka Sinpaş ve Euroleague Basketbol bu güzel iş birliğine imza atıyor” diye konuştu. 

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zeljko Obradoviç'in Sinpaş GYO iletişim faaliyetleri- 


nin yüzü olmasına da değinen Gacemer, Koç Zeljko Obradoviç'in liderlik anlayışı, titizliği, heyecanı ve yaptığı işten aldığı ve taraftarlarına aldırdığı keyfin Sinpaş'ın vizyonuyla, bakış açısıyla son derece örtüştüğünü, bu nedenle hiç şüphesiz Obradoviç'i tercih ettiklerini sözlerine ekledi. 


SİNPAŞ BİR YAŞAM 
STILI 

Toplantıda söz alan EuroLeague Basketbol İcra Kurulu Başkanı Jordi Bertomeu: “Sinpaş sadece gayrimenkul değil, aynı zamanda yeni yaşam stilini de temsil ediyor. İki şirket olarak inovasyon değerlerimizi paylaşıyoruz ve mükemmellik için sürekli çaba sarf ediyoruz. EuroLeague olarak hem dijital ve hem de televizyon platformlarında 2.8 milyar izleyiciyi aştık. Geçtiğimiz yıl oynanan Final Four Türk kulüplerinin başarısı, Turkish Airlines EuroLeague'in ve 7DAYS EuroCup'ın elde ettiği 


HABER 


| 


SL GYO Genel Müdürü 
Seba Gacemer | 


bu sonuçlarda Türk pazarı büyük rol oynadı. Sinpaş da Turkish Airlines, Head and Shoulders, Nesine, Tadım ve SEK gibi EuroLeague Basketbol ile iş birliği yapan firmaların arasında bugün yerini aldı. Türkiye'nin gayrimenkul yatırım ortaklıklarından Sinpaş'la yeni iş birliğimizi duyurmaktan dolayı çok mutluyum” dedi. 


KOÇ OBRADOVİÇ 
GUEEN BOMONT? NİN 
REKLAM YÜZÜ OLDU 
Sinpaş GYO, Zejko Obradoviç'le reklam filmi çekimlerini Oueen Bomontideki örnek evlerinde gerçekleştirdi. 
Koç Obradoviç çekimler esnasında kendini evinde hissetti. Daireleri oldukça modern ve kullanışlı bulan Koç, 


Ülker Arena'dan çıkıp köprü ve tünel yoluyla kolayca Bomonti'ye ulaşabildiğini belirtti. Taçlı mimarisi ve “highlife” yaşamı ile İstanbul'un simgelerinden biri 


olacak Oueen Bomonti, İstanbul'un kül tür, sanat, eğlence ve iş dünyasının yeni merkezi olan Bomonti'de konumlanıyor. 
Şehrin merkezinde lüks ve konforlu 


bir yaşamı şık bir dekorasyonla sunan Oueen Bomonti, Boğaz'a ve Tarihi Yarımada'ya hâkim konumu ile dikkat çekiyor. 

Gueen Bomonti; Taksim, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi iş ve eğlence merkezlerine çok kısa sürede ulaşılabiliyor. Boğaz'da bir kahvaltı ya da Nişantaşı'nda bir kahve içmek için saatler değil, dakikalar ayırmak yeterli oluyor. 
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TAHİNCİOĞLU 2017 
CİROSŞUNU AÇIKLADI: 
2.5 MİLYAR TL . 


1.454 konut, ofis ve dükkandan oluşa 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erakende, ofis, konut ve alışve- 
>. merkezi projelerinin yanında birinci sınıf otelleri de hayata geçiren Tahincioğlu, 2017 yılındaki ciro ve satış rakamlarını açıkladı. Tahincioğlu, konut, ofis ve dükkandan oluşan 
1454 bağımsız bölüm satışı ve toplam 
220.000 metrekare bağımsız bölüm satışından 2.5 milyar TL ciro elde etti. 
2017 yılında Emlak Konut GYO'nun 
hayata geçirdiği kampanyada, Nidapark Küçükyalı projesiyle ilk rekor satışını gerçekleştirdiklerini söyleyen “Tahincioğlu Yönetim kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu 2017 yılını şöyle değerlendirdi: “2017'de sektörde rekor kırmayı hedeflemiştik. Bu hedefimizi gerçekleştirdik. Son 10 yılda Türkiye'de konut ve ofis trendleri hızlı birdeğişiklik gösterdi. 
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Biz de bu değişen trendlerden yararlanarak özellikle sektörde eksikliği hissedilen ticari projelere daha fazla önem verdik. Bunun yanında konut ve turizm projeleri de yaptık. Bizim için önemli olan hem sektörümüz için hem de tüketicilerimiz için en etkili stratejiyi belirleyip, sonuca odaklanmak oldu. 


2017 YILINDA 1900 
KİŞİLİK İSTİHDAM 


SAGLADI 


Emlak Konut GYO'nun hayata geçirdiği kampanyalara destek veren Tahincioğlu, 2017 yılında başladığı ve devam eden projelerle toplam 1.5 milyon metrekare alanda 4567 bağımsız bölümün inşasını sürdürüyor. 2017'de Nidapark Küçükyalı, Nidakule Kayaşehir, Nida- 


park Bomonti, Nidapark Ayyıldız ve Nidapark İstinye projelerini satışa sunan Tahincioğlu ayrıca Nidakule Levent, Nidapark Seyrantepe, Nidapark Başakşehir projelerinin de teslimlerini yaptı. 
Tahincioğlu, iş dünyasının gelişmekte olan bölgesinde ve İstanbul Finans Merkezi'nin hemen yanında yer alan ve ofis çalışanlarına farklı bir yaşam sunmayı hedefleyen A: ofis projesi Nidakule Ataşehir Batı'nın tamamı tek seferde İş Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'na sattı. Ayrıca ÜNLÜ & Coiiştiraki ÜNLÜ Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonuna ve Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonuna da satış yapan Tahincioğlu gayrimenkul yatırım fonlarına toplamda 376 milyon TL satış yapa- 


by 


17 


rak 2017 yılında bu alanda da dikkatleri 
üstüne çekti. Tahincioğlu ayrıca 2017 
yılında artan projelerine paralel olarak 
1900 kişilik yeni istihdam sağladı. 


TAHİNCİOĞLU'NDAN 
BASKET SÜPER LİGİNE 


TAM DESTEK 


2017 yılı Haziran ayında Türkiye 
Basketbol Federasyonu ve Tahincioğlu arasında imzalanan sponsorluk anlaşması ile Avrupa'nın en iyi ligi olan Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru da olan Tahincioğlu, tüketici nezdinde toplumsal anlamda hayata geçirdiği projeleriyle de farkındalık yaratmaya devam etti. Türk basketbolundaki başarıyı desteklemek ve daha da yukarıya taşımak 


amacıyla bugüne kadar kültür, sanat ve 


eğitim başta olmak üzere pek çok projeye verdiği desteği Türkiye Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle spora taşıyarak, üç yıl boyunca Avrupa'nın en iyi ligleri arasında yer alan Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru olan Tahincioğlu bugüne kadar en iyi projelerin içinde ve hayallerin arkasında yer alırken, geçen yıl basketbolun hayallerine de imzasını taşıdı. 


ISTIHDAM ARTIŞI 
DEVAM EDECEK 

Bugüne kadar sektöre değer katan pek çok projeye imza attıklarını söyleyen Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, 2018 yılına ilişkin hedeflerini de şöyle aktardı: “Bundan sonra da aynı yolda aynı titizlikle yürüpe 


Şa 


meye devam edeceğiz. Bizi tercih eden müşterilerimize en doğru kanaldan ve en doğru mesajla ulaşmaya ve ihtiyaç duydukları yaşam alanlarına yönelik projeler üretmeye ve satış sonrası desteğimizi arttırma yolunda ilerleyeceğiz. 
2018 yılında Kağıthane'de bulunan Nidapark Ayyıldız projemizin lansmanını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca yıl sonuna Çengelköy, Beykoz ve Zeytinburnunda projelerimizi de yetiştirmeye çalışacağız. 2018'de de geçen yılki satış performansımızı arttırarak devam etmeyi hedefliyoruz. 2018 yılının hem sektörümüz hem de bizim için verimli bir yıl olacağını düşünüyorum. Geçen yıl artan projelerimiz ile birlikte 1900 kişilik yeni istihdam sağlamıştık. Bu yıl bu rakamı 2400'e çıkarmayı öngörüyoruz.” 


e VA 
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KORDON İSTANBUL'UN 
ÖRNEK DAİRESİ 
GÖRÜCÜYE ÇIKTI 


Ege Yapı tarafından Levent ve Maslak'ın yanı başında, İstanbul'un Kordon'unda geliştirilen Kordon istanbul'un örnek dairesi görücüye çıktı. 


ulunduğu bölgeye değer katan ödüllü projelerin markası Ege 


Yapı tarafından Levent ve Mas- 


lak'ın yanı başında, suyun kıyısındaki İstanbul'un Kordon'unda geliştirilen projesi Kordon İstanbul'un örnek dairesi, kapılarını açtı. Pastel tonlar, beyaz ve mermer dokusuyla mükemmel bir uyum yakalanan Kordon İstanbul'un örnek dairesi, modern çizgisiyle tüm ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Kordon İstanbul, 2019 yılı sonunda teslim edilecek. 


ŞIK VE YALIN KONSEPT 


Toplam 2 etaptan oluşan bahçeli veya teraslı olmak üzere farklı seçenek- 


lerdeki evlerin yanı sıra mağazaların da yer alacağı Kordon İstanbul satış ofisinde örnek daire, 2* 1 olaraktasarlandı. 
Kaliteli yaşamdan ödün vermek istemeyenler için tasarımında şık ve yalın bir konsept sunulan örnek dairede açık renk tonları tercih edildi. Pastel tonlar, beyaz ve mermer dokusuyla güzel bir uyum 


yakalanan Kordon İstanbul'un örnek 


dairesi, modern çizgisiyle tüm ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. 


MERKEZİ LOKASYON 
Levent ve Maslak'ın yanı başında, TEM'e 2 dakika, Havaray ve metroya yürüme mesafesinde inşa edilen Kordon İstanbul, 2019 yılı sonunda teslim 


edilecek. 


84 AY SIFIR FAİZ 

Yeni hayata geçirilen dev kampanya kapsamında 84 ay Sıfır O faiz fırsatıyla ve 3.300 TL'den başlayan taksitlerle ömre bedel projeden ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Örneğin hayata geçirilen kampanya sayesinde 300.000 TL banka kredisi kullanan bir kişi aylık 5.600 TL yerine sadece 3.600 TL ödeme yapabiliyor. Kordon İstanbul'da 14 1 dairelere 544.000 TLden, 24 1 dairelere 876.000 
TLden, 34 1 dairelere 1.308.000 TLden, 
3,54 1 dairelere 1.349.000 TLden ve 44 
1 dairelere ise 1.738.000 TL'den sahip 
olmak mümkün. 
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ule mimarisinden hoşlananlara 
İK ös az katlı mimari sevenlere 

yatay daire tipleri sunan projeyi hayata geçiren YP İnşaat'ın Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, “Yeni dönem projelerde en büyük sorunlardan biri manzara. Önü açık ev alanlar bile kısa süre sonra yeni bir binaya komşu oluyor. Koordinat sakinlerinin komşusu daima doğa ve şehir manzarası olacak” 


dedi. 


YEŞİL ALAN VE FERAH 
MANZARA 

Projenin yükseldiği Ümitköy'ün mevcut yapılaşmanın dışında inşaat yapılacak boş alana sahip olmadığını, bu yüzden Koordinat'tan ev alanların pen- 


YP İnşaat'ın doğayla uyumu ön planda tutan projesi Koordinat Çayyolu, doğal eğimli topoğrafyaya uygun mimari ve mevcut az katlı yapılaşması ile dikkat çekiyor. 


cerelerini her zaman yeşile ve ferah manzaraya açacağının altını çizen Çankaya, şöyle devam etti: “Koordinat Çayyolu için böyle büyük bir sözün altına girmemiz elbette boş yere değil. Manzara garantisi vermemizin iki nedeni var. Bunlardan birincisi, araziye uyumlu bir mimari proje geliştirerek konutlarımızı site içi 

a 


peyzaja ve şehir manzarasına hakim o cak şekilde konumlandırmamız. İkincisi 


s ise Ümitköy'de, bulunduğumuz bölgede 


yapı yükselme sınırı olması ve az katl yerleşim yoğun olduğu bir bölgede yer almamız diyebilirim. 

Koordinat, manzara garantisi, peyzajı, bahçe kullanımlı daireleri ve farklı 


ihtiyaçlar için kurgulanmış 14 farklı daire tipiyle konut alıcısını cezbediyor. 


Tabii bu özelliklere bir de ödeme kolaylığı eklenince gördüğümüz ilgi katlanarak devam ediyor. Şu an Koordinat Çayyolu'nda Emlak Konut GYO önderliğinde “yüzde 10'dan başlayan peşinatlarla, 84 ay vade ve yüzde O faiz' kampanyası devam ediyor. Kampanya, 30 Mart 2018'de sona 


eriyor. Koordinatlı olmak isteyenlere bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum.” 


TOPLAM 427 KONUT 

Wwiden 5*Vlere kadar çok sayıda konut seçeneğini bünyesinde barındıran ve toplam 427 konuttan oluşan Koordinat Çayyolu'nda kapalı yüzme havuzundan, saunaya; yoga-spinning odasından, seyir teraslı kafeye kadar pek çok ayrıcalık bulunuyor. 
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BESA GRUP'TAN 
BODRUMA YENİ 
PROJE 


BESA Grup, Bodrum'da projelendirdiği The BO Viera'yı 200 milyon dolar yatırım ile hayata geçiriyor. 
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o 
İnşaat sektörünün önemli isimleri 


arasında yer alan BESA Grup, gayrimenkul ve inşaat yapım, yatırım, geliştirme ve işletme tecrübelerini The BO Viera projesi ile hayata geçiriyor. 
150 dönüm arazi üzerine inşa edilen 
The BO Viera; 330 adet villa ve rezidansı, 7 adet işyeri, 1.2 kilometrelik sahili ve 85 odalı oteli The BO Vue- Curio a Collection by Hilton ile Bodrum'un odak noktası Türkbükü ve Gündoğan'ın arasında yer alan Küçükbük Koyu'nda hayata geçiriliyor. 


GÜVENİLİR VE 
ZAMANSIZ BİR YATIRIM 


Amiral gemisi inşaat faaliyetleri olan şirketin, gayrimenkul geliştirme, AVM yapımı, enerji, telekomünikasyon ve turizm sektörlerinde de yer aldığını belirten BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, son yıllarda enerjilerinin önemli kısmını uzun zamandır tutkuyla bağlı oldukları Bodrum'a ayırdıklarını, tamamen Bodrum kokan ve konforda sınır tanımayan bir kurgu üzerinde çalıştıklarını iletti. “The BO Viera' adı altında Bodrumlu bir yaşam deneyimi oluşturmanın formülünü ürettiklerini dile getiren Salih Bezci, şöyle devam etti: “Projeyi kurgularken 


hem Bodrumlular”ı, hem de bu güzide kasabada yaşamak isteyenleri dinledik. 


Talepleri çok yönlü tecrübelerimizle birleştirdik ve ortaya The BO Viera projesi çıktı. Bugün geldiğimiz noktada imza attığım işlerden kendi adıma olduğu kadar ülkem adına da mutluluk duyuyorum. The BO Viera projesi ile bir hayalim gerçekleşiyor. Türkiye'nin olduğu 


kadar tüm Ege ve Akdeniz havzasının da en değerli bölgelerinden Bodrum'da hem benzersiz bir yaşam deneyimi, hem de yatırımcılar için doğru, güvenilir ve zamansız bir yatırım fırsatı yaratıyoruz.” 


DOĞAL HAYATIN 
TEMSİLCISI 

BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci ise, “Rol modelim babam sayesinde şimdi her işte ben de en az onun kadar heyecanlıyım. The BO Viera, bir Bodrum tutkunu olarak benim için de çok özel bir proje. Doğası, mitleri, tarihi ve yapısıyla kaliteli yaşamın tarzı, “Riviera” hayat biçimini sunan The BO Viera, yeni bir düzlemde Bodrum'a entegre doğal hayatın temsilcisi olacak” dedi. Efe Bezci, muhteşem mimarisi ve Bodrum'un endemik bitki örtüsü ile çevrelenecek projelerinin, kentin ve çevresinin değerine değer katacağını ifade ederek, “Seçkin bir ortamda Bodrum'un dokusunu yaşatacak nadide bir projeye imza atıyoruz. BESA kalitesi ile kısa sürede projemizi tamamlayacağız” diye konuştu. 


THE BO VIERA İLE YENİ 
BIR YAŞAM 

150 dönüm arazi üzerine inşa edilen The BO Viera; 330 adet villa ve rezidansı, 7 adet işyeri, 1.2 kilometrelik sahili ve 85 odalı oteli The BO Vue - Curio a Collection by Hilton ile Bodrum'un odak noktası Türkbükü ve Gündoğan'ın arasında yer alan Küçükbük Koyu'nda hayata geçiriliyor. Yapılar, mimarinin doğal yapı ile bütünleştiği ve bölgenin endemik yapısına uygun 


peyzajın ön plana çıktığı, Bodrum günbatımını doğrudan seyreden yegane koyunda konumlanıyor. 


DOGAYA HAKIM BIR 
KONUM 

Doğal falezleri ile denize sıfır, 1.2 
kilometrelik benzersiz bir sahile sahip olan The BO Viera projesinde yapımı devam eden rezidans ve villaların tamamı deniz manzaralı ve doğaya hakim konumda. The BO Viera Projesi'nin hayata geçirildiği Küçükbük Koyu'nun tam karşısında yer alan Apostol (Küçük Tavşan) Adası'na karşı dünyanın en güzel gün batımları The BO Viera sakinlerinin yaşamına benzersiz bir dokunuşta bulunacak. 


PLANLANAN TESLIM 
TARIHI 2019 

Satışa çıkacak olan ilk etabın, 2019 
yılı sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Bu etapta; 54 adet 5x1 dubleks, 49 
adet 341 ve 5 adet 241 flat rezidans satışa sunulacak. Mimari projesi Bodrum Belediyesi tarafından onaylanan ve inşaat ruhsatı alınan The BO Viera projesinde yer alan gayrimenkuller, yatırımcısına hemen tapu edinme fırsatı da sunuyor. 


SOSYAL ALANLAR 


Alışveriş ve hizmet noktalarının yanı sıra SPA, yüzme havuzları, fitness, restoran ve cafeler, çocuklara özel alan, sahilde beach Clubllar gibi sosyal donatılara sahip The BO Viera'nın güvenlik, temizlik, bahçe bakımı gibi servis hizmetleri BESA Grup'un deneyimli hizmet şirketi tarafından sağlanacak. 
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O yaş üstü zinde yaşlılar için Çimi projelendirilen Villagio 50* Rezidans Çeşme projesi, sakin bir ortamda, aktif yaşam hayali kuran 60 yaş üstü bireylerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Büyük şehirlerde yaşamaktan yorulan, çocuklarından bağımsız yaşamı olan veya yeni bir yaşam kurmak isteyen bireyler için hazırlanan projeye, Almanya hükümetine de geron- 


toloji programları danışmanlığı yapan uzmanlar danışmanlık hizmeti veriyor. 


TURKIİYE'DE BIR ILK 
Türkiye'de ilk kez bir yaşam projesinde uygulanacak 50* Rezidans sağlık konsepti ev sahiplerimizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusundan gereken hizmetleri, temel hijyenik bakımlarını, tıbbi bakımlarını fizik tedavi ve terapi- 


SO 
YAŞ ÜSTÜNE ÖZEL PROJE 


Kuzu Holding tarafından Çeşme'de projelendirilen Villagio SO* Rezidans Çeşme ile 6O yaş üstü bireylerin hayalleri gerçek oluyor. 


lerini kendi evlerinde ve proje dahilinde sağlık merkezinde alabilecek. 


AYASARANDA , 
KOYUNDA EMEKLİ 
HAYATI 

Villagio 50* Rezidans Çeşme, Sakız Adası'na uzanan panoramik manzarasıyla, Çeşme'nin en güzel koyu Ayasaranda koyunda, denize 300 metre 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“AMACIMIZ YAŞLI BAKIM EVLERİNE GİTMEK İSTEMEYEN 6O YAŞ ÜSTÜ İNSANLARIN SATIN ALDIKLARI KENDİ EVLERİNDE GÜNLÜK ALIŞKANLIKLARINI SÜRDÜRMELERİNİ VE YAŞAM STANDARTLARINI DAHA KALİTELİ BİR ÇİZGİYE GETİRMELERİNİ SAĞLAMAK.” 


yakınlığında yeni bir kasaba hayatı başlatıyor. 12.100 metrekare alan üzerine inşa edilen proje 84 bağımsız birimden oluşuyor. Yürüyüş yollarının, şirin ara sokaklarının projenin her köşesini süslediği Villagio 50* Rezidans, 68 metrekareden 154 metrekareye kadar farklı 
141 ve 241 rezidans seçenekleri sunuyor. 


SAĞLIK KONSEPTİ 
ILE IHTIYAÇLAR 
KARŞILANACAK 

Kuzu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kuzu: “Dünya nüfusu gittikçe yaşlanıyor ve insanlar yaş aldıkça, biyografileri ve alışkanlıkları doğrultusunda biyolojik, fizyolojik, sosyolojik, psikolojik ihtiyaçları ve beklentileri değişiyor. Almanya'da birçok enstitü ile bu alanda konseptler geliştiren ve hayata geçiren 20 yıldan fazla olan deneyimle 


bu projede amacımız, kişilerin yaşları ilerledikçe yaşam kalitelerini yükseltmektir” ifadelerinde bulundu. 


SAGLIK MERKEZİNİN 
İÇİNDE BİR YAŞAM 

50: Rezidans sağlık konsepti ev sahiplerinin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda gereken hizmetleri, temel hijyenik bakımlarını, tıbbi bakımlarını, fizik tedavi ve terapilerini kendi evlerinde ve sağlık merkezinde alabilecekler. 


ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER 
ILE YAŞAM KALITESİ 
ARTACAK 

Proje, zindeliği ve mutluluğu taşıyarak 1.300 metrekarelik sağlık, spor ve spa merkezinde birçok alternatifle sosyal aktiviteler, terapi ve egzersiz imkanlarını sunuyor. Sanat atölyesi, hobi 


bahçesi, müzik ve dans etkinlikleri, restoranı, bistro kafesi, köy kahvesi, üç adet açık bir adet kapalı havuzu, proje içinde yürüyüşyolları ve asansörleri, fitness salonu, saunaları, güneşlenme terasları ve alanları projede yer almaktadır. 


YAŞ DOSTU PROJE 


Gerontologların uzun yaşamanın sırrı üzerine yaptıkları çalışmalardan esinlenerek yapılan projede, Kuzu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kuzu: “Kapıların genişlikleri, merdiven aralıkları, ışıklandırma ve düz zemin yaş dostu projeye uygun olarak tasarlandı. 
Amaç yaşlı bakım evlerine gitmek istemeyen 60 yaş üstü insanların satın aldıkları kendi evlerinde günlük alışkanlıklarını sürdürmelerini ve yaşam 


standartlarını daha kaliteli bir çizgiye getirmelerini sağlamak” diye konuştu. 
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CEYLAN 


2018'DE ÜÇ | 
PROJE 


Ceylan İnşaat 2017 yılını 4 proje, 340 konut satışı 


ve yüzde 20'lik bir büyüme ile geride bıraktı. 


arklı sektörlerdeki 35 yıllık tec- 
— 1995 yılında inşaat 

sektörüne taşıyan Ceylan İnşaat, 
2017 yılını başarılı bir ekonomik çizelgeyle kapattı. Yıl sonunda 4 proje, 340 
konut satışı ve yüzde 20'lik bir büyüme yakalayan şirket, bu güçle 2018 yılında yeni projelerin altına imza atacağının sinyallerini verdi. 2018'de devam eden projelerin yanına yenilerini eklemeye hazırlanan Ceylan İnşaat, tasarladığı projelerle müşterileri için yeni bir hayatın kapılarını açıyor. Önce insan prensibiyle tüm iş süreçlerini yürütmenin ötesinde üstün hizmet anlayışını bilgi ve deneyimiyle birleştiren Ceylan İnşaat, bugüne kadar 500 bin metre kare konut imalatının altına imza attı. Sektördeki bilgi birikimini değişen beklentileri karşılama adına yeni projelerine taşıyan Ceylan İnşaat; Zer Muhteşem Yeni Yıl Konutları, Zer Göztepe, Zer Kartal, Zer Levent, Zer Mecidiyeköy 
ve Zer Tuzla Marina olmak üzere 3000 
konut ve ticarilerden oluşan projelerini müşterileriyle buluşturma hedefiyle yoluna devam ediyor. 


“2018'DE YENİ 
PROJERLE YOLUMUZA 


DEVAM EDİYORUZ” 


Ceylan İnşaat, 2018 yılına yeni nesil projesi Zer Tuzla Marina ile start verecek. Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, “İstanbul'un sayfiye yerlerinden biri olan 


Tuzla'da hayat bulacak projemizin tüm daireleri deniz manzarasına sahip. 
52.774 metrekare arsa alanına sahip projemiz ekolojik mimarinin en iyi örneklerinden biri olmayı aday görünüyor” diye belirtti. Muammer Ceylan ayrıca; “Zer Tuzla Marina, 576 daire, 
22 villa ve 2 ticari alandan oluşuyor. Fikirtepe kentsel dönüşüm projemiz kapsamında Kadıköy Göztepe'de hayata geçirdiğimiz ve inşaatının yüzde 45'ini tamamladığımız Zer Muhteşem Yeni Yıl Konutları ile Ceylan İnşaat olarak, yeni sakinlerin gönlünü fethetmeye hazırlanıyoruz. Bağdat Caddesi ve Fenerbahçe Stadı'na 500 metre, Kalamış Marina ve Moda'ya 750 metre mesafede bulunun proje; yaklaşık 5 bin 800 
metrekare arsa üzerinde 25 katlı tek 


blok halinde yükseliyor” dedi. 


ZER KARTAL ILE 
KONFORLU BIR YAŞAM 
Zer Kartal alıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaşmaya devam ediyor. 
Yüzde 35'i satılan projede 141, 241 ve 
341 seçenekleri; Ceylan İnşaat'ın 72 ay 


firma finansmanı ve 120 aya kadar al- 


ternatif ödeme koşullarıyla sahiplerini bekliyor. İlbank, KİPTAŞ ve Ceylan İnşaat'ın işbirliği ile ortaya çıkan proje Zer Göztepe'de, 675 konuttan meydana geliyor. 15 dönüm arsa alanı üzerinde 110.000 metrekare inşaat alanına sahip Zer Göztepe, 360 derece bir yaşam projesi olarak yükselmeye hazırlanıyor. 


TİCARET | 
MERKEZLERİNE VE 
YAŞAM ALANLARINA 
YAKIN LOKASYON 


Ceylan İnşaat'ın bakış açısını yansıttığı bir diğer proje olan Zer Mecidiyeköy, İstanbul'un merkezinde, 4.500 
metrekarelik arsa üzerinde 176 lüks konuttan oluşuyor. Şehrin önemli ticaret merkezlerine ve yaşam alanlarına yakınlığı ile dikkat çeken proje, sosyal donatılarıyla da herkesi kendine hayran bırakıyor. İstanbul'un bir diğer merkezinde 5372 metrekare alanda 495 adet daireden oluşan Zer Levent ise şehrin en önemli merkezlerine ve yaşam alanlarına yakınlığı ile dikkat çekiyor. 
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FARİLYA ASIA 
YATIRIMCISINA 
KAZANDIRIYOR 


fuk İstanbul Mesken tarafından 
| | hayata geçirilen Farilya Asia 

projesinin Satış ve Pazarlama Direktörü Arman Özver, Pendik'in değerleme oranlarına bakıldığında Farilya Asia'nın yatırımcısına kazandıran projeer arasında yer aldığını belirtti. İnşaat amamlanma seviyesinin yüzde 80'i geçtiği projenin 2018 Haziran ayında eslim edileceğini ifade eden Özver, haihazırda yatırımcının bölge değerleme oranından iki kat daha fazla kazandığını, yatırım yapanların bir sonraki aydan 


itibaren kazanmaya başladığının altını çizdi. Pendik son dört yılda yüzde 77,28, son iki yılda ise yüzde 15 değer kazandı. 
Farilya Asia ise son iki yılın değerlenme 


oranı baz alındığında yatırımcısına iki kat daha fazla kazandırdı. Farilya Asia Satış ve Pazarlama Direktörü Arman 


Özver, bölgede yaşam kalitesini yükselten özel bir projeyi hayat geçirdiklerini kaydederek, yatırımcı açısından kazancın aylık bazda bile görüldüğünü, bugün yatırım yapanların sadece uzun vadede değil, kısa vadede de kazançlı çıktığını belirtti. 


AILELERE YONELIK 
PROJE 

Özver, çağdaş bir kent projesi olan Farilya Asia'nın merkezi lokasyonu, dairelerin büyük çoğunluğunda kapanmaz deniz manzarası imkanı ve Botaş parka komşu konumuyla ailelere yönelik tasarlanmış bir proje olduğunu dile getirdi. 
Özver, proje hakkında şu bilgileri verdi: “Farilya Asia her türlü konfora ve donanıma ev sahipliği yapıyor. 13 dönüm 
arazi üzerinde konumlanan projede 3 
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Farilya Asia projesinde 
teslimler 2018 
Haziran ayında başlayacak. 


blok ve 357 seçkin daire bulunuyor. 141 
daireler 82-96 metrekare, 241 daireler 109-159 metrekare, 341 daireler 161-173 metrekare, 4*1 daireler ise 251 metrekare büyüklüğe sahip daireler yer alıyor. 
Dairelerin net ve brüt alanları ile aralarındaki fark oranı, ilgili yasada tanımlandığı gibi uygulanıyor. 


DENIZ MANZARALI 
DAIRELER 

Farklı bir uygulama olarak projede 
avlu meydan yer alıyor. Avlu meydan 32 
mağazaya ev sahipliği yapıyor. Rahatlık sağlayan 4.500 metrekare büyüklüğündeki meydanda süpermarket zinciri, kafe verestoranlar, yapı malzemeleri, yiyecek markaları, ev tekstili, mutfak eşyası, kişisel bakım, optik, eczane, kurutemizleme, banka şubesi gibi mağazalar yer alıyor. 


MART 2018 » EMLAK ROTASI » 41 


ŞEHRİN MERKEZİNDE 


YENİ BIR YAŞAM 


ALANI YÜKSELİYOR 


Emlak Konut GYO güvencesiyle Gül Proje'nin Seyrantepe'deki 


yeni projesi Avangart İstanbul, şehrin içine kadar uzanan Belgrad Ormanı'nın yanı başında yükseliyor. 


vangart İstanbul'un bugün gerçekleşen basın lansmanına Emlak Konut GYO Genel Mür- 


dürü Murat Kurum, Gül Proje Yönetim Kurulu Başkanı Metin Gül ve Gül Proje Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Gül ve Sönmez Aydın katıldı. Yaklaşık üzere 36.750 metrekare arsa alanı üzerine inşa edilen ve 207 bin metrekare inşaat alanı bulunan Avangart İstanbul “Şehrin içinde, klişelerin dışında” mottosuyla yola çıkıyor ve klişe söylemlerden 


uzak durarak daire sahiplerini mutlu etmeye odaklanıyor. Yürüyüş yolları, parklar, açık hava spor alanları, kapalı yüzme havuzu ve sauna, çocuklar için oyun alanları ve hayatın tadını çıkarmak için nefis bir orman havası sahip proje sosyal 


imkanları ile dikkat çekiyor. 


SOSYAL DONATILAR 

Alışveriş için Gayrettepe, Maslak, Levent ve İstinye gibi İstanbul'un merkezi AVM'lerinin bulunduğu lokasyonlar projeye çok yakın... Evinden çıkmadan tüm ihtiyaçlarını karşılamak isteyen site sakinleri için de 18 dükkandan oluşan Avangart İstanbul çarşısı bulunuyor. 


HER IHTIYACA UYGUN 
DARE TIPI 

Tem Otoyolu üzerinde Seyrantepe'de 
11 Blok 935 daire ve 18 ticari üniteden 
oluşan proje, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Türk Telekom Stadyumu'nun 


hemen yanında inşa ediliyor. Projedeki daireler 25 yılı aşkın deneyimiyle her mekana özel stil geliştiren ünlü mimar Hakan Helvacıoğlu tarafından tasarlanıyor. Avangart İstanbul'da 1:0, 141, 241, 341 ve 441 olmak üzere her ihtiyaca cevap verebilecek büyüklük ve özellikte 
daire tipi bulunuyor. Daire fiyatları 504 
bin liradan başlıyor ve kısa bir süre için lansmana özel 84 ay sıfır faiz kampanyası sunuluyor. 
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İSTOVA PROJESİNDE 
ÖN TALEP TOPLANIYOR 


İstanbul Avrupa Yakası'nın yüksek yatırım değeri taşıyan bölgelerinden Kağıthane'de Yamaç Yapı imzasıyla hayata geçirilen “İstova” projesinde ön talep toplanıyor. 


amaç Yapı imzasıyla İstanbul'un Yüz kazanan bölgesi Kağıthane'de hayata geçirdiği 1Ser katlı 
4 blok şeklinde yükselen “İstova' projesinde ön talep toplanıyor. Projeden lansman öncesinde uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyenlere özel ödeme imkanları sağlanıyor. Merkezi konumu ve ulaşım akslarına olan yakınlığı ile hem yatırım, hemde oturum amaçlı konut sahibi olmak isteyen yatırımcıların kısa sürede dikkatini çekmeyi başaran İstova projesi, Avrupa Yakası'nın önemli projeleri arasında yer alıyor. 


KAĞITHANE'NİN EN 
BÜYÜK KENTSEL 
DONUŞUM PROJESİ 
Kağıthane'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğine sahip İstova projesi, 80 bin metrekare alan üzerinde 500 adet konut ve 55 adet ticari ünite ile toplam 555 bağımsız bölüm olarak inşa ediliyor. Projede 141, 241,341, 441 
ve 5*Ve kadar geniş daire seçenekleri yer 


alıyor. 


ZENGİN SOSYAL 
DONATILAR 


Zengin sosyal donatı alanlarına sahip İstova'da yarı olimpik havuz, jakuziler, stres ve radyasyona karşı tuz odası, sauna, spa ve solarium odası, profesyonel eğitmenlerin olduğu spor salonu, pilates salonu, bilardo ve masa tenisi salonu, mini futbol sahası, çocuk oyun odası, parti odası, müzik odası, sinema salonu, toplantı odası, kafeteryalar, özel güvenlik ve karşılama lobisi, katlı kapalı otopark bulunuyor. 


METREKARESİ 5 BİN 


SOO TEDEN BAŞLIYOR 


Levent Büyükdere Caddesi'ne, köprü bağlantı yollarına, AVM'ler, eğitim kurumları ve hastanelere yakın konumlanan “İstova” projesi yatırımcılar tarafından bölgenin en uygun fiyatlı konut projesi olarak gösteriliyor. Şehrin gerçekten tam merkezinde yer alan pro- 


jede dairelerin metrekare fiyatları 5 bin 
500 TL'den başlıyor. 


AVANTAJLI LOKASYON 

İstova, Kağıthane metro istasyonuna 
3 dakika, 3 katlı Büyük İstanbul Tüneline 2 dakika, E-80 karayoluna 5 dakika, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 8 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 12 
dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 
25 dakika, 3. Havalimanı'na 35 dakika, 
Atatürk Havalimanı'na 20 dakika, sabiha Gökçen Havalimanı'na 50 dakika, Vadi istanbul AVM 5 dakika, Belgrad Ormanı'na 5 dakika, Alibeyköy Kent Ormanına 5 dakika, Vialand Eğlence Mer- 


kezi'ne 10 dakikalık mesafade yer alıyor. 
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TASA 


ekstil sektöründeki 25 yılı aşkın 
| tecrübesini Avrupa'daki bir çok 
ülkeye taşıyan Metraco İthalat İhracat ve Tic. AŞ gayrimenkul sektörüne Mars19 Apartments projesiyle giriş yaptı. İstanbul'un en hızlı gelişen ve değerli lokasyonlarından biri olan Avcılar'da, ilçenin yeni prestij caddesi Firuzköy Bulvarı'nda yükselen Mars19 Apartments projesi, yılın son çeyreğin- den itibaren 148 şanslı aileye ev sahipliği yapacak. 

Marsl9 Apartments projesi, geniş ve ferah balkonlara sahip özenle tasarlanmış, aileleri hedefleyen daireleri ile dikkat çekiyor. Proje, geniş ve ferah balkonları, konforlu yaşam alanları, bahçesindeki rengarenk çiçekleri, dinlendirici görüntüsü ve sesiyle huzur veren göleti ile yaşayanların hayatını güzelleştirmeye hazırlanıyor. Şehrin merkezinde, özel bir yaşam alanı sunan Mars19, 


LE YIL 
SONUNDA MARS'TA 
YAŞAYACAK 


kapalı otoparkı, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna ve buhar odaları, akıllı ev sistemi, kafe ve sosyal alanları ile güvenlik, konfor ve huzuru bir arada sunacak. Üniversite, okul, hastane, eczane, semt pazarı, AVM, metro ve metrobüs durağı gibi temel ihtiyaçlar için gereklitüm noktalara yakınlığı ile hayatı kolaylaştıran Mars19'da her dairenin en az. bir balkonu bulunuyor. 4 yanı ferah ve 


geniş balkonlar ile çevrili olan bloklar, bölgedeki siteler arasında farkını ortaya koyuyor. 


FARKLI DAİRE 


SEÇENEKLERİ 


Mars19 Apartments'da yer alan 3 
cepheli daireler, sakinlerine günün her saatinde güneşin keyfini yaşatırken, peyzaj, deniz, göl ve şehir manzarasını da dairelere taşıyor. Ortalama m? fiyatının 4 bin beşyüz TL seviyesinde belir- 


Metraco, gayrimenkul sektörüne Mars19 Apartments projesiyle giriş yaptı. 


lendiği projede sadece 9 adet olan, aile tipi 141 dairelerin satış fiyatı 424 bin lira, 
241 Amerikan tipi konutların satış fiyatları437 bin TL, 241 normal tip konutların satış fiyatları 634 bin TL, 241 tipi dubleks dairelerin fiyatı 752 bin TL, 341 tipi dairelerin fiyatı 851 bin TL, 341 dubleks dairelerin satış fiyatı bir milyon 76 bin TL, 


3,541 dairelerin fiyatları da 1 milyon 17 
bin TL seviyesinden başlıyor. 
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eo Yapı, bugüne kadar Kemer- 
N burgaz, Göktürk ve Bolluca'da 

220 bin metrekareden fazla 
konut ve işyeri ile hem yatırımcılarını hem de ev sahiplerini mutlu eden birçok projeye imza attı. Göktürk bölgesinde olduğu gibi, Bolluca bölgesinin de değerini yıllar önce fark eden Neo Yapı, satışları 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Neo Bolluca 5 projesinin ardından altıncısı da, lansman öncesi fiyatlarla satışa sundu. 


AVANTAJLI LOKASYON 
3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoban Yolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kanal İstanbul ve yeni metro projeleriyle Arnavutköy-Bolluca bölgesi, tüm yatırımcıların yeni gözdesi. Dünyanın 


Kaliteli ve yenilikçi yaşam alanları yaratmak üzere 2000 yılında kurulan Neo Yapı, inşaattan mimariye, statik dizayndan pazarlamaya kadar çok birimli yapısıyla doğa içinde huzurlu, sağlıklı ve konforlu yaşam alanları sunuyor. 


en büyük havalimanına en yakın yaşam merkezi olan Arnavutköy'ün, bu önemli projelerin hayata geçmesiyle 2 yıl içerisinde her gün milyon insan trafiğini karşılayan bir yaşam merkezi haline de geleceği öngörülüyor. 


DOĞA VE, SOSYAL 
YAŞAM BIR ARADA 
Arnavutköy, son yıllardaki hızlı büyümesiyle İstanbul'un dördüncü büyük ilçesi oldu. Ormanlık ve mesire alanları, 
30 kilometrelik sahili ve 1 milyon kişiye 
ev sahipliği yapması öngörülen Yenişehirile popülerleşen Arnavutköy'de; Yeni İstanbul projesi dahilinde, 74 kilometrekarelik alanı kapsayan yeni havalimanı ticari bölgesi, ofis alanları, üniversiteler, oteller, parklar ve konutlar yer alacak. 


Yenişehir olarak planlanan Arnavutköy ilçesi, hızlı gelişimi ile de bölgenin değerini arttıracak. Bölgedeki projelerin hayata geçmesini takiben iş gücünün de bu bölgeye yönlenmesiyle, bölgedeki gayrimenkul projeleri daha da önemli hale geliyor. Uzun yıllardır bu bölgede yatırım yapan Neo Yapı ise; bu bölgenin gelişeceğini çok önceden düşünerek birçok projesine burada imza attı. 


LANSMAN ÖNCESİ 
FİYATLAR 


3. Havalimanına 6 km, metroya 5 
dakikalık yürüme mesafesinde, yeşilliklerle çevrili 4 blok ve 144 daireden oluşan Neo Bolluca 6, lansman öncesinde, çok kısa bir süre için 245 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 
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NOUVEL MALTEPE İLE 


YEN 


HAYATA YEN 


Nouvel Maltepe projesi *yeni hayata, yeni bakış” sloganıyla Iansmana özel yüzde 10 indirim ile satışa sunuldu. 


o nşaat sektörünün önemli isimleri arasında yer alan Ağaoğlu Omak İnşaat, 


güçlü alt yapısı ve yenilikçi duruşu ile yeni projelerle imza atmaya devam ediyor. Nouvel Maltepe projesi, “yeni hayata, yeni bakış sloganıyla lansmana özel yüzde 10 indirim ile satışa sunuldu. 
Ferah ve geniş bakış alanına, kapanmaz adalar ve panoromik deniz manzarasına da sahip. Meyve bahçeleri, süs havuzla- 


rından oluşan su kanalı, yürüyüş ve dinlenme alanları ve kamelyalarla çevrili 


Nouvel Maltepe, daire sahiplerine sosyal donatılar da sağlıyor. Sosyal olanakların öne çıkanları ise; lounge, hobby odası, açık yüzme havuzu&çocuk havuzu, sguash, hamam, sauna, buhar odası, fitness center, soyunma odaları, dinlenme 


odalarının yanı sıra çok amaçlı spor salonunda basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kortu yer alıyor. Projede güvenlik ise 7/24 saat sağlanıyor. 


TAKSİT TUTARLARINIZI 
KENDİNİZ BELİRLEYİN 
Nouvel Maltepe'de, fiyatlar 499.000 
TLden başlıyor. Proje alıcılarına, © faiz avantajıyla 36 AY vade ile “Taksit tutarlarınızı kendiniz belirleyin” olanağını da sunuyor. Ayrıca projeden ev sahibi olmak isteyenler projeye özel oranlarla İş Bankası'ndan kredi kullanabilir veya Ağaoğlu Omak İnşaat Finans Sistemi'nin sunduğu ödeme kolaylıklarından faydalanabiliyorlar. Toplam 5.300 metre kare alan üzerinde 28.000 metrekare 


BAKIŞ 


inşaat alanı ile 16 katlı 2 bloktan oluşan proje 163 bağımsız bölümden oluşuyor. 
12 adet 60-70 metrekare aralığında 141, 
8 adet 103 metrekare 241, 128 adet 133 
metrekare 341, 3 adet 255 metrekare 441, 2 adet 255 metrekare 442, 5 adet 250-260 metrekare 5:1 teraslı dubleks seçeneklerinin yanı sıra 5 adet 157 metrekare büyüklüğünde 341 bahçe katı daire seçenekleri de bulunuyor. Kara, hava, deniz yollarını kullanarak evinize ulaşabileceğiniz Nouvel Maltepe projesi, Maltepe'nin merkezinde yer alıyor. Nouvel Maltepe, ana caddelerin ve bağlantı yollarının tam ortasında, toplu taşıma olanaklarına yakın konumuyla İstanbul'un her noktasına kolayca ulaşım imkanı sağlıyor. 
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1 yıldır modern şehir plancılığı 
inin bağlı kalarak hizmet veren İmpo İmar ekibi, Türkiye'deki şehir plancılığındaki hizmetlerine devam ediyor. Bugüne kadar 24 


şehir ve 40 ilçenin imar planlarında 


imzası bulunan İmpo İmar ekibi, “Daha iyibir gelecek için 110 bin hektar alanın planlamasını gerçekleştirdi. Ekip 21. yılında kendisine hedef olarak Türkiye'nin 
81 şehrinde imar planları hazırlamayı 
seçti. 


5 ADIMDA IYI BIR PLAN 
İmpo İmar Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, toplumsal yararın yanında yer alması gereken şehir plancılığının insanların geleceğine doğrudan etki eden bilimsel yaklaşımlar olduğunu söyledi. Günümüzde kent planlamacılığının odağının değiştiğini 


ve artık sürdürülebilirlik yaklaşımının daha fazla önem kazandığını anlatan 


Hüseyin Oflaz, “Dünyanın kıt kaynak- 


larının hızla tükendiği, buna karşılık nüfusun artarak kentleşme ihtiyacının katlandığı günümüzde, ekolojik temele dayalı sürdürülebilir kentsel gelişimi içeren yol haritalarını ortaya koyuyoruz” 


yorumunu yaptı. Hüseyin Oflaz, ekip 


olarak iyi bir planlama için göz önünde bulundurdukları 5 adıma işaret etti: 

- Planlama doğumdan ölüme kadar olan ihtiyaçların mekânsal planlamasıdır. Kentler de yaşayan canlılar gibi düşünerek planlanmalıdır. 

- Bugünün değil yarının ihtiyaçları- 


RÖPORTAJ 


nın neler olacağını bugünden öngörerek planlamada bu fonksiyonlara yer verebilmelidir. 

Yarını planlarken, dünyanın kaynaklarının kıt olduğu gerçeğinden uzaklaşmamalıdır. Su, toprak ve yer altı kaynaklarının en doğru şekilde ve sürdürülebilir yaklaşımlarla kullanılması sağlanmalıdır. 

- Planlama ekibini akıllı, yaratıcı ve hızlı bir biçimde çalışmaya yönlendirilmelidir. Her planın itici bir güç olma potansiyeli taşıdığını ve çok şey değiştirebileceğini akıldan çıkarılmamalıdır. 


- Planlama yapılan bölgede yaşayan- 


arın önceliklerini, ihtiyaçlarını şeffaf bir şekilde belirlenmelidir. Her adım, po- 


itika ve kararı başından sonuna kadar 


yaşayanlarla birlikte planlanmalıdır. 
Katılımcı planlamaya önem verilmelidir. 

- Planlı kentlerin aynı zamanda ülkelerin sermayesi olduğu unutulmama- 


lıdır. 


HEDEF 871 ŞEHİRDE İŞ 
YAPMAK 


İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, 21. yılını kutlamaya hazırlanan şirketin yeni dönem hede- iş yapmak olduğunu söyledi. Hüseyin Oflaz, 


finin Türkiye'nin her şehrinde 


“Bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinden 24'ünde sahaya inerek şehir planları hazırladık. Erzincan'dan İzmir'e, Bolu'dan Kırklareli'ne, Trabzon'dan Tekirdağ'a 


kadar pek çok farklı coğrafyadaki vatan- 


daşlarımızın kentli olma hakkına hizmet 


İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
| Oflaz, daha iyi bir gelecek için kent 
4  plancılığının önemini anlattı. 


İmpo İmar Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Oflaz 


etmekten dolayı mutluyuz” dedi. 


Hüseyin Oflaz, yeni kentlerin oluşumuna veya kentlerin yenilenmesine imkan tanıyan şehir plancılığının aslında kentli olma hakkına hizmet eden bir kamu görevi olduğunu dile getirdi. 
Hüseyin Oflaz “Biz ekip olarak 110 
bin hektar alanı planlayarak, 1 milyon 


380 bin insanın barınma, çalışma, tatil, 
ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılayacak yol haritalarını, o beldelerin yerel yöne- 


timleri ile birlikte ortaya koyduk” dedi. 
İmpo İmar ekibinin Bingöl Sancak'ta başladı. Edirne 
Keşan, Çamlıhemşin Rize, Kırklareli 


planlama çalışmalar 


Vize, Bartın Amasra, Erzincan Kemah, 


İzmir Aliağa ile Yalova'daki çalışmaları 


ise sürüyor. 
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Dekar Gayrimenkul ve Demiröz İnşaat ortaklığı ile inşa edilen Asmalı Bahçe Şehir projesinde banka kredisi faizi yüzde O.99'da sabitlendi. 


ekar Gayrimenkul ve Demiröz 

İnşaat'ın birlikte inşa ettiği Asmalı Bahçe Şehir projesinde banka kredisi faizi yüzde 0.99'da sabitlendi. Ayrıca sabitlenen faiz oranı üzerinden konut alımı yapanlara yüzde 10 
indirim imkânı sağlanacak. Bahçeşehir'de, 91 bin metrekare büyüklüğünde bir arazide hayata geçirilen Asmalı Bahçe Şehir, 600 milyon TL yatırım ile hayata geçiriliyor. Projede 499 adet konut ve 48 adet ticari ünite yer alıyor. 


FARKLI ALTERNATIFLER 

Projede yer alan 499 konutun 443 
adedi bahçeli ev, 56 adedi ise 1 apartman bloğunda bulunan apartman daireleri olacak. 2* 1,341 ve 4 1 seçenekleriyle brüt 93 metrekareden 214 metrekareye kadar alternatifli dubleks ve tek katlı konutların olduğu az katlı binalar ile birbirinden farklı alternatifler sunuyor. 
Asmalı Bahçe Şehir projesinin ilk etap teslimleri 2018 Temmuz'da, projenin 


tamamının ise 2020'de teslim edilmesi 


öngörülüyor. Asmalı Bahçe Şehir'deki 
bahçeli evlerin de 30 metrekare ile 300 
metrekare arasında değişen bahçeleri bulunuyor. 


KREDİ FAİZİ, 
SABITLENDİ 

Halkbank, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası ile özel kredi anlaşması olan projede, banka kredisi faizleri yüzde 0.99'da sabitlendi. Sabitlenen fiyatlar üzerinden konut alımı yapanlara, 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ayrıca yüzde 10 indirim imkanı sağlana- 


cak. 


BAHÇELİ EVİN YENİ 
ADRESİ 

Bahçeşehir'deki depreme dayanıklı şehir planlaması ve şehrin ana arterlerine yakınlığı, projeye ayrı bir değer katıyor. Aynı zamanda Bahçeşehir'in TEM karayolunun yanında konumlanması, içinden Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan tek demiryolunun geçmesi ve Atatürk Havalimanı'na olan yakınlığı da lokasyonun avantajları arasında yer alıyor. 
Yapımı devam eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yollarının Bahçeşehirin yanından geçmesi ve bu sayede 3. 
havalimanına en yakın modern yerleşim bölgelerinden biri olması da lokasyonun ciddi avantajları arasında sayılıyor. 


ZENGİN SOSYAL 


DONATILAR 


Asmalı Bahçe Şehir projesinde konut sahibi olan kişiler, bahçeli bir hayatın yanı sıra birbirinden farklı imkanlar sunan sosyal hayatı ile de yeni bir hayata adım atacaklar. Projenin içerisinde 
4 futbol sahası büyüklüğünde bir açık 
park alanı bulunuyor. Bu park alanı içinde yürüyüş ve bisiklet yolları, 2 adet çocuk oyun parkı, bir adet manzaraya 
hâkim seyir tepesi, 2 adet tenis kortu, 1 
adet basketbol sahası, 1 voleybol sahası, 
1 adet futbol sahası, evcil hayvan gezdirme parkuru ve 1 adet de yetişkinler için aletli spor alanı bulunacak. Projede apartman blokunun giriş katında bulu- 


nan 1.800 metrekarelik bir kapalı sosyal tesis içerisinde; 1 açık 1 kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odaları, fitness salonu, mini kulüp ve kafe yer alacak. Diğer bir havuz bölgesinde ise yarı olimpik bir açık yüzme havuzu daha bulunacak. 
Alışveriş ihtiyaçlarını en üst düzeyde gidermek amacıyla 400 metre uzunluğunda 48 adet dükkândan oluşan bir alışveriş caddesi yer alacak. 
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Cengiz İnşaat, sektördeki 40 yıllık birikimi ve deneyimiyle markalı konut geliştirme alanındaki ilk projesi LiViN'IZMiR'i hayata geçiriyor. 


d Dir İnşaat'ın “ilk markalı konut projesi olan LiViN'iZMİR, Mavişehir'de seçkin ve değerli bir yaşamın yeni adresi olacak. Bölge- 


nin en özel ve iddialı projelerinden biri olan LiViN”iZMiR'de 35 bin metrekare 


MART 2018 


arsa üzerinde 366 konut ve 33 ticari ünite yer alıyor. Lokasyonu, sunduğu sosyal imkanlar, yeşil alanlar ve yüksek kaliteli malzeme seçimiyle dikkat çeken LiViN'iZMiR'de “değerli yaşam'ın Mart 2019'da başlaması hedefleniyor. 


366 KONUT VE 33 
TİCARİ ÜNİTE 


İzmir'in gözde lokasyonu Mavişehir'de, 35 bin metrekarelik arsa üzerinde 
366 konut ve 33 ticari üniteden oluşan 
LiVİN”IZMİR projesinde 141'den 5*2'ye 


HABER 


kadar değişen konut tipleri yer alıyor. 
Projede, 31 kat olarak inşa edilen ve muhteşem Körfez manzarasına hâkim dikey yaşam sunan bir kule bloku ve 3 ila 
7 arasında değişen katlarda inşa edilen, 
ferah peyzaj manzarası bulunan yatay yaşam imkanı sunan 7 adet konut bloğu bulunuyor. 


TESLIMLER 2019'DA 
LiVİN'iZMiR'de 141 daireler 630 bin TL'den, 241 daireler 1I milyon 110 bin TLden, 341 daireler ise 1 milyon 400 bin TL'den başlıyor. Konut sahibi olmak isteyenlere daire bedellerinin yüzde 80'ine kadar banka kredisi kullandırılabilen Li-ViN'iZMiR'de yaşamın 2019 yılının ilk çeyreğinde başlaması hedefleniyor. 


MUTLU TOPLUM MUTLU 
EVDEN BAŞLAR 

LiViNİZMIR için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Cengiz İn şaat Gayrimenkul Yatırım Koordinatörü Mehmet Cengiz, “Bugüne kadar yaptığımız işlerdeki yüksek kalite anlayışımızı konut sektörüne de taşıyoruz. İnsanlara güzel bir çevre içinde yaşama imkanı sunan, şehrimize saygılı ve yakışır, hem de çevrede yaşayan insanların takdir edeceği yapılar üretmeyi görevimiz olarak kabul ediyoruz. LiVİN'iZMİR, “Mutlu toplum, mutlu evden başlar” felsefesiyle oluşturulan; sunduğu sosyal imkanlar, yeşil alanlar ve kaliteli malzeme seçimiyle üzerinde çok titizlendiğimiz özel bir proje, LiViN'iZMİR, Mavişehir bölgesinin değerine değer katacak” şeklinde konuştu. 


HEM YAŞAMAK HEM DE 
YATIRIM YAPMAK İÇİN 
GÖZDE PROJE 

Cengiz İnşaat Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Mert Kurt, “LiVİN'iZ-MiR hem yaşamak hem de yatırım yapmak için çok değerli ve cazip bir proje. Projemiz sunduğu geniş metrekarelerle genel olarak oturmak için gelenlerin ilgisini çekiyor. Ancak eşsiz bir yaşam imkanı sunan özellikleriyle 


cazip bir yatırım fırsatı da sunuyor” dedi. 
LiViN'iZMiR'in öne çıkan bir özelliği, uluslararası faaliyet gösteren 10 Design firması ile İzmir'in değerli unsurlarını projeye uyarlayan güçlü yerel firmalar- dan Epig Mimarlık'ın projeyi birlikte tasarlaması. Uluslararası yüksek standartlar projeye yansıtılırken, yerli mimarlık firması da İzmir'e özgü güzellikleri projeye ekledi. 4000 yıllık Ege kültürü ile modern dünyanın ihtiyaçlarının harmanlandığı projede, konut mimarisine yeni bir soluk getirildi. 


CADDE MAGAZALARINA 
BUYUK TALEP VAR 
Mavişehir'de yaşayanlara ve yaşamayı arzu edenlere seçkin bir adres sunacak olan LiViN'iZMiR bünyesinde, Caher Dudayey Bulvarı üzerinde tasarlanan LiViN'CADDE mağazaları yer alıyor. Kiralama için kurumsal perakendecilerden yoğun talep gören LiViN'CADDE'de ideal alışveriş karması sunmak üzere hazırlık çalışmaları devam ediyor. LIVEN'CADDE'nin hem bölge için yeni bir cazibe merkezi hem de Mavişehir'de yaşayanlar için keyifli bir buluşma noktası olması amaçlanıyor. 


DEĞERLİ BİR YAŞAM 
MERKEZİ 


Lokasyonu, sunduğu sosyal imkanlar, yeşil alanlar ve yüksek kaliteli malzeme seçimiyle dikkat çeken LiViNİZMİR, Türkiye'nin ilk Değerli Yaşam Merkezi'ni bünyesinde bulun- 


duruyor. Basın toplantısına Değerli 


Yaşam Merkezi'nin fikir babalarından Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak da katıldı. Kapışmak'ın verdiği bilgiye göre, Değerli Yaşam Merkezi, LiViN”iZMİR markasının İyilik, Estetik, Düşünce, Üretkenlik ve Beraberlik olarak sıralanan 5 temel değerini yansıtacak. Li-ViN'iZMİR sakinlerini gün boyu birlikte olmaya teşvik eden, proje değerlerini gündelik yaşama taşıyan bu sosyal alan, modern amfisiyle buluşma ve kişisel gelişim etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 
Gençler büyük bir ortak masada birlikte çalışabilme, “düşünce köşesi'nde yaratıcı fikirlerini görselleştirme imkanına kavuşacak. iyilik odası” olarak adlandırdığımız bölümde sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunacak. LiVİN'iZMiR sakinleri yaptıkları yardımların nasıl değer bulduğunu sergi alanında görebilecekler. 


PRESTİJ Lİ 
FİRMALARDAN SEÇKİN 
ÜRÜNLER 

LiViNİiZMİR Proje Müdürü Hüseyin Koç da proje için yeterliliklerini çok kereler kanıtlamış lider firmalarla çalışıldığını söyledi. Koç, “LiVİN'iZMİR, toplam 35 bin metrekare arsa üzerinde, 
28 bin metrekare peyzaj alanına sahip 
bulunuyor. Yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve farklı dinlenme noktalarıyla oluşturulan bu yeşil alanlar, otoparkların tamamının yer altına alınmasıyla sağlandı. Malzeme seçiminde doğal ve dayanıklı ürünler kullanılmasına dikkat edildi” diye konuştu. 


k yöreye 
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2018 OCAK AYI 


TÜİK VERİLERİ 
AÇIKLANDI 


Türkiye ekonomisi içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan inşaat sektörünün 2018 Ocak ayına ilişkin konut satış fiyatları TÜİK tarafından açıklandı. 


ürkiye genelinde konut satışları 

| 2018 Ocak ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 97 bin 019 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 16.336 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip 
oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 9 
bin 720 konut satışı ve yüzde 10 pay ile 
Ankara, 5 bin 841 konut satışı ve yüzde 6 
pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının 


düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 5 konut ile Hakkari ve 35 konut ile Bayburt oldu. 

Türkiye genelinde ipotekli konut 


satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.3 oranında azalış göstererek 
28 bin 678 oldu. Toplam konut satışları 
içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 464 konut satışı ve yüzde 


19.1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut 


satışları içerisinde ipotekli satış payının 


en yüksek olduğu il yüzde 75 ile Ardahan oldu. 


DİGER SATIŞ TURLERİ 
SONUCUNDA 68 
BİN 341 KONUT EL 
DEĞİŞTİRDİ 

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüde 15,1 oranında artarak 68 bin 341 
oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 
10 bin 872 konut satışı ve yüzde 15,9 
İstanbul'daki 


toplam konut satışları içinde diğer satış- 


pay ile ilk sıraya yerleşti. 


ların payı yüzde 66,6 oldu. Ankara 6 bin 


561 diğer konut satışı ile ikinci sırada 


yer aldı. Ankara'yı 3 bin 979 konut satışı 


ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Ardahan oldu. 
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 


yüzde0,3 artarak 44 bin 363 oldu. Top- 


a 


lam konut satışları içi 


yüzde 45,7 oldu. İlk s 


nde ilk satışın payı 
atışlarda İstanbul 7 


bin 492 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en 


yüksek paya sahip o bin 436 konut satışı 


urken, İstanbul'u 3 
ile Ankara ve 2 bin 


338 konut satışı ile İzmir izledi. Türkiye 


genelinde ikinci el önceki yılın aynı ay 


konut satışları bir 


na göre yüzde 2,9 


artış göstererek 52 bin 656 oldu. İkinci el 
konut satışlarında da İstanbul 8 bin 844 
konut satışı ve yüzde 16,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54,1 oldu. Ankara 6 bin 284 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 
3 bin 503 konut satışı ile İzmir izledi. 


YABANCILARA KONUT 
SATIŞLARI 


Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 artarak bin 742 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2018'de ilk sırayı 545 konut satışı ile İstanbul aldı. 
İstanbul ilini sırasıyla 427 konut satışı ile 
Antalya, 161 konut satışı ile Bursa, 90 
konut satışı ile Yalova ve 82 konut satışı ile Trabzon izledi. Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 272 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 160 konut ile Suudi Arabistan, 124 konut ile Afganistan, 
121 konut ile Rusya Federasyonu ve 108 
konut ile Kuveyt izledi. 


52 * EMLAK ROTASI * MART 2018 


TÜİK 


İNŞAAT SEKTÖRÜNDEN İSİMLER TÜİK VERİLERİNİ 


Hasanoğlu İnşaat 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Haluk Hasanoğlu 


YABANCIYA KONUT SATIŞI CARİ AÇIĞI KAPATACAK ONEMLİ BİR 
UNSUR 


(Türkiye genelinde konut satışları 
2018 Ocak ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 
97 bin 19 oldu. Konut satışlarında, 
İstanbul 16 bin 336 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. 2018 yılının ilk ayı bize önümüzdeki dönemlerde de konut satışlarının artacağı sinyalini veriyor. 
Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve istihdamına olumlu katkıda bulunan gayrimenkul sektörü, yatırımcının en güvenilir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yatırımcılara tavsiyem; özellikle Kanal İstanbul güzergahında bulunan konut projelerini tercih etmeleridir. Zira uzun vadede bu güzergah üzerinde bulunan projelerdeki daire fiyatları tavan yapacaktır. Ayrıca yabancılara konut satışlarında diğer aylarda olduğu gibi yine bir yükselme mevcut. Yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 artması ülkemizin yabancılar nezdinde tercih edildiğinin kanıtıdır. Türkiye'de yabancıya konut satışının ekonomiye doğrudan fayda sağladığını ve cari açığı kapatacak önemli bir unsur olduğunu unutmamak gerekiyor. Özellikle Kanal İstanbul güzergahı açıklandıktan sonra Ispartakule lokasyonuna yabancı yatırımcılar yoğun olarak ilgi göstermeye başladı." 


YORUMLADI 


TESA Yapı 
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili 
Asım Sağlam 


GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ 
HİÇBİR ZAMAN DURAĞANLIĞA 
GİRMEZ 


(Ocak 2018 TÜİK istatistiklerinde yer alan bilgilere göre bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışlarının arttığını görüyoruz. Bu artış bizlere 
2018 yılında da sektörün canlılığını 
koruyacağını ve sektöre olan ilginin her geçen gün artacağını gösteriyor. 
Zaten gayrimenkul sektörü hiçbir zaman durmaz, sıkıntılı dönemlerde bile en doğru yatırım aracıdır. Herhangi bir kriz anında bile alan-satan sayısı normal günlerden fazla olur. kiminin de var olan nakdini uygun fiyat ile mala dönüştürmeye, kiminin nakde ihtiyacı vardır. TÜİK verilerine göre; yabancıya konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 arttığını görüyoruz. Bu satışlarda her zaman olduğu gibi İstanbul liderliği elden bırakmadı. Özellikle son bir yıldır 


yabancılar Türkiye'yi yakın markaja aldı. 


Önümüzdeki günlerde bu satışların artarak devam edeceğini öngörüyoruz. 
Sektörün canlılığını koruması ve dışarıdan ülkemize döviz girdisinin artması ekonomik anlamda olumlu gelişmelerin olacağının göstergesidir.” 


Güçlü İnşaat 
Yönetim Kurulu 
Başkanı 
Hüseyin Çelik 


EKONOMININ AMIRAL GEMİSİ 
İNŞAAT e ee konut yatırımların artması yönünde verdiği desteklerle sektör olarak ekonomiye sağladığımız katma değeri sürekli artırıyoruz. Bu ay içinde açıklanan evi olmayanlara yönelik 10 yeni desteği içeren paketin de etkisiyle konut satışlarındaki artışın önümüzdeki dönem de devam edeceğini söyleyebiliriz. Özellikle konut hesabı açtırıp tasarruf yapan kişilere 20 bin TL devlet desteğinin verilmesinin konut alımına olumlu bir 
etkisi olacağını söyleyebiliriz. 2018 
yılının Ocak ayında yaşanan artış, emlak sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki lokomotif sektörler arasında yer aldığının ve büyümesine devam ettiğinin 
göstergesidir. Bu yılın Ocak ayında 97 
bin 19 konut satıldı, bu satışta İstanbul 
16 bin 336 konut satışı ve yüzde 16,8 
pay ile ilk sırayı aldı. Yabancılara yapılan konut satışları ise 2018 yılının Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 25,7 oranında arttı. Yabancılara yapılan konut 
satışlarında Ocak ayında ilk sırayı 545 
konut ile İstanbul, ikinci sırayı 497 konut ile Antalya aldı. Bu sonuçlar yabancı yatırımcının ülkemize olan güveninin bir göstergesi diye düşünüyorum. Yabancı yatırımcı için yatırım yapılacak güvenli bir liman olarak görülen sektörümüzün 2018'de de büyümesini sürdürmesini bekliyoruz.” 
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TÜİK 


Okkalar İnşaat'ın 
Yönetim Kurulu 
Üyesi 

Mahmut Okka 


İSTANBUL 16 BİN 366 KONUT 
SATIŞI İLE BİRİNCİ 


(6Türkiye genelinde konut satışları 2018 
Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 97 bin 
19 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 16 
bin 336 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Metropol bir şehir olan İstanbul'da markalı konut projelerinin hayata geçmesi sektörün büyümesine katkı sağlıyor. Sektörün bu yıla iddialı bir şekilde başlaması ekonomiye 2018 yılında daha fazla değer katacağını gösteriyor. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 
2017 yılının Ocak ayına göre artarak 44 
bin 363 oldu. Konut satışları, iç ve dış dinamiklerden kaynaklanan ekonomik dalgalanmalardan etkilense de her geçen yıl artarak büyümesine devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle yeni projelerin hayata geçirilmesi, kentsel dönüşüm sürecinin hız kesmeden devam etmesi hükümetimizin de bu anlamda gerekli adımları atmasından kaynaklanıyor. Yabancılara yapılan konut satışları 2017 yılının Ocak ayına göre yüzde 25,7 oranında artış gösterdi. 
Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2018'de ilk sırayı 545 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini 427 konut satışı ile Antalya izledi. 2018 yılının ilk aylarında yabancılara yapılan konut satışındaki artışın gözlenmesi ülkemizde markalı konut projelerinin oldukça önemli bir noktada olduğunu gösteriyor. 
Yabancı yatırımcıların da bunun bilincinde olup ülkemizi tercih etmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor.” 


DKY İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ali Dumankaya 


YABANCIYA KONUT SATIŞI 
ARTIŞI ÜLKEMİZE DUYULAN 
GÜVENİN EN BÜYÜK 
GÖSTERGESİ 


(4Bir önceki yılın Ocak ayına oranla yüzde 1,7 oranında büyüme sağlayan gayrimenkul sektöründe, 97.019 konut satışı gerçekleşti. Ayrıca sektörümüz, ülkemizin içerisinde bulunduğu siyasi konjonktüre rağmen yine yabancıya konut satış oranında geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25,7 oranında büyüdü ve yabancılara 1.742 adet konut satıldı. 
Bu da ülkemize duyulan güvenin en büyük ifadesi. Maliyetlerdeki artışa, döviz kurlarındaki dalgalanmalara ve mevcut konjonktüre rağmen büyüme ivmesini sürdüren sektörümüzden 2018'de çok daha umutluyuz. Ancak büyümeye katkısı çok yüksek olan sektörümüz ile ilgili alınacak olan yeni kararlar, devreden KDV'nin iadesi, kentsel dönüşümü hızlandıracak olan yeni teşvikler, kira yardımının 36 aya çıkarılması gibi adımlar ile 2018 yılı daha başarılı bir yıl olacaktır. Başta İstanbul olmak üzere ülkenin her kentinde büyük çaplı kentsel dönüşüm hamlelerinin atılacağı, konut kredi faiz oranlarının istikrar sağlayacağı ve satış trendinin artacağı, gerek iç piyasada yatırımcı ve oturumcu olarak belirttiğimiz kesim gerekse yabancıların gayrimenkul sektörüne olan talebi artacağı ve sektörümüzün en güvenilir ve kazançlı yatırım aracı olmaya devam edeceği bir yıl olacak.” 


Özyurtlar Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı 

Tamer Özyurt 


UZUN SÜRELİ OTURMA 
İZNİ ÜLKEMİZE YABANCI 
YATIRIMCI GETİRİR 


(4Genel tabloya baktığımızda geçen yıla göre bu yıl yüzde 1.1'7'lik bir artış görüyoruz. Diğer bir sevindirici tablo ise yabancı yatırımcıdan geldi. 
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 artarak 1.742 oldu. Yeni rakamlar gösteriyor ki bu artış 2018'de de yükselen bir ivmeyle devam edecek. 
Sektöre ivme kazandıracak birtakım çalışmalar yapılıyor. Bunlar önemli adımlar, ancak bir yandan da 2012'de çıkan Mütekabiliyet Kanunu'nunda da birtakım düzenlemeler yapılabilir, böylece konut satış rakamları ivmesi hem yerli hem de yabancı yatırımcı açısından aynı hızda sağlanmış olur. 
Yabancılar kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla, Türkiye'de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere taşınmaz satın alabiliyor. Ancak farklı şehirlerde de olsa, yabancı bir kişinin Türkiye'de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 
30 hektarı geçemiyor. En az İ 
milyon dolar tutarında taşınmazı üç yıl satılmaması şerhiyle satın alan yabancıların Türk vatandaşlığı almaya hak kazanıyor. Avrupa'da daha uygun fiyata gayrimenkul satın alıp vatandaşlık ve oturma hakkı kazanma şansı olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de uzun süreli oturma iznine yönelik çalışmaların yapılması yabancı yatırımcı talebini artırır.” 
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TÜİK 


Keleş İnşaat 
Yönetim Kurulu 
Başkanı 

İlker Keleş 


YABANCI YATIRIMCI 
TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR! 


(Türkiye genelinde konut satışlarının 
2018 Ocak ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 97 bin 19 olduğunu görüyoruz. 
2018 yılına artış oranlarıyla başlamak 
sektörümüzün tüm yılı oldukça verimli geçireceğinin göstergesidir. İnşat sektörünün beslediği yan sektörlerle birlikte ekonominin dinamosu olma görevini 2018'de de sürdüreceğine inanıyoruz. Yine Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstererek 44 bin 
363 oldu. Yine TÜİK rakamlarına göre 
yabancılara yapılan konut satışlarının 


yüzde 25,7 artış gösterdiğini görüyoruz. 


2017 yılında olduğu gibi 2018'de de 
yabancı yatırımcının Türkiye'ye yatırım yapmayı tercih etmesi özellikle ülkemiz adına sevindirici bir gelişmedir. Bu artışın tüm yıl boyunca süreceğini düşünüyoruz” 


Yamaç Yapı Yönetim 
Kurulu Başkan göz Haydar Yamaç 


SEKTÖR EKONOMİNİN 
LOKOMOTİFİ OLMAYA DEVAMI 
EDECEK 


(4Konut satış rakamlarının bir önceki 

yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 97 bin 019 olduğunu görüyoruz. Bu da konutun hala güvenilir ve kazançlı bir yatırım aracı olarak görüldüğünün göstergesidir. 
Devletimizin sektöre verdiği destekle birlikte konut satışları hız kesmeden 
2018 yılında da devam edecektir. 
Konut üreticileri de birbirinden cazip ödeme planları sunan kampanyalar ile sektördeki bu canlılığa destek oluyor. Beklentimiz, konuta olan yerli ve yabancı yatırımcı ilgisinin gelecek dönemde de devam edeceği... Ancak sektörümüzün geleceği ve Türkiye ekonomisi açısından önemini ve çarpan etkisini de düşündüğümüzde; vergi teşviklerinin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz.” 


ERA Gayrimenkul 
Türkiye İş Geliştirme ve Pazarlama 
Direktörü 

Gürkan Akkuş 


YILIN İLK AYINDA BAŞLAYAN 
ARTIŞ MOTİVASYONU 
ARTIRACAKTIR 


(Konut satış verilerini iyi okumalı ve analiz etmeliyiz. Konut satış rakamları her yıl olduğu gibi artmaya devam ediyor. 
Konut satışlarındaki ivmeyi gayrimenkul 

sektörüne ve ekonomiye duyulan güvenin bir göstergesi olarak görüyoruz. 
2018 yıllının başlarında olduğumuz 

bu zamanlarda emlak ve gayrimenkul sektör de yaşanan büyüme hızlanarak önümüzdeki dönemlerde devam etmeli. 
Sektör bazında 2017 yılında yapılan çalışmalar sayesinde bir çok yenilik 

ve canlılık yaşandı. TÜİK tarafından açıklanan yılın ilk ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışlarında yüzde 1,7 oranında artış yaşandığını görüyoruz ve bu rakamlar artışın devam edeceğine yönelik olarak bizleri umutlandırıyor. En güvenilir yatırım araçlarından olan konut, artan satışlarla birlikte ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek." 


Yapıen İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı 

Mehmet Celal Koçer 


VERİLER YENİ YATIRIMLAR İÇİN GÜÇ VERDİ 


tiYeni yıla güzel bir başlangıç yaptık. Bu rakamların sevindirici olmasının yanı sıra geçtiğimiz günlerde 

yapı izin istatistiklerine göre; 2017 yılında 1 milyon 323 bin konuta ruhsat verildiğini gördük. Önceki yıl 986 bin olan ruhsat sayısı, rakamlara göre yüzde 32,3 oranında artmış bulunuyor. Buradan yola çıkarak yakında yeni projelerin hayata geçecek olması bizleri ayrıca sevindirdi ve yeni yatırımlar için güç verdi. Bundan sonra verilecek teşvikler ve özellikle bankalar tarafından gelecek güzel bir haber, sektöre daha da canlılık kazandıracak ve beklemede olan yatırımcıları harekete geçecek." 
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Bahaş Holding 

V Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Abdüssamet 
Bahadır 


İNŞAAT SEKTÖRÜ YENİ YILA 
HIZLI BAŞLADI 


tiYeni yılın ilk inşaat sektörü ve 

konut satış verileri gelmeye başladı. 
Rakamlar sevindirici. Sektöre 2018 
yılına hızlı bir giriş yaptı diyebiliriz. 
Yabancılarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 artış görülmesi çok olumlu bir durum. Bu verilere baktığımızda bu sene yabancılara olan konut satışının daha çok artacağını görebiliyoruz. Şimdi konut alımını kolaylaştıracak olan devlet desteğinin artması, birikimlerin artmasında önemli bir etki yapacaktır. Düşük faizli kredi çekilmesi konusu önemli. Faizlerin yüksek olması, ipotekli konut satışlarının yüzde 20,3 oranında düşmesinin en büyük etkisidir. Konut hesabı sistemi ve konut kredisi arasında ilişki kurularak ev sahibi olmak isteyenlere avantaj sağlanacak. Ev sahibi olmak isteyenler ve bankalar arasında imzalanacak sözleşmelerde daha düşük faiz oranıyla konut kredisi kullanılabilecek. Konut almak isteyenlere bir dizi vergi avantajı da geliyor. Konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj alınacak. Ev alırken tapu harçları sıfıra kadar düşürülebilecek. Konutlardan alınacak tapu harcı Bakanlar Kurulu kararıyla sıfıra kadar indirilebilecek. Bu tip destekler; satışların artmasını ve konut stoğunun erimesini de beraberinde getirecektir.” 


Kar Yapı Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Şenol Üçüncü 


YAKINDA YENİ YENİ PROJELER GÖRECEĞİZ 
6Konut satışları 2017'yi rekor denecek bir artışla kapattı. Geçen yılın ilk yarısındaki güçlü seyrin etkisiyle 1,41 milyon adede ulaşarak rekor kırsa da, yılın son çeyreğinde düşüş trendine girmişti. Bunun nedeni ise kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra, konut sektöründeki tüm teşviklerin eylül sonu itibarıyla sona ermiş olmasıydı. 
Ancak bugün açıklanan TÜİK verilerine baktığımızda; konut satışlarının yeni yıl itibariyle tekrar artış trendine girdiğini görüyoruz. Şimdi hazırlanan teşvik paketiyle birlikte yakın zamanda yine özlenen satış rakamlarına ulaşabiliriz. 
Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklanan 
yapı izin istatistiklerine göre 2017 
yılında 1 milyon 323 bin konuta ruhsat verildiğini gördük. Önceki yıl 986 bin olan ruhsat sayısı, böylece yüzde 32.3 
oranında artmış oldu. Bu da yakında yeni yeni projeler göreceğiz anlamına geliyor." 
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Cihan İnşaat 
Yönetim Kurulu 
Başkanı 
Ertuğrul Yavuz 
Pala 


BANKALAR ELİNİ TAŞI ALTINA KOYMALI 


(4Genel tabloya ve yabancıya satışa baktığımızda sevindirici bir tablo görüyoruz. Ancak veriler bize gösteriyor 
ki kredili satışlarda sıkıntı var. 2017 
yılında konut kredili satışlar Aralık'ta yüzde 30,1, Kasım'da yüzde 23,9, Ekim'de yüzde 19,8 gerilemişti. Yeni gelen rakamlara baktığımızda da benzer bir tablo görüyoruz. Bunu nedeni herkesin tahmin edebileceği gibi konut faizlerinin yüksek seyretmesiydi. Bu nedenle önümüzdeki dönemde satışları artırmak ve sektöre ivme kazandırmak amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan teşviklere, bankalardan da destek gelmeli ve konut kredisi faiz oranı psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına çekilmeli. Böylece beklenen satış artışları peş peşe gerçekleşmiş olur, çünkü beklemede olan yatırımcılar ve oturmak için ev almak isteyenlerin beklentisinin bu yönde olduğunu biliyoruz.” 


İnsay Yapı Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İhsan Çulhalık 


SEKTÖR YENİ REKORLARA 
IMZA ATABILIR 


(Konut sektörü 2016 yılında 1 milyon 
341 bin satış rakamı ile kırdığı satış 
rekorunu, 2017'de 1 milyon 409 bin ile yeniden kırılmış oldu. Yeni gelen rakamlara baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğunu görüyoruz. Özellikle yabancı yatırımcının ilgisi çok sevindirici 2018 yılına umut ve mutlulukla bakıyoruz. Mevcut tablonun daha ileriye taşınması için herkese görevler düşüyor. Hükümet bazında bir takım teşvik ve destek çalışmaları yapıldığını biliyoruz, bizler de var gücümüzle çalışıyoruz. Finansman tarafında da birtakım kolaylıklar sağlandığında önünü görmeye başlayan, geleceğe güvenle bakan yatırımcı harekete geçecektir. Böylece bu yıl sonunda yeni rekorlara imza atmak çok da uzak bir tablo olmaz diye düşünüyoruz.” 


Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 artarak bin 7/42 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 
2018'de ilk sırayı 
545 konut satışı 
ile İstanbul aldı. 
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“RÖPORTAJ 


INSAN HAYATINI 
KOLAYLAŞ | IRACAK 

gi NOS — — 3 R Hulusi Zeren: “İnsanın konuta değil, 
7 İY İRİZ neee 


RÖPORTAJ 


ono Mimarlık kurucularından Hulusi Zeren ile sektöre dair detaylı bir 


röportaj gerçekleştirdik. 

Öncelikle okuyucularımızın sizi daha yakından tanıyabilmesi adına kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

1962 yılı İstanbul doğumluyum. Yıldız 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 1991 yılında Mimar M. Şahin Özcan ile birlikte Mono Mimarlık firmasını kurduk. Mono Mimarlık olarak, mimarlık ve inşaat alanındaki uzman kadromuz ile inşaat sektöründe Türkiye'nin önemli projelerine imza atmaktayız. Pek çok alışveriş merkezi ve enerji projesinde görev aldık. 
Şu anda Türkiye'de yaklaşık 30 tane kurumsal firmaya taahhüt hizmeti verme- nin yanı sıra perakende sektöründe de faaliyet gösteriyoruz. 

Yapılarınızda belirlediğiniz bir mimari tarz var mı? 

Mimari olarak yaptığımız projelerin renkleriyle, tarzıyla bizi yansıtmasına özen gösteriyoruz. Bir dönem tamamen kurumsal kimliğimizi yansıtacak tipte projeler üzerinden hareket etmek istedik fakat tam anlamı ile bir verim alamadık. Maalesef Türkiye'de şu anda inşaatını yapmakta olduğumuz projelerin inşaat alanları tam anlamı ile ku- 


rumsal kimliğimizi yansıtacak projeler gerçekleştirmemize imkan sağlamıyor. 
Projelerimizde tam olarak istediğimiz tasarımları uygulayamasak da kaliteden taviz vermeden güzel işler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 

Türkiye'de kentsel dönüşümün bugün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İçinde bulunduğunuz kentsel dönüşüm projeleri var mı? 

Kentsel dönüşüm projeleri Türkiye'de uygulanması oldukça zor olan projeler arasında yer alıyor. Bu projeler imkanlar doğrultusunda genellikle parsel bazında yapılıyor. Bana göre kentsel dönüşüm projelerinin parsel bazında değil, ada bazında yapılması gerekiyor. Tabii benim bu söylediğim düşünce olarak güzel ancak uygulama aşamasına gelin- 


diği zaman karşılaşılan; imar sorunları, insanların kendi içerisindeki uyumsuzuklar, imar yasaları gibi engeller ile karşılaşıldığından uygulanması pek de mümkün olmuyor. İnşallah gelecekteki projelerin, ada bazında yapıldığında çok başarılı çalışmaların ortaya çıkacağına inanıyorum. Biz Mono Mimarlık olarak bugüne kadar 11 adet kentsel dönüşüm projesi bitirdik. Bunun dışında şu anda 
Esenkent bölgesinde, yaklaşık 300 
adet hak sahibi ve TOKİ'nin iş birliği ile burada çok güzel bir proje çalışması 


yapıyoruz. Orada yaptığımız kentsel dönüşüm projesini gerçekten gönlümüzden geçtiği gibi uygulamaya çalışacağız. 

Sizce başarılı bir projenin olmazsa olmazları nelerdir? 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte değişen insan ihtiyaçları toplumdaki bir takım talepleri değiştiriyor. Bu nedenle bana göre bir projenin en önemli özelliklerinden biri günümüz koşullarına uygun olmasıdır. Eski dönemlerde aileler 3-4 kişilik iken, günümüz koşullarında ise kişiler daha çok bireysel yaşamı tercih ediyor. Bu da bireylerin projelerden beklentilerini değiştiriyor. Öncelikle beklentilere cevap veren projeler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin çalışan biri işte çıkıp evine giderken evine rahat ulaşmalı, arabasına kolayıkla yer bulabilmeli ve evine gittiğinde ise su, elektrik gibi ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanması gerekmektedir. Kısaca özetlemek gerekir ise projelerimizde, insanın hayatını kolaylaştıracak insanın yaşamında zorluklarla karşılaşmayacağı 


imkanlar yaratmamız gerekiyor. 
Tatil bölgelerinde projeleriniz bulunuyor. Buradaki alıcıların konut tercihleri hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Tatil bölgeleri arasında ağırlıklı olarak Bodrum bölgesinde projeler geliştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde de Kuşadası'nda Ege Birlik Yapı ile ortak olarak Seaside projesini hayata geçireceğiz. 
Bu bölgelerde yaptığımız projelerde 


yer alan daireler genelde küçük ölçekli dairelerden oluşuyor. Tatil bölgelerinde 


o Mimarlık kurucu ortağı usi Zeren / 


j 


hayata geçirdiğimiz projelerde “insanın konuta değil, konutun insana hizmet edeceği projeler yapmaya özen gösteriyoruz. Konutlarımızın çok büyük olmadan kişilerin ihtiyaçlarına cevap verecek fonksiyonlara sahip olmasını sağlıyoruz; 


Kişiler projelendirdiğimiz konutlara gittiklerinde çok kısa bir süre içerisinde ko- 


nutları kendilerine göre hazırlayıp orada verimli vakit geçirebilirler. 

2018 hedeflerinizden ve projeleriniz- 
den bahseder misiniz? 
2018 yılında TOKİ ile ilk kez iş birliği 
yaptığımız Esenkent kentsel dönüşüm projesi bizim için oldukça önemli, Esen- 


kent projesinin ruhsatını bu yıl içerisinde aldıktan sonra inşaatına başlayıp en kısa zamanda teslim etmek istiyoruz. 


Bu projenin yanı sıra 2018 yılında Kuşadası'nda “Seaside” projesine ve Bodrum'da bir projeye daha başlayacağız. 
Eklemek istedikleriniz var mı? 
Türkiye'nin şu anda içerisinden geçmiş olduğu koşullar ne kadar zor koşullar olsa da ben Türkiye'nin bu zor koşulların üstesinden rahatlıkla gelebileceğine inanıyorum. Biz de bu konuşullarda üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yapacağız. Bu günler geçtikten sonra Türkiye'nin önünün çok açık olduğuna ve güzel bir geleceğe doğru yol aldığına inanıyorum. İnşallah hepimiz için hayırlı uğurlu olur. 
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BAHÇEŞEHİR GÖLETİ 
İKİ KAT BÜYÜYECEK 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan “Yeni Gölet Bölgesi Revizyon İmar Planı” sonrası basın toplantısı düzenleyen Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, Bahçeşehir Göleti ile ilgili olarak açıklamalarda 

bulundu. 


evre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan “Yeni Gölet Bölgesi Revizyon İmar Plan? sonrası basın toplantısı düzenleyen Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, emsalin artmadığına dikkat çekti. Bahçeşehir Göleti'nde imar konusunda Türkiye'de bir ilkin yaşandığını kaydeden Adem Atmaca, “Eski 


plana baktığımızda rekreasyon alanı yüzde 5llik dilime denk geliyordu. Yeni planla birlikte değişikliğe gidildi. Yüzde 5lik dilime denk gelen 11.500 metrekarelik alan göletteki yaklaşık 50 bin metrekarelik alanın içinde toplandı. Gölette 


emsal artmadı. Sadece ticari üniteler tek bir yerde toplanmış oldu. Bahçeşehir Gö- 


leti'nde büfeye dahi izin verilmeyecek. 


Gölette, gezi yolları, bahçe mobilyalar, yürüyüş parkurları ve konsept parklarla bölge sakinlerinin kullanımına sunmuş olacağız” dedi. 


TICARI UNITELERIİN 

TAPULARINA ŞERH 
Bahçeşehir Göleti'nin ticari imara 

açılmadığının altını çizen Adem Atmaca gölette uzun ve orta vadede tapulara konan şerhler sayesinde sonradan yapılaşmanın önüne geçtiklerini söyledi. Adem Atmaca, “Bahçeşehir Göleti'nde sınırlama sadece alan bazında değil aynı zamanda ticari üniteler de sınırlandırıldı. Burada sadece cafe, restoran ve mağaza gibi hafif ticari ünitelere izin verilecek. Bölgenin fonksiyonları net olarak belirlendi. Yüzde 5'ten daha fazla alanı kaplayan tek blok yapılamaz. 
Bunların da ötesinde, yine biz Bahçeşehir Göleti'ni korumak adına bir ilke imza attık. İleride bu ticari ünitelerin sahiplerinin birleşip gölete yeni bir plan başvurusunda bulunma ihtimalinin de önüne geçtik. Bu nedenle ikinci bir plan başvurusunda sadece yeşil alana izin verilmesini sağladık. Biz kötü niyetli yatırımcı olmuş olsaydık göletin içine de inşaat yapardık. Ancak biz bunu hiçbir zaman düşünmedik. Aksine bizden sonra gelecek olan nesiller için parkı böylece korumuş oluyoruz” dedi. 


8 PROJE İLE 2 MİLYAR 
TLLİK KATKI 


Gayrimenkul sektöründe 2011 yılından bu yana Bahçeşehir bölgesinde Atmaca Gayrimenkul markasıyla konut üretimine devam eden Atmaca Gayrimenkul hızla büyümeye devam ediyor. 
Şimdiye kadar 8 projede yaklaşık 2 bin bağımsız bölümün teslimini yapan şirket yaklaşık 900 adet bağımsız bölümün inşaatına devam ediyor. Adem Atmaca, Bahçeşehir'de konut üretimine devam 


edeceklerini ve şimdiye kadar bölgeye 
8 projede yaklaşık 2 Milyar TLlik değer 
kattıklarını söyledi. 


“RAKİPLERİMİZDEN 
FARKLI PROJELER” 


Konut sektöründe hızlı bir giriş yaptıklarını kaydeden Atmaca Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, satış grafiğinden memnun olduklarını ifade etti. Adem Atmaca, “Biz sanayici bir aileden geliyoruz. Elektronik sektöründe biz bir önceki üründen 


farklı ve rakiplerden farklı ürün geliş- 


tirme hedefimiz var. Konut sektörüne ilk giriş yaptığımızda da bu fikir ve hedefle yola çıktık. Projeyi geliştirirken mutlaka rakiplerimizden farklı projeler geliştiriyoruz. Kullanım ihtiyaçlarına göre projeler çiziyoruz. Rakiplerimizden ayrıştığımız en büyük özelliğimiz ise 4* 
1 daire seçeneğine yer verdik. Brütte 
300 metrekarelerden başlayan daire seçeneği sunuyoruz. Bu daireleri çizerken de vatandaşlarımıza geniş ve ferah bir yaşam alanı sunma hedefiyle hareket ettik. Bu da bize satış grafiği olarak geri döndü. Bugün baktığımızda projelerimizde hızlı satış grafiğini yakaladık. 
Atmaca Gayrimenkul'den daire alan vatandaşlarımıza sadece kazançlı yatırım değil, aynı zamanda aile yaşantısı olan site yaşantısının kapılarını da araladık. 
Özetle oturum ihtiyacına uygun daire- 


ler tasarladık” dedi. 


240 MILYON TLLIK 
BÜTÇE 

Bahçeşehir Göleti'ne yaklaşık 240 
milyon TLlik bir bütçe ayırdıklarını ve çalışmalar sonucunda göletin 2 katı büyüyeceğini kaydeden Adem Atmaca konuşmasını şöyle sürdürdü: “Teknik 


olarak bilgi vermek gerekirse, Bahçeşehir Göleti şu anda 162.000 metrekare büyüklüğünde. Göletin yanında yaklaşık 100 bin metrekarelik bakımsızlıktan dolayı kullanılmayan, atıl bir vaziyette 


duran özel bir arazi vardı. Belediye bu araziyi satın aldı. Bunlara ek olarak Atmaca Gayrimenkul olarak 130 bin metrekarelik bir peyzajını yapıp, Bahçeşehir Göleti'neilave edeceğiz. Bu alanda hatta botanik ağaçlar, hobi bahçeleri, macera parkı gibi detaylara yer vermeyi planlıyoruz. Böylece gölet, 2 katı büyümüş olacak. Bu rekreasyon alanıyla birlikte Bahçeşehir Göleti'nin büyüklüğü yaklaşık 240 bin metrekare civarında olacak. Bahsi geçen inşaat alanımız ise bu alanın 11 bin metrekarelik diminde yer 


alıyor. Diğer taraftan belediyenin düzenlemiş olduğu ihaleye biz de Atmaca 
Gayrimenkul olarak teklif verdik ve 103 
milyon TL*KDVWye peyzaj alanının ihalesini almış olduk. 1.5 kilometrelik dere- nin ıslah çalışmaları yine Bahçeşehir 


Göleti için Atmaca Gayrimenkul tarafından yapılıyor. Buradaki genişletme, altyapı ve ıslak çalışmalarının yatırım maliyeti ise 125 milyon TL civarında.” 


“HUKUK NE DEDİYSE 
BİZ ONU UYGULADIK” 


Danıştayın durdurma kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Atmaca, hukukun kararlarını harfiyen uyguladıklarını kaydetti. Atmaca, “Bize ulaşan her hukuki kararı anında uyguladık ve Hukuk burasıyla ilgili ne karar verdiyse biz de onu harfiyen yerine getirdik” 


dedi. 


MART 2018 » EMLAK ROTASI » 61 


AL KAĞIDI KALEM 


EL 


KENDİN BEL 


RLE 


NE, ÖDEME PLANINI 


Demir Country projesinde yatırımcılar, 'Al kağıdı kalemi eline, ödeme planını kendin belirle” kampanyası ile ödeme planını kendi bütçesine göre şekillendirebiliyor. 


o 

nşaat ve gayrimenkul sektöründe 34 
| yıllık tecrübesiyle dikkat çeken projelerin mimarı Demir İnşaat, Yakuplu'da hızla yükselen projesi Demir Country'de ezber bozan bir kampanya başlatıyor. 
Esnek ödeme planı anlayışını yepyeni bir boyuta taşıyan Demir Country projesinde yatırımcılar, “Al kağıdı kalemi kendin belirle” kam- 


panyasıyla ödeme planını kendi bütçe- 


eline, ödeme planın 


sine göre şekillendirebiliyor. Kampanya 


kapsamında, Demir Country'li olmak için yüzde 10 peşinat ödeyerek ilk adımı 


atan yatırımcılar, 30 aylık taksit miktarını kendileri belirleyebiliyor. 30 ayın sonunda kalan ödemeyi kredi çekerek ya da peşin ödeyerek yapabiliyor. 


REZİDANS VE | 
ALIŞVERİŞ KONSEPTİ 
BIR ARADA 

Demir İnşaat, rezidans ve alışveriş konseptini bir araya getirdiği Demir Country'de ezber bozmayı sürdürüyor. 
İstanbul'un yeni yıldızı olarak gösterilen Beylikdüzü Yakuplu'da, Yakuplu Mari- 


na'ya yürüme mesafesindeki konumu, açık AVM konsepti ve zengin sosyal donatılarıyla şimdiden yatırımcıların gözdesi haline gelen Demir Country, “Al kağıdı kalemi eline, ödeme planını kendin belirle” kampanyasıyla da sektörde bir ilke imza atıyor. Kampanya kapsamında Demir Country projesinden 


daire alanlara gayrimenkul sektöründe bugüne kadar yapılmamış bir ödeme imkânı sunuluyor. Yatırımcılar, düşük peşinat tutarının yanı sıra daire teslimine kadar ödenecek 30 aylık taksitleri 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istediği gibi, bütçesine göre belirleyebi- 


liyor. Böylece konut alırken başvurulan banka kredisi çekmenin getirdiği faiz yükünden kurtuluyor. 


3O AYLIK ESNEK 
ODEME PLANI 

“Al kağıdı kalemi eline, ödeme planını kendin belirle” kampanyasıyla Demir Country'den ev sahibi olmak isteyenler yüzde 10 peşinat ve 1500 TL'den başlayan taksitlerle 30 ay vade imkânın- 
dan yararlanabiliyor. Kalan miktar ise 30 
ay sonunda daire teslimi sırasında peşin 


ya da kredi çekilerek kapatılabiliyor. 
Kampanya çerçevesinde yatırımcılara 


30 aylık bir esnek ödeme imkânı kazandırdıklarını vurgulayan Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, 


konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Demir İnşaat olarak sektörde elde etti- 


ğimiz deneyim, bize yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenleri en çok zorlayan konunun ödeme kısmı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle bugüne dek imza attığımız kampanyalarımızda önceliğimiz, onları zorlamayacak bir ödeme planı 


MİMAR GÖKHAN KULÖZ İMZASINI TAŞIYAN PROJE, MİMARİ TASARIMI, ÜST DÜZEY TEKNOLOJİSİ VE KAZANÇ FAKTÖRÜYLE SEKTÖRDE ÖRNEKLE GÖSTERİLİYOR. 


sunmak oldu. Bu son sunduğumuz kampanyamızda ise daire sahibi olmak isteyenleri bugüne kadar hiç yapılmamış, benzersiz bir ödeme planı ile tanıştırıyoruz. Yatırımcılarımızı bu kampanya ile Demir Coutry'li olmaya davet ediyoruz.” 


KIŞIYE OZEL ÖDEME 
PLANI 

Kampanyada sunulan esnek ödeme planını örneklerle açıklayan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yatırımcı yüzde 
10 peşinat ödeyip, kalan 30 aylık taksit 
tablosunu da tamamen kendi oluşturuyor. Böylece 1500 TL'den başlayan taksitlerle bütçesi neye imkân veriyorsa, ödeme planını da o şekilde kendi elleriyle şekillendirebiliyor. Diyoruz ki, “Al kağıdı kalemi eline, ödeme planını kendin belirle”... Bu fırsattan yararlanmak isteyenler daire tesliminin gerçekleşeceği 30'uncu ayın sonunda kredi çekerek ya da kalan borcu peşin ödeyerek tüm tutarı kapatabiliyor.” 


YATIRIMCILARLA 
DOSTLUK BAĞI 
KURUYORUZ 

Demir inşaat olarak bu kampanya aracılığıyla yatırımcılara konutun tüm ödemelerini hazırlayabilmeleri için bir anlamda 30 aylık bir süre tanıyarak onlarla dostluk bağı kurduklarına dikkat çeken Demir, “Böylece, yatırımcı 2.5 yıl boyunca parasını biriktirme imkânına sahip oluyor. Diğer bir anlatımla konut 


alırken bankadan kredi çekip 30 ay boyunca gereksiz faiz ödemekten kurtuluyor” dedi. 


BÖLGENİN ILK AVM VE 
CADDE KONSEPTİ 

Demir Grup çatısı altında yer alan DG Mimarlık Şirketi'nin ortağı ve Avrupa'da 2'ncilik ödülüne layık görülen Mimar Gökhan Kulöz imzasını taşıyan 


proje, mimari tasarımı, üst düzey teknolojisi ve kazanç faktörüyle sektörde örnekle gösteriliyor. Bölgenin ilk ve tek açık AVM ve 200 metrelik cadde konseptine sahip projesi olarak da ön plana çıkıyor. Nevizade, Pera ve Galata Sokakları Beylikdüzü'ne geliyor. Proje, 1160 
daire, 50 villa ve 113 ticari birimden 
oluşuyor. Toplam 9 blokluk projede; 3 
blok farklı, 6 blok farklı bir mimari yaklaşım sunuyor. İki ana yapının arasından geçen büyük cadde, Beylikdüzü'nün 


meydan ihtiyacına tek başına karşılık veren güçlü donanımlara sahip bulunuyor. Ünlü restoran ve alışveriş markaları- nın bulunacağı caddede; Nevizade, Pera 


ve Galata sokakları da kendi konseptleri ile yer alacak. 


YENI BULUŞMA 
NOKTASI 

20 bin 500 metrekarelik alanda, 
yüzde 80'i benzersiz peyzaj mimarisine sahip yeşil alandan oluşan Demir Country, sadece mimari tasarımı ve sunduğu üst düzey teknolojisiyle değil, konumu itibarı ile de tam bir yatırım projesi olarak yüksek kazanç fırsatı sunuyor. Beylikdüzü'nün kalbi Yakuplu'da, E-5 ve E- 6'ya sadece birkaç dakika, metrobüs durağına 2.5 kilometre, Yakuplu 


Marina'ya birkaç dakikalık mesafede 


yer alıyor. 
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MİMARLIK 
HAYALİ GERÇEĞE 
DÖNÜŞTÜRME 
SANATİDIR 


Nihat Şen: “İnsanların sağlıklı bir ortamda yaşayabileceği mekanlar projelendirmeye gayret ediyorum.” 


entsel Dönüşüm Uzmanı Nihat 
Ki ile Türkiye'de mimarlık ve kentsel dönüşüm projelerine dair bir röportaj gerçekleştirdik. 
Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 

1962 Ünye doğumluyum. 1986 
yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldum. 
Yaklaşık 30-31 yıllık bir meslek hayatım var. Mimarlık mesleğini yürütürken sosyal içerikli projelerde ve sivil toplum örgütlerinde görev aldım. Birçok derneğin 


kurucu başkanlığında, yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. Hatta 1999 depreminden önce 8 yıl, Türk dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği başkanlığını 
yürüttüm. 1999 depremi sonrası 6306 
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un hazırlanmasında ciddi katkılarım oldu. Şu anda da bir takım yerlerde hatip olarak görev yapıyorum. 

Mimarlık enterasan bir meslek, ben 


hep şunu söylüyorum, “mimarlık hayali 


gerçeğe dönüştürme sanatıdır? Bunu yaparken de hayal dünyanızın çok geniş olması lazım. Mimarlar sadece çizim masasının başına oturup tasarım yapmazlar; hayatı ve çevreyi yaşarlar. 
Çünkü çevrede olup bitenleri, tarihinizi, kültürünüzü bilmez ve gelişen teknolo- 


jiyitakip etmezseniz mimarlık mesleğini tam anlamıyla icra etmiş olmazsınız. O nedenle toplumun içinde olmanız gerekir. O yüzden gönüllü olarak birçok sivil toplum örgütünde çalıştım. 
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1999 DEPREMİ SONRASI 6306 SAYILI 
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA 
KANUN'UN HAZIRLANMASINDA CİDDİ 


Agra Yapı'nın kuruluş hikayesi nedir? 
Agra Yapı daha öncesinde başka bir firma kimliği altında faaliyet gösterirken sonrasında Agra Yapı adı altında toplandı. Agra Yapı ortakları olan çoklu bir şirket. Ben bu şirkette hem yönetim kurulu üyesi olarak hem de kentsel dönüşüm uzmanı olarak görev alıyorum. 
Tasarımlarınızı yaparken ön planda tuttuğunuz kriterler var mı? 
İnsanların sağlıklı bir ortamda yaşayabileceği mekanlar projelendirmeye gayret ediyorum. Tasarlarken malzemeden, çevreye varıncaya kadar tüm faktörleri göz önünde bulunduruyorum. 
Yapacağım eserin nasıl bir proje olduğu oldukça önemli. Konut mu yapıyorum, iş merkezi mi yoksa okul mu? Konut projesi yapıyorsam hangi sosyal çevrede projelendirilecek, bunlara dikkat ediyorum. 
Size özel bir yaşam alanı tasarlayacak sam öncelikle sizi tanırım sonrasında ise mekanı size özel tasarlarım. Biz genellikle daha geniş ölçekli projeler yapıyoruz. Bu projelerde tasarımın yaşayan organizması olan insan ögesini ön plana almaya özen gösteriyoruz. İnsanlar için mutlu, huzurlu ve güvenli yaşam alanları yaratmaya çalışıyoruz. Bunu yaratır- 


KATKILARIM OLDU 


ken de kullanılacak malzemeden tutun gün ışığının nereden geldiği, manevi duygulara varıncaya kadar her şeyi içerisinde barındıran bir tasarım gerçekleştiririz. İyi bir mimar olmanın iyi bir eser yaratmanın kriterlerinden biri geçmişi- 


nizi bilerek geleceğinize ışık tutmaktır. 

Son 20-30 yıldır vatandaşlarımız mimarın gerçek anlamda ne demek olduğunu biliyor. Bundan önce Türkiye'de mimarlık alanında derin bir kültür yoktu, mimarları ve mühendisleri sigara 


paketine iki tane çizgi çizen adam olarak görürlerdi. Gelişen teknoloji ile dünya küçüldü, insanlar artık istediği çoğu bilgiye hızlıca ulaşabiliyor ve neyin ne olduğunu bilerek çoğu şeyi takip edebiliyor. 

Bir projeye kentsel dönüşüm diyebilmemiz için hangi özelliklere sahip olmalıdır? Sizce iyi bir kentsel dönüşüm projesi nasıl olmalıdır? 

Kentsel dönüşüm konusu en son 
1999 marmara depreminde ortaya çıktı. 
İlk ortaya çıkışı bu değil tabii, öncesinde bu kadar geniş içerikli olmasa da Ankara Dikmen Vadisi'nde bir kentsel dönüşüm örneği vardı. Şimdi bu yasayı diğer yasalardan ayıran çok önemli faktörler var. 


RÖPORTAJ 


1999 Marmara Depremi'nde bugünkü 
rakam ile yaklaşık 19 milyon 500 bin adet bina varsa bunu 7 milyon 500 bin adedinin yenilenmesi gerektiğini farkettik. 1999 depremi ile o görkemli görünen binaların olası bir 6,5- 7,5 depremlerinde 
yerle bir olabileceğini gördük ve 6306 
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'unu daha bilindik bir tabir ile Kentsel Dönüşüm Yasası'nı hazırladık. 

Anayasanın 23. Maddesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının can ve mal güvenliğini sağlamak zorundadır, diyor. 
Devlet 6306 sayılı kanun ile vatandaşın can ve mal güvenliğini korumaya çalışı- 


yor. Yeterli mi? Değil tabii. Yasayı çıkarmakla iş bitmiyor, bunun uygulanması ve takip edilmesi gerekiyor. 

İyi bir kentsel dönüşüm modeli nasıl uygulanmalıdır? 

İyibir kentseldönüşüm projeleri parsel bazlıdan daha ziyade mahalle bazlı, ilçe bazlı geliştirilmeli. Bugüne kadar tam anlamı ile istenilen sağlıklı yaşam çevreleri oluşmadı.Çarpık kentleşme- den bahsediyorum. İşte bu 6306 sayılı yasa çarpık kentleşme olan bölgelerinin doğru düzgün bir çevreye dönüşmesine yardımcı oluyor. Bu çalışmaları yaparken, çevresel faktörler, tarihi zengin- 


likler, yenilenebilir enerji ve yasanın 


Kentsel Dönüşüm 
Uzmanı 
Nihat Şen 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özünde olan “kaybolmaya yüz tutmuş 


manevi değerlerin dikkate alınması lazım. 

Ada bazında bazında yapılan dönüşüm projeleri, kentsel dönüşüm projesi olmaktan ziyade bina yenileme projeleridir. Kentsel dönüşüm sadece bina yenilemek değildir, kentsel dönüşüm beşeri ilişkileri güçlendirmeye varıncaya kadar bir çok önemli hususu içerisinde barındırmalıdır. 

Türkiye'de kentsel dönüşümün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Yasa çıkalı neredeyse 5 yıl oldu. Bu süre zarfında birçok çalışma yapıldı. Bir meslek adamı olarak beni sevindiren, olabilecek birçok yerde yaralanmaların ve ölümlerin önüne geçilmesi oldu. 
Bana göre bu çalışmalar bina bazlı yapıldığından kentsel dönüşümden daha çok bina yenileme çalışmaları. Günün koşullarına göre yasanında kendi içerisinde revize olması gerekiyor. Kendini yenilemesi lazım. 

Kentsel dönüşüm alanında olmasını umduğunuz yasal bir düzenleme var mı? 

Bana göre Türkiye'de terörden sonra en önemli konu olan kentsel dönüşümün uzun vadeli planlanması gerekiyor. Planlamalar yalnızca bugünü ve yakın geleceği gözeterek 3-5 yıllık değil 20-30 yıl vadeli olarak yapılmalı. 

Kentsel dönüşüm ile ilgili olarak Bakanlığın öncelikle yerel idareleri zorunlu 


kılarak harekete geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir belediye döneminde 
2000 tane imar ile ilgili şikayet geliyorsa o planlamaya doğru bir planlama diyemeyiz. Bunun dışında bölgelerin taşıyabileceği nütuslar belli, yaşanılan çevrede ne kadar yeşil alan ne kadar okul gerekiyor öncelikle bunların hesaplanması gerekiyor. Kentseldönüşüm için bir nevi puzzle diyebiliriz; her öge birbirini tamamlıyor. 

Kentsel dönüşüm ile ilgili olarak bakanlığın mutlaka akredite edeceği özel firmalar olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'de nasıl bir yapı denetim şirketleri bakanlığa bağlı olarak varsa, kentsel dönüşüm çalışmalarını da yürütücek ara istasyonlar mutlaka olmalı. Çünkü belediyenin ve bakanlığın buna yetişmesi mümkün değil. Ama bu firmaların içinde mimarından, mühendisine, maliyet analizcisine, finansman modelleri yapacak hukukçusuna varıncaya kadar her şeyi barındıran bakanlığın denetleyebileceği ara istasyonlar oluşturulmalı. 

Yeni projeleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Kentsel dönüşüm denildiğinde kamuoyunda belli müteahhitlerin gelip, belli bir hasılat karşılığında ya da kat karşılığı modeli ile o binaların yenilenmesi olarak algılanıyor. Şimdi biz yeni bir çalışma başlattık. “Kendin git, kendin yap modeli” Bireyler kendi binala- 


rını devletin sağladığı destek ile hiç kat karşılığı modeline girmeden binalarını yenileyebiliyor. Çünkü yasa bunu öngörüyor. Kişiler kentsel dönüşüm yasasından faydalanarak devletin sağladığı imkanlar ile kendi binalarını yenileyebilirler. Biz son zamanlarda buna çalışıyoruz. Doğru bir model mi? Hayır. Ben bu modelin mahalle bazlı ilçe bazlı olmasın- dan yanayım. 
Sizce geleceğin kentleri nasıl olmalı? 
Daha planlı, daha özümüze uygun, kent estetiğine uygun, tüm sosyal donatıları olan, alt ve üst yapısı çözülmüş ve gelişen teknolojide beşeri ilişkileri güçlendirken aynı zamanda yenilenebilir enerjiyi ön plana alan bir kentleşme modeline gitmemiz lazım. Tarihimize de sahip çıkarak yeni yapılanmayı buna göre düzenlememiz gerekiyor. Her şeyi takip edip her şeyi bilip özümüzden bir şey kaybetmeden kendimize uyarlayarak uygulamalıyız. 


GELİŞEN TEKNOLOJİ 
İLE DÜNYA KÜÇÜLDÜ, 
İNSANLAR ARTIK 
İSTEDİĞİ ÇOĞU 
BİLGİYE HIZLICA 
ULAŞABİLİYOR VE 
NEYİN NE OLDUĞUNU 
BİLEREK ÇOĞU ŞEYİ 
TAKİP EDEBİLİYOR 


66 * EMLAK ROTASI * MART 2018 


*> N 


BALGAT'TA KENTSEL 
DÖNÜŞÜM 


DUGMEYE BASILMALI 


Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, Ankara'nın önemli bölgeleri arasında yer alan Balgat'ta kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. 


ıldırım Grup Yönetim Kurulu 
DE Zafer Yıldırım Balgat bölgesindeki kentsel dönüşüm ile ilgili olarak şunları söyledi: “Balgat belli bir çerçeve çizilerek kentsel dönüşüme sokulmalıdır. Yürütülecek olan 


bu kentsel dönüşüm sayesinde, iç içe girmiş konut ve iş yeri alanları gerçek 


anlamda plazalara iş yeri bloklarına 


ve bunlara hizmet edebilecek sosyal alanlara dönüştürülebilir. Çukurambar bölgesinde yapılaşma sağlanırken bazı hatalar yapıldı ve Çukurambar şu anda kabına sığamaz oldu. Hatalardan ders çıkarmak ve yapılaşmalarda bu durumları göz önünde bulundurmak lazım.” 


BALGAT, TICARETIN 
VE KALITELI YAŞAMIN 
BAŞKENTİ OLUR 
Balgat'ta mevcut olan bazı yapılaşmaların miladını doldurduğuna da vurgu yapan Zafer Yıldırım, yapılacak olan yeni projelerin kentsel dönüşüm çalışması ile ele alınması gerektiğini söyledi. 
Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Çukurambar, ilk yapılmaya başlandığ andan itibaren, emsal problemleri ve binaların birbirine çok yakın yapılmas sebebiyle yanlış zemine oturtuldu. Plan- 


lama yapılırken nüfusta göz ardı edildiği 


için belli bir doluluktan sonra kitlenme 


yaşanmaya başlandı. Balgat'ta bunlara çok dikkat etmek lazım. Önümüzde böyle bir örnek varken ne istediğimizi bilir ve ona göre plan program yaparsak, Balgat'ın Çukurambar'dan daha planlı bir yer olacağına inanıyorum.” 


CEVİZLIPARK 
KONUTLARI 

Balgat Cevizlidere'de hayata geçirilen Cevizlipark Konutları ile ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarının aralandığını anlatan Zafer Yıldırım, “Hayata geçirdiğimiz Cevizlipark projemiz ile Balgat'ta ailelerimize kaliteli biryaşam sunmanın keyfini yaşıyoruz. 

Cevizlipark'ta sunmuş olduğumuz 
51 ve 6* 1 dubleks seçenekleri ile geniş 
ailelere hitap ederken, 3-1 ve 2 tipten olu- 


şan 411 daire seçenekleri ile de avantajlı 


yatırımın kapılarını araladık. Bundan sonra hayata geçireceğimiz projelerimizde de Cevizlipark'ın üstüne çıkmayı 


hedefliyoruz” dedi. 
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Lens Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu ile Lens Yapı ve Lens Istanbul projesine dair bir röportaj gerçekleştirdik. 


. 0. 

ncelikle Lens Yapı'yı ve sizi 

biraz tanıyabilir miyiz? 

Ben aslen Rize Güneysulu'yum. 
Uçak mühendisiyim, Lens Yapı Yönetim Kurulu üyesiyim. Jenerasyonlardır, aile olarak inşaat işi yapıyoruz. 2015 yılında Aydınoğlu Grup, Mah İnşaat, Egal İnşaat ve Renium Yapı ortaklığı ile Lens Yapı'yı kurduk. Lens Yapı olarak, Anadolu Yakası'nın en büyük projesi olan Lens İstanbul projesini yapıyoruz. Projemizde, yaklaşık 1000 daire ve 30.000 
metrekare de çarşı alanı bulunuyor. Yüksek gelir grubuna hitap ettik, metrekare fiyatlarımız 3.500 TL'den başlıyor. Lens İstanbul, 800 milyon ciro beklentili bir proje, inşaat maliyeti de 200-250 milyon civarında.. Toplam inşaat alanı 200.000 
metrekare olan projemizde ortalama 400 
kişi çalışıyor. Projede kapalı AVM değil, cadde konsepti yapıyoruz. Çünkü şunu gördük; artık insanlar kapalı AVM'”ler- den ziyade açık konseptli AVM'lere yöneliyorlar. Kurtköy bölgesinde şu anda 


yaşayan 100 bin insan var bu rakam birkaç yıl içinde yaklaşık 4 katına çıkacak. 
Bunun sebebi de havalimanının ikinci pistinin ihalesi yapıldı. 2019 yılında inşaat tamamlanıp faaliyete geçecek. Bir de burada Teknopark yapılacak. Devletin bu bölgeye ciddi teşvikleri var. Bu yüzden birçok IT şirketi merkezlerini buraya taşıdı. Garanti Bankası da operasyon merkezini buraya taşıyor. Metronun çıkışı da tam buraya oldu. Biz bu arada karşı arsayı da satın aldık. Merkez Bankası'nın da burada bir müştemilatı var. Ne yapacaklarını şimdiden öngöremiyoruz ama neticede burayı değerlendirecekler onunla birlikte burası bayağı bir canlanacak ve hareketlenecek. Baktığımızda bu bölgede boş alan da kalmadı iki tane boş yer var ikisini de biz yapıyoruz. Diğer projemiz bundan daha büyük orası 270 bin metre kapalı alanı olan bir inşaat düşünüyoruz şu anda ruhsat aşamasında. Orası da cadde konsepti olacak. 
İnsanlar artık kapalı AVM'den uzaklaşı- 


yor. Bu bölgedeki AVM'lere daha çok outlet mantığına uygun olan müşteri kitlesi geliyor. Biz tekstil değil de gıda sektörünün yoğunlukta olduğu, butik mağazaların olduğu semt çarşısı modeli yapıyoruz. Buraya gelip arabanızı park ettiğinizde her işinizi halledip gidebileceğiniz bir yer olacak. 1162 konutumuz 


var onların da getireceği bir hareketlilik olacak projemizde. Ticari alanlarımızı satmıyoruz. Ticari alanlarımızı Macfit, Huggabaz, Saray gibi büyük firmalara kiralamaya başladık. Lens İstanbul projemizde teslim tarihimiz 2018 yılının sonunda gerçekleşecek. 

Kurtköy bölgesini tercih etme sebepleriniz nelerdir? 

Kurtköy bölgesini havalimanına yakın oluşu sebebi ile tercih ettik. Havalimanına yakın bölgelerin potansiyelinin yükseldiğini düşünüyorum. 
Türkiye'nin dünyaya açılan iki kapısı var birisi Sabiha Gökçen Havalimanı diğeri ise inşaatı devam eden 3. Havalimanı. 
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Bulunduğumuz bölge gittikçe büyüyen bir grafiğe sahip, özellikle Teknopark'ın bu bölgeye gelmesi yerli ve yabancı firmaları bu bölgeye çekti. Yeni açıklanan metro projelerinden biri hemen bizim Lens İstanbul projesinin önüne geliyor. 
Belki de Türkiye'nin metroya en yakın projesi Lens İstanbul; hemen evinden 


inip metroya biniyorsun, özellikle projemizde yer alan E blokta oturuyorsanız asansörünüzdeki metro tuşu ile metroya inebilirsiniz. 

Yeni projeleriniz 2018 hedefleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? 

2018 yılında Lens İstanbul projesinin karşısındaki alana yeni bir proje yapmayı planlıyoruz. Şu anda o alanda kiracımız Pegasus bulunuyor. Biz ruhsatları aldık. Orada bu projeden biraz daha büyük bir proje planlıyoruz. O projede otel olacak daha yüksek metrekareli daireler olacak. Lens İstanbul projesinde yer alan dairelerimizin çoğu 1# 1. Bu 


bölge yatırımdan çok oturuma döndüğü için daha büyük metrekare alanlı dairelere talep var. 

Lens İstanbul projesinde en çok satılan daire tipi nedir? 

Daire satışlarının yüzde 75'ini 1» 


“TÜRKİYE'NİN METROYA EN YAKIN PROJESİ LENS İSTANBUL” 


1 daireler yüzde 25'ini ise 241 ve3* 1 
daireler oluşturuyor. Projede 8 adet 441 
loft dairemiz var. Lens İstanbul projesi bir hızlı yaşam porojesi. Altında çarşısı dükkanları ve konutları ile Lens İstanbul projesi zamanı olmayan çalışanlar 


için kendi içerisinde bir yaşam alanı. 
Projedeki aidatları aşağıda tuttuk. Bizim amacımız ortak alanları minimize edip kiralamaktı. 

Türkiye'e kentsel dönüşümün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Kentsel dönüşüm projelerine belediyelerin bakışı çok olumlu. Biliyorsunuz Türkiye'de 6-7 milyon deprem riskli bina var. Olası bir büyük İstanbul depreminde çok fazla can kaybına sebebiyet verebilir. Bu binalar yenileniyor ancak belediyelerin kentsel dönüşüme yaklaşım tarzları farklılık gösterebiliyor. Bazı yerlerde olaya sadece binayı yerine yenisini yapmak gözüyle bakılıyor ancak ben dönüşümün ada bazında yapılması 


gerektiğini düşünüyorum. Ada bazında yapmadığınız zaman sosyal donatı alan- 


ları, otopark imkanları sunamıyorsunuz sadece bina yeniliyorsunuz bu da kentsel dönüşüm değil bina yenileme oluyor. 


ME) 


Belediye kentsel dönüşümü ada bazında yaparsa proje yapmak müteahhit açısından daha karlı olabilir. Biz firma olarak kentsel dönüşüm projeleri yaptık. Ancak biz normal kat karşılığı ya da üzerinde kentsel dönüşüm olmayan arazileri alma taraftarıyız. 


Çünkü bürokratik bir sürü sorun var. 
Kiralar var mesela yüzde 50 ile alıyorsun ancak kiralar ile yüzde 55 yüzde 60'a geliyor. Kentsel dönüşüm projelerinde davalar ve yürütmeyi durdurmalar çok sık oluyor. Bunlar da projeleri zorlayan şeyler. Bir de kentsel dönüşümün şöyle bir sıkıntısı var; proje için binaların hepsini toplamak durumundasınız, her bina 


sahibi farklı ödeme oranları istediğinden süreç uzayabiliyor. 

Sektörde olmasını umduğunuz yasal bir düzenleme var mı? 

Yeni yönetmelik ile birlikte yatay mimariye geçiliyor. Normalde dikey mimaride yeşil alan için yerler oluyordu ancak şimdi yatay mimaride bu nasıl olacak bilinmiyor. Her yerde de dikey mimari olmaz tabi yatay mimari de gerekli. Türkiye imar konusunda son 8-10 senede oldukça yol katetti. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. 
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Türkiye'de geçen yıl günde 3 bin 625, saatte 151, toplamda 1 milyon 323 bin konuta ruhsat verildi. 


ürkiye'de geçen yıl belediyeler ta- 

| rafından 1 milyon 323 bin konuta 
ruhsat verildiği belirlendi. Konuyla ilgili inceleme yapan Interpress'in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, bina sayısının yüzde 16,2, yüz ölçümünün yüzde 31,8, 


değerinin yüzde 56,8, daire sayısının ise yüzde 32,3 oranında arttığı tespit edildi. 
Söz konusu verilere göre günde 3 bin 625, saatte ise 151 konuta ruhsat verildiği ortaya çıktı. 


ÖZEL SEKTÖRÜN PAYI 
YUZDE 92'YI GEÇTİ 

Ruhsat verilen daire sayısına göre toplam 1 milyon 323 bin 118 dairenin 
1 milyon 221 bin 846'sı özel sektör, 
83 bin 762'si devlet sektörü ve 17 bin 
510'u ise yapı kooperatifleri tarafından alındı. Buna göre ruhsat talebinin yüzde 


92.34'ünün özel sektör firmalarından geldiği belirlendi. Geçtiğimiz yıl bir veya daha fazla daireli ikamet amaçlı ruhsat verilen binaların değeri yaklaşık 
233 milyar 483 milyon TL olurken ruhsat verilen dairelerin ortalama değerinin ise 177 bin415 TL olduğu tespit edildi. 


EN FAZLA RUHSAT 
VERİLEN ŞEHİR 
İSTANBUL 

Ruhsat verilen daire sayısında, İsanbul 254 bin 598 adet ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul'u 101 bin 
840 adet ile Ankara ve 76 bin 29 adet ile 
İzmir'in izlediği anlaşıldı. Yapıların topam yüzölçümüne göre ise 49.6 milyon metrekare ile yine İstanbul en yüksek 


paya sahip olurken İstanbul'u, 28.9 mil- 


yon metrekare ile Ankara, 15.2 milyon 


metrekare ile Bursa'nın takip ettiği be- 


lirlendi. 


İSKAN VERİLEN BİNA 
SAYISI AZALDI, DAİRE 
SAYISI ARTTI 


Belediyeler tarafından verilen ve iskân olarak da bilinen yapı kullanma izin belgesine sahip konut sayısında da artış görüldü. İskân verilen bina sayısı 
2017 yılında bir önceki yıla göre, 1,7 oranında azalırken, daire sayısı ise yüzde 8.9 oranında arttı. Binaların yüz ölçümü yüzde 6.6, değeri yüzde 28.2 yükseldi. 
İskân verilen daire sayılarına göre, İstanbul 160 bin 471 adet ile en yüksek paya 
sahip il olurken İstanbul'u 67 bin 275 
adet ile Ankara ve 49 bin 844 adet ile İzmir'in izlediği belirlendi. İskân verilen dairelerin değerinin de 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28.2 arttığı tespit edildi. 
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Mor mimarlık sektörde yaptığı tasarımlar ile dikkat çekiyor. 
o ç Mimar Okan Utkan tarafından 
LE yılında kurulan Mor Mimarlık, 
2015 yılında Mimar Cengiz Yeter'in 
ortaklığı ile ivme kazanarak büyümeye devam ediyor. Bünyesinde yer alan ortaklardan dolayı hem mimari hem de iç mimari alanında projeler üreten Mor 


Mimarlık, kentsel ölçekli büyük projelerden, en küçük ölçekli projelere, en ince ayrıntısına kadar tasarlayıp uyguluyor. 


FARKLI ALANLARDA 
PROJELER 

Turizm yapıları ile öne çıkan Mor Mimarlık, bu alanda yaptığı projelerle sektörün dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Son yıllarda ülkemizde önemli bir yükseliş gösteren, termal turizmi ve yaşlı bakım merkezleri konusunda projelere imza atan Mor Mimarlık, aynı zamanda eğitim yapıları, konut projeleri, AVM ve ofis binaları tasarlıyor. 


TECRUBELI MIMAR VE 
IÇ MIMARLAR 

Kendi bünyesinde barındırdığı tecrübeli Mimar ve İç Mimarların yanı sıra güçlü bir 3D ve prezantasyon departmanı ve değişen yönetmelikleri yorumlayarak projelere aktaran uzman bir ekibi bulunan Mor Mimarlık bu özel- 


| 
ANLAYIŞI 


K 


liği ile rakipleri arasında fark yaratmayı hedefliyor. 

2017 yılında Trabzon'un Yomra ilçesinde hayata geçirilen Marin City projesinin mimari tasarımı Özgüven Mi- 


5 


marlık ve iç mimarisi ise Mor Mimarl 
tarafından projelendirildi. Toplamda 697 
adet konutun yer aldığı proje, 25 bin met- 


rekare arsa üzerine konumlandırılacak. 
Marin City projesinde yer alan konutlar 341,411 ve 541 tipte tasarlandı. Projede dairelerin büyüklükleri 192 metrekare ile 317 metrekare arasında yer alıyor. 
Trabzon'daki prestijli projeler arasında yer alan Marin City projesi, özgün tasarımı ve Yomra marinaya yakınlığı ile yatırımcıların dikkatini çekiyor. 


DENIZ VE DOGA BIR 
ARADA 

Marin City'de bulunacak dairelerde merkezi ısıtma, yerden ısıtma, alıcısına standart olarak sunuluyor. Ayrıca projede konut sahiplerinin araçları için kapalı otopark hizmeti verilecek. Bu otoparklara bloklar içerisinde asansör ile geçişler sağlanabilecek. Eylül 2018'de teslim edilmesi planlanan Marin City projesinin tamamlanmasının ardından alıcısına yüzde 20 oranında prim sağlaması öngörülüyor. Projede bulunacak 


dairelerin kira gelirleri ise 3.500 TLden başlayacak. Kaba inşaatı tamamlanan 


projede yer alan daireler deniz ve doğa manzarasına sahip bir konumda yer alı- 


yor. 


FARKLI YAKLAŞIM 


Mor Mimarlık, projelerde ekonomik çözümler talep eden klasik müteahhit yaklaşımından farklı olarak her noktasında kaliteli malzeme ve tasarıma önem veren ve kendini sürekli yenileyen bir 


firma olma hedefi taşıyor. 
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HEP İSTANBU 


HEP İstanbul'da otura i 


evini-görüp beğenenleri, heme 


teslim, hemen tapu firsâti ve avantajlı ödeme planları be 


ekfen kalitesiyle hayatlarının 

| evine sahip olan 1000'den fazla 

HEP İstanbullu yeşilin ve zengin sosyal imkanların tadını çıkarırken, 

Tekfen Gayrimenkul, daha çok aileyi bu 

keyifli yaşamla buluşturmak için avantajlı ödeme planları oluşturmaya 2018 
yılında da devam ediyor. 


HEMEN TESLİM, HEMEN 
TAPU FIRSATI 


“B4 ay O faiz' kampanyasıyla ev sahibi olmak isteyenler sadece yüzde 25 
peşinat ödeyerek kalan tutarı 84 ayda vade farksız olarak ödeyebilecek. Kampanya bünyesinde hemen teslim, hemen 


apu fırsatı da sunan HEP İstanbul E- 5 
ve TEM bağlant ramidere Kavşağı'nda yer alıyor. Güçlü 


yolu kesişiminde, Ha- 


karayolu bağlantılarının yanı sıra met- 


robüs durağına ve planlanan Bakırköy-Beylikdüzü metrosuna yürüme mesafesinde bulunan site, Esenyurt Bölgesi'nin LEED Gold ve LEED Silver yeşil bina sertifikası alan ilk projesi olma özelliğini de taşıyor. 


SOSYAL İMKANLAR 
VE ÇOCUK OYUN 
ALANLARI 


Çocuklar ve aile yaşantısının, yaşamın merkezine konumlandırıldığı HEP 
İstanbul'da, farklı yaş grupları için 1400 
metrekareye varan çocuk oyun alanları, kapalı ve açık yüzme havuzları, kütüphane, cep sineması, 3 km uzunluğundaki yürüyüş ve bisiklet parkurları, spor ve aktivite alanları bulunuyor. Çocuklar HEP İstanbul'da daha güvende, daha keyifli ve daha mutlu büyüyor. 


KALITELİ BIR ALE 
HAYATI 

Tekfen 
İstanbul'da avantajlı fiyatlar ve cazip 


kalitesi ve güvenini, HEP 


ödeme koşullarıyla sunmaya devam etiklerini belirten Satış, Pazarlama ve İş Müdür 
İstanbul 


Geliştirme'den Sorumlu Gene 


Yardımcısı Emre Ülger, “HEP ile iyi yaşamın bütün gerekliliklerini içine alan bir dünya yaratmaya odak- 


andık. Bu yeni dünyada, kaliteli bir aile 


hayatı için her türlü detay düşünülmüş durumda. 2017 yılında 1.000'den fazla aileye evlerini teslim ettik ve HEP is- 


anbul'da kısa sürede 900'e yakın aile yaşamlarına başladı. Bu özel sitede evle- 


rini bitmiş şekilde gezip seçerek yerini 


almak isteyenler 84 ay O faiz fırsatıyla hemen evlerine taşınabilecek, hemen tapularını teslim alabilecek” dedi. 
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BEYKOZ'A SOSYAL 
KONUT MUJDES 


BELEDİYE 


Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, yerel basın mensupları ile bir araya gelerek yeni projeler hakkında bilgi paylaştı. 


eykoz belediye başkan yardım- 
—: arı, başkan danışmanları ve 

ilçedeki yerel gazetelerin temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz'a sosyal konut yapıacağını açıkladı. Çelikbilek, “Beykoz'un bir gününü ziyan etmeye niyetimiz yok. 
Beykozlulara söz verdiğimiz sosyal ko- 


nutların temelini atacağız. Bu konuda 


halkımıza öncülük edeceğiz” diye konuştu. 
İmar planı çalışmalarına dair soru- 


arı da yanıtlayan Başkan Çelikbilek, “Arazinin yüzde 80- 90O'ının kullanıldığı bir yere imar planı yapmak zordur. 
Arkadaşlarımız araziyi bir değil iki kez dolaştı. Bir imar planını çıkarmak için 
5 ayrı kurulla uğraşıyoruz, mücadeleler 
veriyoruz. Hazırladığınız planın 1 em'ini beğenmezlerse geri gönderiyorlar. Her şey başa dönüyor. Bu zorluklara rağmen ilçemizin imkânlarını ve halkımızın imar durumunu artırmak için çalışıyo- 


ruz. Eğer dönüşüm olacaksa herkes fedakârlıkta bulunmalı” dedi. 
Vatandaşların serzenişine konu olan sosyal donatı alanlarının kamu hizmetleri için elzem olduğunu vurgulayan Başkan Çelikbilek, “Sosyal donatı alanları vatandaşın ortak kullanımı içindir ve amacı dışında kullanılamaz. Halkımız bu konuda müsterih olsun. Gök- su'nun üst kısmında Agua Park ve Trafik 


Parkı projemiz vardı. Bu alandaki projemiz bir vatandaşın başvurusu üzerine iptal edildi. 40 bin metrekarelik alan şu an köpeklerin gezdiği boş bir arazi. Bele- 


diye her istediği yere istediği şeyi yapma 


olanağına sahip değil” şeklinde konuştu. 


5 MAHALLEDE “TOPLU 
KONUT 

İlçede yerinde dönüşüme öncülük etmek amacıyla toplu konut yapımına başlayacaklarını vurgulayan Başkan Çelikbilek, “Amacımız halkın önünü açmak ve halka belediyenin bu işi yapabildi- 


ğini göstermek. Belediye olarak sosyal konut yapacak arsam yoktu. Beykoz'un 
imar planları yapıldı. Belediye adına 1 
metrekare arsam çıkmadı. Sosyal konut yapmak için arsa satın almaya başladım. Akbaba, Soğuksu ve Riva'da sosyal konut çalışmalarımız var. Tokatköy Şehr-i Sitare ve Kiptaş'ın Çubuklu'da yapacağı konut çalışmaları mevcut. 3ünü 


biz, sini Kiptaş yapacak” ifadelerini 


kullandı. 


DIŞARDAN KIMSEYE 
KONUT SATILMAYACAK 
Başkan Çelikbilek, “Bizim kar etme gibi bir derdimiz yok. Beykoz dışından kimseye konut satmayacağız. Fiyatlar konusunda bir şey söylemek için erken. 
İnşaat malzemeleri değişiyor. Sosyal konutların taksiminde genel bir hukuk vardır. Müracaat sırası, ödeme imkânları 


gibi şartlara bakılır. Noter huzurunda 


yapılır. Biz de bunlara riayet edeceğiz” 


açıklamalarını yaptı. 
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RELDİN 


KONUT 


SATISLARININ EN 


OK ARL İİGI 


REIDIN- GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi ve REIDIN Emlak Endeksi ocak ayı sonuçları açıklandı. 


; Di Ocak ayı itibarıyla Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, 

Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli'yi de emlak endeksine dahil eden REIDIN, endeks kapsamında incelenen il sayısını 81'e, ilçe sayısını 258'e, mahalle sayısını ise 1255'e çıkardı. Bu kapsam genişlemesi sayesinde REIDIN artık, Türkiye'nin tamamını kapsayacak şekilde 


endeks üretebilir hale geldi. 


KONUT SATIŞLARININ 
EN ÇOK ARTTIĞI İL 
ARTVIN 

REIDIN- GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi ve REIDIN Emlak Endeksi ocak ayı sonuçlarına göre konut satış fiyatlarının en çok arttığı il Artvin, kira fiyatlarının en çok arttığı il ise Ağrı oldu. 
Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki REIDIN Emlak Endeksi'ne göre ise ocak ayında satılık konutlarda, bir önceki aya göre yüzde 0,85 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,74 oranında fiyat 


artışı kaydedildi. Ocak ayında metrekare başına konut satış fiyatlarının yüzde 2,11 oranında arttığı Artvin, fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. 


EMLAK ENDEKŞ 
KAPSAMINDAKI IL 
SAYISI 81 

REIDIN CEO'su Kerim Alain Bertrand endeks hakkında şunları söyledi: “REIDIN olarak ülke çapında yürüttüğümüz ayrıntılı veri çalışmaları sonucunda, 


emlak endeksimizin kapsamındaki il sayısını 81'e çıkardık ve kapsam dışında hiçbir ilimiz kalmadı. Böylece artık endekslerimiz, daha önce kapsam dışında kalan Hakkari, Şırnak, Bayburt, Muş, Tunceli gibi 13 ilimizdeki emlak verilerine de ışık tutar hale geldi. Ocak 2018 
Emlak Endeksi değerleri ele alındığında; satış fiyatları için yüzde 0,85 oranında, kira değerleri içinse yüzde 0,26 oranında artış olduğu gözlemlenmektedir. 
Ocakayı TÜFE değerinin ise yüzde 1,02 olduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda, hem satış hem de kiradaki artış oranlarının reel anlamda pozitif getiri sağlamadığını söyleyebiliriz. Ülke genelindeki satış fiyat oranları incelendiğinde ise İstanbul ve Ankara'da reel anlamda artış gözlemlenmezken, İzmir reel olarak artış gösteren illerimiz arasındadır.” 


OCAK'TA EN ÇOK 241. 
KONUT TERCİH EDİLDİ 
REIDIN- GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre ise; stok erime hızının adet bazında yüzde 3,l'e, metrekare bazında ise yüzde 2,8'e düştüğü ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,22, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,71 oranında fiyat artışı gerçekleşti. Endeksin başlangıç dönemi olan 2010yılı ocak ayına göre ise yüzde 78,90 oranında artış gerçekleşti. Yeni konut satışlarının yüzde 7&'ünü bitmemiş konut stokları oluştururken, ocak ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçek 
leştirilen satışların yüzde #lük (son 6 


aylık ortalama yüzde 4 kısmı yabancı 


EEE 


yatırımcılara yapıldı ve en çok 2* 1 konutlar tercih edildi. REIDIN- GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre ocak ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,37 oranında, İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,17 oranında fiyat artışı gözlendi. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası'ndaki projeler Avrupa Yakası'na kıyasla 11,50 puan daha fazla artış kaydetti. 


BANKA KREDİSİ 
KULLANIM ORANI 4 
PUAN DÜŞTÜ 

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, ocak ayında peşinat kullanım oranı yüzde 34, banka kredisi kullanım oranı yüzde 30 ve senet kullanım oranı yüzde 
36 olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayında 
peşinat kullanım oranı aralık ayına göre 


1 


3 puan artarken, banka kredisi kullanım 
oranı 4 puan düştü ve senet kullanım oranıise | puan arttı. 


BITMEMIŞ KONUTLARIN 
SATIŞ ORANI 8 PUAN 
DÜŞTÜ 

Ocak ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 26'sı bitmiş, yüzde 74'ü ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. 
Bitmemiş konutların satış oranında 8 
puanlık bir düşüş yaşandı. Ayrıca ocak ayında adet bazlı yüzde 3,1 oranında, metrekare bazlı ise yüzde 2,8 oranında stok erime hızı gözlemlendi. Aralık ayı stok erime hızı değerlendirildiğinde, adet bazlı yüzde 3,9, metrekare bazlı ise yüzde 3,8 oranında stok erime hızı gözlemlendi. 


KONUT SATIŞLARI 
YAVAŞLASA DA DEVAM 
EDIYOR 


141 konutların satışının bir önceki 
aya göre, yüzde 0,06 oranında arttığı ocak ayında, 241 konut tipinde yüzde 0.27, 341 konut tipinde yüzde 0,27 oranında, 441 konut tipinde ise yüzde 0,13 oranında artış kaydedildi. 51:75 metrekare büyüklüğündeki konutlarda bir önceki aya göre yüzde 0,06 oranında artış 


yaşanan ocak ayında, 76-100 metrekare 


büyüklüğündeki konutlarda yüzde 0,29 oranında, 101- 125 metrekare büyüklüğündeki konutlarda yüzde 0,16, 126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,22, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda ise yüzde 0,20 oranında artış görüldü. 


YABANCILARA SATIŞ, 
ORANI ARTIŞA GEÇTİ: 
YÜZDE 4 


Ocak ayında markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde ü yabancı yatırımcılara yapılırken, 
tercih noktasında ağırlıklı olarak 2* 1 
özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 4 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar ağustosta yüzde 6, eylülde yüzde 3, ekimde yüzde 5, kasımda yüzde 4, aralıkta ise yüzde 3 oranında gerçekleşmişti. 


KİRADA EN YÜKSEK 
ARTIŞ YÜZDE 2 İLE 
AGRVDA 


Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'nde, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,26 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,46 oranında artış ger- 


REİDİN 


çekleşti. Ocak ayında Ağrı'da metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2 oranında arttı ve Ağrı kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönemde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise yüzde -2 ile Uşak oldu 


EN YÜKŞEK YILLIK KİRA 
GETİRİSİ AYDIN, VAN VE ŞANLIURFA'DA 


Satın alınan konutların kiraya verilmesi durumunda, alış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile karşılanabileceğini gösteren amortisman süresi verilerine göre, ocak ayının en kısa amortisman süreleri Aydın, Van ve Şanlıurfa şehirlerinde ölçüldü. Ocak ayında, kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanan REIDIN yıllık brüt kira getiri oranının en yüksek olduğu 


şehirler de Aydın, Van ve Şanlıurfa oldu. 


yi 


| Jb 


li Ni 
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HEDEFİMİZ... 
XİSTAN BUL 


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, beş ilçeyi birleştirecek olan Dudullu - Bostancı Metro Hattı'nın tünellerinin buluşma törenine katıldı. 


e stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Dudullu'dan Bostancı istikametine doğru kazı yapan Köstebek diye tabir edilen TBM makineleri ile 

Kayışdağı'ndan tarafından kazı yaparak 

Dudullu tarafına gelen TBM makineleri 

Modoko Metro İstasyonu'nda buluştu. 

Dudullu ile Bostancı arasında inşa edilen Dudullu- Bostancı Metro Hattı'nın tünellerinin buluşması töreninde konuşan 

Başkan Uysal, “Hedefimiz metroları çok 

hızlı bir şekilde yapmak ve İstanbul'un 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ulaşım sorunlarını çözmektir. Onun için iptal edilen 6 metro hattından 4'ü ile ek 
protokol yaparak devam kararı aldık. 2 
hatla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı. Modoko Metro İstasyonunda tünellerin birleşme törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, metro inşaatının yüklenici firma 


yetkilileri ile birlikte tünel inşaatının çalışanları katıldı. 


3 İLÇEYİ BİRBİRİNE 
BAGLAYAN HAT 

İstanbul'un Kuzey - Güney hatların dan biri olan Dudullu- Bostancı Hattı'nın 
5 ilçeyi ve 4 ayrı metroyu birbirine bağlayan çok önemli bir hat olduğunu vurgulayan Başkan Mevlüt Uysal, hattın tünel kazı çalışmasının yüzde 77'sinin tamamlandığını ve 4 TBM ile devam 


eden kazı çalışmalarının Haziran ayı 


içinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti. 


MESAFELER 
KISALACAK 

Nisan ayında ray montajına başlanacak hattın 40 araç dahil 600 milyon euroya mal olacağını ve Dudullu ile Bostancı arasını 17 dakikaya indireceğini anlatan Mevlüt Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Parseller yönündeki TBMler buraya Modoko istasyonuna ulaşmış durumda. Bostancı yönündeki 2 TBM 
15 gün içinde kazıyı tamamlayacak inşallah. Haziran ayı içerisinde inşallah 


HAB 


ER 


BÜYÜK$ENİR TÜL Sin ön 


DUDULLU- BOSTANCI SEYAHAT SÜRESİ 17 DAKİKA OLACAK. 


Ğ Çeeem 
ELİ rom um am“ ö . 


MODOKO'DAN EMİNÖNÜ'NE 28 DAKİKADA, İÇERENKÖY'DEN 
TAKSİME 35 DAKİKADA, KAYIŞDAĞI'NDAN KADIKÖY'E 19 
DAKİKADA, PARSELLER MAHALLESİ'NDEN BOSTANCPYA 

21 DAKİKADA, KAYIŞDAĞI BOSTANCI 13 DAKİKA'DA 
ULAŞILABİLECEK. 


kazılar tamamlanmış olacak. Hattın ray montajı ise Nisan ayında başlayacak. 
Hat açıldığında mesafeler kısalacak, hayatımız kolaylaşacak. Dudullu- Bostancı Seyahat süresi 17 dakika olacak. 
Modoko'dan Eminönü'ne 28 dakikada, İçerenköy'den Taksim'e 35 dakikada, Kayışdağı'ndan Kadıköy'e 19 dakikada, 
Parseller Mahallesi'nden Bostancı'ya 21 
dakikada, Kayışdağı Bostancı 13 dakika'da ulaşılabilecek.” 

Bu hattın da Üsküdar- Ümraniye gibi son teknoloji ürünü olacağını, hattın tamamında trenlerin hareketi Tam Otomatik Sürücüsüz gerçekleşeceğini aktaran 


Uysal, parklanma, temizlik- depo bakım mahalline gitme, istasyona intikal gibi aktiviteler makinistsiz yapılabileceğini kaydetti. İBB Yatırım bütçesinin yüzde 50'ye yakını ulaşım için kullanıldığını ve 
2017 yılı sonu itibariyle sadece ulaşıma 
14yılda 54 milyar TLlik yatırım yapılmış olduğunu dile getiren Uysal, “Metroyu şehrimizin dört bir yanına ulaştırıyoruz. 
Marmaray ve Haliç metro geçişi ile raylı sistemde entegrasyon sağlandı. Dakikalarla yolculuk dönemi başladı. Metro 
ağımız 160 kilometreye ulaştı. Günde 2 
milyon 300 bin kişi metro ile seyahat ediyor. Diğer hatlarımız hizmete girdikçe 


bu sayı devamlı artıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla geçen yılın sonunda açılışını yaptığımız Üsküdar- Yamanevler hattında günde ortalama 85 bin yolcu taşınıyor. Bu hattın devamı olan Yamanevler- Çekmeköy-Sancaktepe etabını yakında hizmete alacağız. Böylece Anadolu yakası büyük bir metro sistemine daha kavuşmuş olacak” diye konuştu. 
İstanbul'da devam eden raylı sistem inşaatının 150 kilometre olduğunun altını 


çizen Uysal, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, ihalesini yaptığımız ve ya- 


pımı süren metro hattının uzunluğu bu. 


Ayrıca 117 kilometre, Ulaştırma Bakanığımızın yaptığı raylı sistem inşaatı var. 
Bu yatırımlarla yakında İstanbul'da topam 427 kilometre metro ağına ulaşmış olacağız. Ulaşımda köklü çözüm için be- 


irlediğimiz 1023 kilometre raylı sisteme 


hedefine hızlı adımlarla yürüyoruz. Mevcut sisteme 600 kilometrelik metro ağını dahil edeceğiz ve bu hedefe çok hızlı bir şeklide ulaşacağız” ifadelerini kullandı. 
İstanbul metrosunun dünyanın en modern metrolarından biri olduğunu belirten Uysal, planlanan metro hatları tamamlandığında İstanbul'un dünyanın en uzun metro ağına sahip ikinci kenti 


olacağını söyledi. 
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İlhami Koç, Sermaye Piyasasında Gündem'in yeni sayısında, halka arzların sektöre etkisini değerlendirdi. 


SPB Başkanı İlhami Koç, Ser- 

| maye Piyasasında Gündem 
dergisinin yeni sayısında, önümüzdeki dönemde yapılacak halka arzların sermaye piyasaları için önemine dair görüşlerini paylaştı: “Sermaye piyasalarının ana işlevinin tasarrufların yatırıma dönüştürülmesi, başka bir deyişle tasarruf sahiplerinden girişimcilere aktarılmasıdır. Bu amaca yönelik çeşitli yöntemler kullanıyor olsak da en yayın 


ve etkili yöntemin pay halka arzları olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, halka arz her zaman olmuyor. Pay piyasalarında fiyatların öyle bir seviyeye gelmesi ge- 


rekiyor ki, artan talebin yeni arzlarla 


karşılanması gerekiyor. Fiyat seviyesi ve arz-talep dengesizliğinin geldiği bu aşama, halka arz penceresi'nin de açıldığı anlamına geliyor. Borsa İstanbul pay piyasasında fiyatların yükselmesi 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ülkemizde de halka arzların önünü açmaya başlıyor. Halen Sermaye Piyasası Kurulu'ndan halka arz izni almış, 2 şirket bulunuyor ve bunların toplam değerinin 64,2 milyon TL civarında olduğu hesaplanıyor. Bunlara ek olarak 4 büyük şirketin de halka arz için başvuru yapması bekleniyor. Yılbaşından bu yana yapılan 
4 halka arziletoplam 3 milyar TL büyüklüğe ulaşılmışken, Şubat ayının başında 


gerçekleştiren 2 kurumun halka arzları- nın büyüklüğü 2,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu açıdan bakıldığında 2018 
halka arz yılı olacak gibi görünüyor.” 


GOSTERGENİIN 
KIŞ 2018 SAYISI 
YAYIMLANDI 

TSPB tarafından hazırlanan Gösterge dergisinin Kış 2018 sayısı yayımlandı. Bu sayıda TSPB tarafından aracı 


kurum ve portföy yönetim şirketlerin- den derlenen 2017 yılının ilk dokuz ayına ait faaliyet ve finansal verilerine ilişkin incelemelere yer verildi. Üç ayda bir yayımlanan Gösterge yayınının bu sayısında, “Avrupa Birliğinde Alternatif Yatırım Fonları, “Avustralya'da Özel Emeklilik Sistemi, “Dünyada Menkul Kıymetleştirme/ “MiFID II ve Etkileri” 


başlıklı makaleler yer aldı. 


esa Cadde projesi, Mesa Yöne- 
M tim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mert Boysanoğlu, CABA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Balyen, Aslan Yapı İcra Kurulu Üyesi ve Projeler Koordinatörü Mesut Arslan ve İki Design Group Kurucu Ortağı Murat Kader'in katılımlarıyla tanıtıldı. EPA ödüllü MESA Cadde, Bağdat Caddesi'nde insan ölçeğine saygılı tasarımı ve etkileyici adalar manzarasıyla bölgede hakim ve dengeli bir yapı olarak öne 


çıkıyor. 6-16 kat arası yükseklikteki 4 
konut bloğu ve ticari ünitelerin bulunduğu baza üzerinde yükselen MESA Cadde, 141'den 4*1'e kadar değişen tip ve büyüklükteki toplam 253 konuttan meydana geliyor. 

Mesa Caddenin lansmanında proje hakkında bilgi paylaşan Mesut Arslan, “Mesa, Aslan Yapı ve CABA'nın ortak imzasını taşıyan bu özel proje, güç birliğinden doğan sinerjisini de yansıtmaktadır. Mesa Cadde tasarımda estetiğin, 


MESA CADDE 
MALTEPE'DE 
YÜKSELİYOR 


MESA Cadde, Mesa, Aslan Yapı 

ve CABA ortaklığında Maltepe'de hayata geçiriliyor. Proje ayrıca European Property Awards'ta 'Çoklu Konut Mimarisi? kategorisinde de büyük ödüle layık görüldü. 


efektif kullanımın ve çevre dokusuyla uyumun buluştuğu, yaşam ile ticari alanların birbirine katkı sağladığı ve üzerinde bulunduğu Bağdat Caddesi ile etkileşime giren bir mimariye sahip olması ile bölgede fark yaratan bir proje 


olucaktır. Mesa Caddenin bu çok yönlü mimari başarısı, sınırları aştı ve European Property Awards'da aldığı ödül ile de taçlandırıldı. Proje mimarımız İki Desing Group'un kurucu ortağı Türkiye'nin en önemli mimarlarından Murat Kader'e de burada bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. 

Yaşamı, alışverişi, denizi ve doğayı aynı caddede buluşturan bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Mesut Arslan, projenin bölgeye katacağı değerin de altını çizerek, “Göz alıcı mağazalar, kafeler, restoranlar ile donatılmış açık hava caddesi MESA Cadde sakinlerinin hayatlarını kolaylaştırırken Maltepeliler için de 7/24 canlı gerçek bir cadde ortamı yaratarak yeni buluşma noktası 


olacak. Bu renkli açık hava alışveriş caddesinin üzerinde ise; tablo niteliğinde panoramik Adalar manzarası ve üstün özellikleri ile bir yaşamın kurgulandığı 
6 ile 16 kat arası yükseklikteki 4 konut 
bloğu yer alıyor. Mesa Cadde, 14 Vden 4x Ve kadar uzanan tip ve 76 metrekare ile229 metrekare arasında değişen faklı 


büyüklükte zengin daire çeşitliliği ile 


her ihtiyaca karşılık veriyor” diye konuştu. 


MESA CADDE'YE ÖDÜL 


Mesa Cadde'ye, en prestijli uluslararası gayrimenkul ödülleri arasında yer alan International Property Awards'un bölgesel kategorisi olarak kabul edilen European Property Awards (EPA) tarafından ödül verildi. Mesa Cadde, European Property Awards'da tüm rakiplerini geride bırakarak “Architecture Multiple Residence for Turkey- Çoklu Konut Mimarisi kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. 
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YENİ NESİL ŞEHİR 
APARTMANLARI 


Yeni nesil şehir apartmanları konsepti ile projeler hayata geçiren MİNT, MİNT E-5 ve MİNT Şişli projelerinde kira garantisi kampanyası sunmaya devam ediyor. 


İNT, hayata geçirdiği kira garantisi kampanyası ile şehrin merkezinde yaşamanın sağla- 


dığı avantajları ulaşılabilir hale getiriyor. Metrekare ortalama satış fiyatlarının MİNT E- Ste 8 bin 200 TL ve MİNT Şişli'de 8 bin 500 TL olduğu projelerde, MİNT 24 ay boyunca 1.700 TLile 4 bin 
500 TL arasında değişen kira garantisi 


sunuyor. Kampanya ile ilk yıl yatırımcısına daire bedelinin yüzde 6'sını kazandıran MİNT, İstanbul ortalaması 24.7 yıl olan geri dönüş süresini 16.7 yıla düşürüyor. 


KIRA GARANTISI 

Tüm projelerinde sunduğu kira garantisi sunan MİN, yatırımcı memnuniyetini en üst seviyede tutmaya özen gösteriyor. Bu uygulama ile yatırımcılarına daire tesliminden itibaren 24 ay boyunca kira garantisi veriyor. MİNT dairenin belirlenen bedelin altında kiralanması durumunda aradaki farkı 24 ay süresince tamamlıyor. 


ILK UYGULAMA MINT 
KAĞITHANE'DE 

Geçtiğimiz sene Mayıs ayında yaşamın başladığı ve MİNT'in ilk projesi olan MİNT Kağıthane'de sunulan bu avantaj ile proje doluluk oranı yüzde 99'a ulaştı. Projede ortalama 300 bin TI'den satış yapılan 141 daireler için kiralama fiyatları 1.500 TL ile 1.700 TL arasında değişiyor. Yoğun kiracı talebi ile MİNT 


Kağıthane, bölgenin dikkat çekici proje- 


lerinden biri olma özelliğini koruyor. 


MINT E-5'TE 
TESLİMLER KASIM 
AYINDA 

40'dan 2*Ve kadar daire seçeneklerinin mevcut olduğu ve lokasyon avantajı ile öne çıkan MİNT E-5'te dairelerin satış fiyatları 338 bin TL ile 835 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Teslimlerin Kasım ayında başlayacağı MİNT E- 5, Perpa Metrobüs durağına 2 dakika, Memorial Şişli Hastanesi'ne 5 dakika yürüme mesafesinde yer alıyor. 


FARKLI DAİRE. 
SEÇENEKLERİ 

MİNT Şişli'de 140, 1*1 ve 241 daire seçeneklerinin yanı sıra loft daireler de 


satışa sunuldu. Satış fiyatlarının 328 bin TL ile 996 bin TL arasında değişiklik gösterdiği proje, Aralık ayında teslim edilecek. MİNT Şişli, Kanyon AVM ve Levent metro durağına 10 dakikalık yü- 


rüme mesafesiyle dikkat çekiyor. 


80 * EMLAK ROTASI * MART 2018 


BARIŞ EKİNCİ / KÖŞE YAZISI 


BiG BRÜTHER 15 
WATLHING YOU! 


Gözetleniyorsunuz. Her an mevcut müşterileriniz, potansiyel müşterileriniz, ortaklar ya da hissedarlarınız, gazeteciler, çalışanlarınız ya da potansiyel çalışanlarınız ve her tür rakibiniz tarafından gözetleniyor ve takip ediliyorsunuz. 


sitenin aylık kullanıcı sayısının ayda iki 

milyara ulaştığını açıkladı geçenlerde. 
Gezegen nüfusunun neredeyse üçte birinden bahsediyor. Zuckerberg'in Facebook ofisinden paylaştığı fotoğrafta bilgisayarının webcam'inin üzerinin bantlı olduğunu gören milyonlar günlerce konuştu. Bu da Zuckerberg'in temkini asla elden bırakmadığı ve Büyük Birader'in orada bir yerde, seyir halinde olduğuna dair bir işaret. Markamızla iş geliştirme yaparken, rakiplerin geçmiş hatalarından ne kadar faydalanıyoruz? Daha uzağa gitmeyelim, kendi geçmişimizdeki hatalardan ne kadar ders alıyoruz? Bu dersleri çalışanlarımızla ya da diğer paydaşlarımızla paylaşıyor muyuz? 

Robert Greene ve Joost Elffers'in İktidar kitabında şunu görürsünüz. Tarih boyunca yazarların ve filozofların sorduğu o önemli soru: “Bizden öncekilerin başarılarından ya da hatalarından ne gibi dersler alabiliriz?” Sizinle ve markanızla ilgili olumlu, olumsuz tüm verileri ister farkında olun ister olmayın kayıt altına alan kocaman bir veri tabanı var. Tüketiciler hiçbir şeyi unutmuyor. Peki böyle bir ortamda itibarımızı ve hatta online itibarımızı ne kadar araştırıyoruz? Markanızın bir oda dolusu başarı ödülü almış olması yeterli değil. Bu koca gezegende sizin için yazılmış ufacık bir satır 


İöcensyik kurucusu Mark Zuckerberg, 


olumsuz yorum, az sonra alışveriş yaparak müşteriniz olacak bir tüketicinin rakibe kaçmasına sebep olabilir. Rakibe kaçması sakız satıyorsanız sizin için birkaç liraya, lüks bir konut ya da otomobil satıyorsanız milyonlara mal olabilir. 

Bu yüzden markanızın iletişim ve pazarlama stratejilerini belirlerken markanızın gazetenin manşetinde ya da üçüncü sayfasında yer alması size bağlı olduğu gibi, sosyal ağlardaki konumlaması da sizin eseriniz. 

Online itibar yönetimi offline'dan bağımsız bir alan değil. Tüm itibar yönetiminizi bir bütün olarak düşünün, online kısmı bu süreçlerin bir parçası. İyi itibar, tüm mecralar arasında etkin bir iletişimle olur. Medya medyadır, bunu online offline diye ayırarak itibar sağlayamazsınız. 
Google'ın 33. sayfası dahil markanız hakkında söylenilenleri duymak, dinlemek, çözmek ve cevaplamak zorundasınız. Herhangi bir sosya medya hesabınıza gelip şikayet yazan tüketici bunu sizinle çözmek istediği için yazıyor, emin olabilirsiniz. Onu dinlemelisiniz. 

İtibar yönetimi; dün ve bugün yaptıklarınız eseri. Henry Ford, “İleride yapacağınız şeyler üzerine itibar kuramazsınız” demiş. Bu nedenle mutlu müşterilerinizin ve çalışanlarınızın sizin için reklam yapmasını sağlayın ve yaratacağınız itibarla yeni müşteriler kazanın. 


is 
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HABER 


SEKTÖRÜ 


Royal Group Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çehreli, inşaat sektörünün büyüme ve gelişiminin ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. 


endisine girdi sağlayan birçok alt İK sirin gelişmesine sunduğu 

katkılarla Türkiye ekonomisi- nin lokomotif sektörü olarak gösterilen inşaat, yüksek istihdam yaratma kapasitesiyle de itici bir güç yaratıyor. Bu anlamda inşaat sektörünün büyük bir ekonomik havuz oluşturduğunu ifade eden Royal Group Yönetim Kurulu Baş- 


kanı Tolga Çehreli, büyüme ve gelişimi üzerindeki etkilerini 


inşaat sektörünün nin ülke ekonomisi 


değerlendirdi. 


EKONOMİNİN, LİDER VE 
SÜRÜKLEYİCİ SEKTÖRÜ 
Sektörler arası ilişkiler göz önüne alındığında pazarın en güçlü oyuncusu- nun inşaat sektörü olduğunu söyleyen Royal Group Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çehreli; “İnşaat sektörü birçok sektör tarafından üretilen ürün ve hizmetleri girdi olarak kullanıyor. Ayrıca diğer sektörlerin sağladığı girdiler dışında inşaat faaliyetinin nihai ürünü olan yapılar, farklı sektörlerin ürettiği ürün ve hizmetlerin bir bileşeni olarak karşımıza çıkıyor. Haliyle inşaat sektö- 


ründe yaşanan büyüme, alışveriş içinde olduğu sektörleri de olumlu yönde etkileyerek ekonomik gelişimin en önemli parametresi olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca makroekonominin gelişimi için de inşaat sektörü önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü ekonomiyi dengede tutarak, gerek ekonomik gerek endüstriyel üretimin önünü açmaktadır. Bu anlamda inşaat sektörü için ekonominin lider ve sürükleyici sektörüdür demek, doğru bir yaklaşımdır” dedi. 


2 MİLYON KİŞİYE 
ISTIHDAM 
SAGLAMAKTADIR 

Royal Group Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çehreli, “Ülkemizde büyüme veistihdam ilişkilerine baktığımızda inşaat sektörü, 200 farklı sektörü harekete geçirerek ürettiği katma değerle hem istihdam hem de ekonomik büyüme üzerinde ciddi bir etki yaratıyor. Ayrıca bu alandaki sermaye artışı, yapılan ya- 


tırımların da aynı eksende artmasını 


sağlamakta ve yeni istihdam alanları 


yaratmaktadır. Bugün baktığımızda 2 


milyona yakın insana istihdam sağlayan 


inşaat sektörü, yükselme potansiyeli ve büyüyen iç hacmiyle ekonomik anlamda büyük bir verimlilik yaratmaktadır” dedi. 


2017 YILINDA YÜZDE 5 
ORANINDA BÜYÜME 

2017 yılının hem ekonomi hem de 
inşaat sektörü üzerinde baskılayıcı bir unsur olduğunun altını çizen Tolga Çehreli; “Türkiye, ilişkileri bağlamında birçok dünya ülkesiyle ticari ve siyasi iş birliği içindedir. Haliyle inşaat sektöründeki gelişmeleri sadece ülkemizde değil aynı zamanda global ölçekte yaşanan dalgalanmalardan bağımsız düşünmek imkansızdır. 2016 ve 2017 yılında yaşanan siyasi, ekonomik krizler, içinde bulunduğumuz coğrafyada görülen olumsuzluklara rağmen inşaat sektörü tüm bu baskılayıcı unsurları minimize etmeyi başarmıştır. İnşaat sektörü büyüyen Türkiye ve ekonomisi için olmazsa olmaz bir argümandır” sözleriyle inşaat pazarının ekonomideki etkili rolünü vurguladı. 
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Nuvo Dragos 100 ay O faiz 


desteği ile Anadolu Yakası'nın kârlı projeleri arasında yer alıyor. 
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aşam kalitesi, lokasyon avan- 
Vu konforlu daireleri ve hakim 

olduğu Adalar manzarası ile Anadolu Yakası'nın projelerinden Nuvo Dragos, tüm inşası tamamlanan 2. etabında, yeni yılın ilk aylarına ev sahibi olarak girme fırsatı veriyor. Bitmiş projeden ev almanın avantajlarını sunan 


Nuvo Dragos'u tercih edenler, evlerinde hemen yaşamaya başlayabilecekleri gibi, yeni ofis yatırımları ile beyaz yakalı popülasyonun arttığı bölgede daireleri kiraya vererek yatırımlarını anında kazanca dönüştürebiliyorlar. 


OTURUMA HAZIR 
DAIRELER 

2017 fiyatlarının geçerliliğini koruduğu ve 398 bin TL'den başlayan fiyatlarla daire sahibi olma fırsatı veren Nuvo Dragos'ta 100 ay O faiz kampanyası başladı. Yüzde Wik KDV avantajı sunulan projede, yüzde 25 peşinatla geri kalan yüzde 75'lik bölüm 100 ay O faiz üzerinden taksitlendiriliyor. Üs- 


telik yatırım için tercih edilen daireler oturuma hazır olduğu için anında kiraya verilebiliyor. Metrekare büyüklüğüne göre 24 1 daireler 2.000-3.500 TL arasında, 3s 1 daireler ise 2.750-4.500 
TL arasında kira getirisi ile ödeme pla- 


nında büyük bir bölümü kendi kendilerine süspanse edebiliyor. 


KONFORLU VE ŞIK 


Nuvo Dragos'un 2017 yılı sonunda tamamlanan ikinci etabında yer alan 3 blokta, 141, 241, 341 ve dubleks olmak üzere 515 daire yer alıyor. Kla- 


sik konut ve rezidans a 


ternatifleri ile 


arasında değişen metrelerde standardın üstünde planlanmış olması. Geniş balkonlu ve Adalar manzaralı daireler Nuvo Dragos'ta yaşamanın en önemli avantajlarından. Klasik konut ve residence alternatifleri ile farklı yaşam stillerine uygun konforlu ve şık daire seçenekleri sunulan projenin B,C ve D 


bloklarında 6 adet seyir terası ile de keyifli yaşama yer açıldı. 


ULAŞIM HATLARININ 
ORTASINDA 


Birbirine entegre ulaşım hatlarının ortasında bulunan Nuvo Dragos özel- 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farklı yaşam stillerine uygun konforlu ve şık daire seçenekleri sunulan projede, fonksiyonel kullanım alanları ve ince detaylar dikkat çekiyor. Projede 14Vlerin büyüklüğü 66-89 metrekare, 24Vlerin büyüklüğü 101-154 metrekare, 34Vlerin büyüklüğü ise 156-219 metrekare arasında değişiyor. Geniş ve kul- 


lanışlı dairelerin en önemli özelliği kat yüksekliklerinin ortalama 3.15 ile 3.50 


likle öğrenciler ve çal 


şım sorununu ortadan kaldırıyor. 


E- 5 Karayolu'nun tarafında, Marmaray i 


şanlar için ula- 


Maltepe sahili e entegre Kadı- 


köy Pendik metrosuna yaklaşık 500 
metre mesafede yer alan Nuvo Dragos 


E-5,TEM, sahil ve minibüs yolu ulaşım alternatiflerine ve Carrefour Maltepe Park AVM'ye yakınlığı ile de dikkat çekiyor. 
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ydınoğlu Grup, Renium Yapı, 
Egal İnşaat, Mah İnşaat'ın ortaklığıyla kurulan Lens Yapı, 


Kurtköy - Sabiha Gökçen Havaliman”'na yürüme mesafesinde bulunan Anadolu Yakası'nın büyük projeleri arasında yer alan Lens İstanbul konut yatırımcısının yüzünü güldürüyor. 


TESLİMLER 2018 SONU 

33 bin metrekarelik bir arsada 200 
bin metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselen, 5 blokta 1162 dairenin bulunmasının yanı sıra 30 bin metrekare alana yayılan 85 adet ticari alanıyla dikkat çeken Lens İstanbul hem yaşam hem de alışveriş fırsatını bir arada sunuyor. Semt dükkanları, restoranları, kafeleri ve spor merkeziyle mahalle 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MERLİN 


SONUNDA 


Anadolu Yakası'nın yükselen yıldızı Kurtköy, hem lokasyon avantajları hem de 5 yılda konut alıcısına yüzde 129 kazandırmasıyla ön plana çıkıyor. 


kültürünün yansıması olan Lens Çarşı'da, konut sahipleri zamandan kaybetmeden bütün ihtiyaçlarını burada karşılayabilecekler. Kapalı AVM'lere hapsolmadan alışverişin tadını çıkarabilecekler. Tam 1,5 milyar TLlik yatırım bedeliyle hayat bulan ve 2018 sonunda teslim edilecek Lens İstanbul projesinin en büyük avantajı ise çarşının içerisinden çıkan metro durağı. Kadıköy ve Üsküdar metrosunu birbirine entegre eden Kurtköy metrosu sayesinde rahatlıkla Kadıköy'e hatta, Avrupa Yakası'na bile geçebilmek mümkün. 


MERKEZİ KONUM VE 

SOSYAL ALANLAR 
Kurtköy Yenişehir bölgesinde Osmanlı Bulvarı hattında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hemen karşısında, metro durağının tam üzerinde yer alan geniş peyzajıyla dikkat çeken Lens İstanbul'da, yürüyüş parkuru, kreş, hobi bahçesi, sauna, 3 katlı kapalı otopark, SPA ve fitness salonu gibi spor ve sosyal yaşam alanları da yer alıyor. 


UYGUN ÖDEME 
PLANLARI 


Daire brüt metrekarelerinin 66,08 ila 359,47 arasında değiştiği Lens İstanbul'da herkesin cebine uygun çeşit çeşit ödeme planları hazırlandı. Bu ödeme planlarından en etkili olan ise yüzde 
10 indirime ek, yüzde 50 peşin yüzde 
50 teslimde ödeme imkanı. Peşin alım- 


arda ise I#1 dairelerin fiyatları 307 bin Tiden başlıyor. 


84 * EMLAK ROTASI * MART 2018 


| KAYI 


Coşkun Yılmaz tarafından 1991 
yılında kurulan Kayı Holding, Cezayir'de projesini üstlendiği Abdel Hamid Ibn Badis Cami'sinin inşaatını tamamladı. 


ayı Holding, Cezayir'de projesini üstlendiği Abdel Hamid Ibn 


Badis Camisinin inşaatını ta- 


mamladı. Başkent Cezayir'den sonra en önemli şehir olan Oran'da hizmet veren Abdel Hamid Ibn Badis Cami, toplamda 25.000 kişiye ibadet etme imkânı sağlarken, camide 104 metrelik cam kaplı minare bulunuyor. Kapalı alan kapasitesinde dünyanın en büyük 9. camisinde ayrıca İmam Yetiştirme Yüksek Enstitüsü, İslam Sanatı Merkezi, 600 kişi kapasiteli Konferans Salonu, ticari alanları ve 600 araç kapasiteli oto parkı bulunuyor. Kayı İnşaat'ın Cezayir'deki iştiraki olan Bilyap İnşaat, projenin Mühendislik Tedarik İnşaat (EPC) anahtar teslim inşaatını üstlendi. 


“BAŞARIMIZDA YURT 
DIŞI PROJELER ÖNEMLİ 
BIR ROL OYNUYOR” 

Proje hakkında konuşan Kayı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Yılmaz, “Kayı İnşaat olarak 2007 yılından bugüne kadar dünyanın en büyük uluslararası inşaat şirketleri arasında yer alıyoruz. Bu başarımızda yurt dışındaki projelerimiz önemli bir oynuyor. Cezayirin Oran şehrinde tamamladığımız Abdel Hamid Ibn Badis Cami de Kayı İnşaat'ın kalitesini gösterme fırsatı bulduğumuz bir başka proje oldu. Önümüzdeki dönemde faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki kamu ve özel sektör kuruluş- 


larıyla işbirlikleri yaparak, ilklere imza > ye / atmaya devam edeceğiz” dedi. ga a ŞAN ii A 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KONUT 


Dünyanın birçok ülkesinde projeler hayata geçiren Güçlü Inşaat, Merter-Bağcılar bölgesinde 150 milyon TLlik bir yatırım ile 


Loza Evleri'ne imza atıyor. 


urulduğu günden bu yana Tür- 
Kii Kazakistan, Çek Cumhurriyeti, Irak, ABD, Libya, Gana gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde 100'ün üzerinde projeyi hayata geçiren Güçlü İnşaat, Türkiye'deki ilk markalı konut projesi Loza Evleri'nin yüzde 80'ini tamamladı. Merter- Bağcılar lokasyonunda yükselen ve bölgenin ilk markalı konut projesi olma özelliği taşıyan Loza Evleri, 
150 milyon TL yatırımla hayata geçiyor. 
35 bin metrekare inşaat alanı üzerinde 
yükselen ve 4 bin 500 metrekare yeşil alana sahip proje, şehrin kalbinde güvenli, doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. 


STRATEJİK LOKASYON 
Merter ve Bağcılar'ın kesiştiği stratejik bir lokasyonda yükselen Loza Evleri, konumuyla ön plana çıkıyor. D- 100 ve 
TEM çevre yoluna 4 kilometre, E- 5'e 8 
dakikalık uzaklıkta olan Loza Evleri, tramvaya 1 dakika, metroya 4 dakika, 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hastaneye ise 5 dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Emniyet Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, Bağcılar Meydan, çarşı ve AVM gibi önemlilokasyonlara dakikalar uzaklığında yer alıyor. 


GENİŞ VE AİLE ODAKLI 


PROJE 


Proje hakkında konuşan Güçlü Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik, “Loza Evleri, Türkiye'de hayata geçirdiğimiz ilk markalı konut projemiz olarak Güçlü İnşaat'a markalı konut projesi konusunda bir referans noktası olacak. Deneyimlerimizi ve tecrübeli ekibimizin bütün enerjisini bu projemize odakladık. Geniş ve aile odaklı bir proje 
geliştirdik. Projemiz, 113 metrekare 241 
dairelerden başlıyor, 300 metrekare 34 1 
özel tip dairelere kadar çıkıyor. Yatırımcısına yüksek kar vaat eden projemizde 


daire fiyatları 500.000 TL- 1.500.000 TL 


m mz 


arasında değişiyor. Projeyi satışa sunduğumuz ilk etapta, yaklaşık bir yıl önce, metrekaresini 3.800 TL'den satıyorken şuan 5 bin 500 TL'den satışını yapıyoruz” dedi. 


ŞEHRİN MERKEZİNDE 
DOĞA İLE İÇ İÇE 

Yeşile önem veren ve bu nedenle 
4 bin 500 metrekare yeşil alanı daire 
sahiplerine sunan Loza Evleri; sosyal yaşam alanları, ayrıcalık sağlayan imkanları, proje içerisindeki 6 mağazası ve prestijli konumuyla yatırımcısının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 


dizayn edildi. Sosyal tesis, kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar banyosu, mescit, toplantı salonu, yürüyüş parkuru, tenis ve basket sahası bulunan proje, modern mimarisi, doğayla dost sosyal olanakları ve yenilikçi yapı özellikleriyle İstanbul Avrupa Yakası'nın dikkat çeken projeleri arasındaki yerini aldı. 
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Four Winds projesinde iskan sorunu ortadan kalktı. 


o 

stanbul Kadıköy'de Göztepe Meteoroloji Bölge Müdürlüğü arsasına yapılan 45 katlı, 4 gökdelenli Four Winds i. İki yıldır 
Kadıköy Belediyesi'nde davalarla bo- 


projesinde iskân sorunu bitt 


ğuşan Taşyapı'ya haber İstanbul Bölge 


İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi'nden geldi. Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen iskânına (yapı kullanma izin belgesi), dava açıp yürütmeyi durdurma kararı alan Kadıköy Belediyesi temyiz sürecinde 


kaybetti. Kadıköy Belediyesi'nin aldırdığı iskânı iptal eden mahkeme kararı bozuldu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi daha 


önce verilen iskân iptaline ilişkin kararı ortadan kaldırdı. 
blokunun da projeye uygun olarak yapıldığı belirtildi. 


Kararda, inşaatların 4 


MADDI VE MANEVİ 
TAZMINAT DAVASI 

Kadıköy Belediyesi'nin şirketinin itibarını kasıtlı zarara uğrattığını söyleyen Taşyapı'nın patronu Emrullah Turanlı, “Bundan önceki davalarda da mahkeme 


kararları ile haklılığımız ortaya çıkmıştı. 
Bunda da mahkemenin oybirliği ile almış olduğu karar haklılığımızı ortaya koydu. 2 yıldır davalarla boğuşuyorum. 
İnşaat bitti, satışlar yapılıyor. Alıcıların kafasını karıştırıp, satışları etkilemeye çalışıyorlardı. Uğradığım zararla ilgili hakkımı aramaya devam edeceğim” dedi. Turanlı, Kadıköy Belediye Başkanı hakkında maddi ve manevi tazminat da- 


vası açacağını da söyledi. 


45 KATLI 4 KULE 
VE 420 KONUTTAN 
OLUŞUYOR 

Taşyapı'nın 400 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçirdiği Four Winds projesi, 44 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde inşa edildi. Anadolu Yakası 
Selamiçeşme'de yer alan Four Winds 45 
katlı 4 kule ve 420 konuttan oluşuyor. 
Projede basketbol, voleybol, futbol sahaları tenis kortları, açık kapalı yüzme 


havuzu, 4 katlı otopark, spor kompleksi ve çocuk oyun parkları yer alıyor. İstan- 


bul, Adalar, Marmara Denizi ve Çamlıca tepesini gören projede 87 metrekare ile 


655 metrekare arasında farklılık gösteren 141, 241, 341, 441 daireler bulunuyor. 
Taşyapı'nın patronu Turanlı daha önce de Kadıköy Belediyesi'ne “işimi kasıtlı olarak engelledi, maddi zarar verdi diyerek dava açmıştı. 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde şirket lehine karar çık- 


mıştı. Kararda, Kadıköy Belediyesi'nin 
101 milyon 859 bin lira (işletilecek faiz 
hariç) tazminat ödemesine hükmedilmişti. 
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Eroğlu Gayrimenkul, Bursa'da projelendirdiği Harmony Towers projesi ile 28 Şubat'a kadar peşinatsız 1.900 TL taksit ile ev sahibi olma fırsatı sundu. 


roğlu Gayrimenkul, konut, alışveriş merkezi ve ticari gayrimenkul 


alanlarında faaliyet göstermekte- 


dir. Bugüne kadar Sarıyer, Beylikdüzü, Ümraniye, Merter, Kağıthane, Florya, 


Büyükçekmece, Küçükçekmece, 


rantepe, Tekirdağ, Antalya, Muğla, Bursa ve Edirne'de projeler geliştiren ve gelişirmeye devam eden Eroğlu Gayrimenkulün gerçekleştirdiği ve 2017 yılına 


kadar tamamlamayı hedeflediği proje- 


erin toplam büyüklüğü 2,6 milyon metrekareye ulaşmaktadır. Tekstilden gelen estetik anlayışını ve global arenada 


önemli işlere imza atarak, tekstil sek- 


, 


töründe ilke edindiği “marka yaratma 


R. 


üzerine kurulu iş modelin 


inşaatta da ayan Eroğlu e 

e 


devam ettirmeyi amaç 


Gayrimenkul; deneyimi ve sektörd 


markalaşmış profesyonel çalışanları i 


sektörün klişelerini değiştirerek yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. 2008'de 


açılan Tekira AVM'nin iş geliştirme ve 


inşaat süreçlerini yöneten, 2009'da 


Ümraniye Akkom Ofis Park projesini hayata geçiren Eroğlu Gayrimenkul, 2010'da ise Oksizen Konakları'nın daire teslimlerini yapmış ve İstanbul Lounge projesine imza atmıştır. Eroğlu Gayrimenkul 2011 yılında; İstanbul Lounge 2, Yenimoda Evleri, Platform Merter, Florya Ekşinar Konakları, Ofishane, Harmony Towers projelerine başladı. 


BURSA'YA DEĞER 
KATAN PROJE 


Eroğlu Gayrimenkul, yatırımcıları Bursa'ya değer katan projesi Harmony Towers'ta 28 Şubat'a kadar geçerli olan kampanya, peşinatsız 1.900 TL taksit ve hemen teslim avantajları sundu. Bursa'nın hızla gelişen Nilüfer ilçesinde konumlanan, mimarisi, kalitesi ve estetik detayları ile öne çıkan Harmony Towers, 1.900 TL taksit ve O peşi 


ğiyle yeni sahiplerine merhaba dedi. 


nat seçene- 


Harmony Towers ayrıcalığını hemen 


yaşamak isteyenlere sunulan avantajlı 


kampanya, 28 Şubat'a kadar devam etti. 
Her türlü ihtiyaca cevap veren, 141, 241, 
341 ve 441 konutların yer aldığı Harmony Towers, 6 katlı Teras Evleri, 23 ve 
28 katlı kulelerinden izlenebilen Uludağ manzarası ile huzurlu ve pozitif bir yaşam düşleyenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 


ZENGİN SOSYAL 
DONATILAR 


Harmony Towers, 5.500 metrekare büyüklüğündeki özel peyzaj alanının yanı sıra fitness salonu, çok amaçlı spor sahası, açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, çocuk kulübü ve çocuk oyun alanları sunuyor. Bursa'daki tek özel çarşıya sahip AVC si (Alışveriş Caddesi) ile Harmony Towers, sosyal hayatın ve alışve- 


rişin tekrar konumlanacağı bir merkez 


niteliği de taşıyor. Proje sakinlerinin tüm günlük ihtiyaçlarını karşılamasının 


yanı sıra cadde mağazaları Bursa şehri 


için de bir değer olarak öne çıkıyor. 
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Gayrimenkul sektöründe hayata geçirdiği birçok projede yüzlerce aileyi ev sahibi yapan Beyttürk İnşaat, Yalova'da devam eden projelerinden ev sahibi olmak isteyenlere 5 büyük fırsat sunuyor. 


eyttürk İnşaat, ulusal ve ulus- 
— alanlardaki deneyimi ile 

sektörün önemli isimleri arasında yer alıyor. Sektörde hayata geçirdiğigi projeler ile yüzlerce aileyi ev sahibi yapan Beyttürk İnşaat, Türkiye'nin hızla büyüyüyen bölgelerinde yeni projeler 


geliştirerek hem ülke ekonomisine katkı sağlamakta hem de yatırımcılarına kazandırmaya devam etmektedir. Konsept projeleri müşterilerine kazandıran ve ulaşılabilir fiyatlar ile inşa etmeyi fel- 


sefe haline getiren Beyttürk İnşaat'ın düzenlediği “5 Altın Fırsat” kampanyası ile konut almanın önündeki engeller kalkıyor. 


PEŞINATSIZ ÖDEME VE 
YUZDE SIFIR FAİZ 

Yalova'da hayata geçirdiği ve yaşamın başladığı Mia Thermal, Beytepe Ya- 


lova, Beytepe Plus ve Beyttürk Orman 


Projelerini kapsayan kampanya dahilinde özel indirimler, peşinatsız ödeme, yüzde sıfır faiz ile 36 aya kadar taksitlendirme olanakları ve avantajlı ödeme tabloları gibi birçok özel imkan bir arada yer alıyor. 


5 ALTIN FIRSAT 

5 Altın Fırsat Kampanyası dâhilinde, 
peşin ya da konut kredisi kullanımında yüzde 15'e varan indirim imkanlarının yanı sıra konut kredisi kullanan tükeiciler peşinat ödemeden ev sahibi olabiliyor. Kampanyada ayrıca, Beyttürk Finansman Sistemi ile ödemesi 36 aya 


kadar kredi masrafı olmadan sıfır faiz avantajları bulunuyor. 


TAKSITLER 
KIRACINIZDAN 

Avantajlı ve esnek ödeme planları sunan “5 Altın Fırsat Kampanyası” çer- 


çevesinde tüketiciler, diledikleri zaman ara ödemeler yaparak ödemelerini gelirlerine uygun hale getirebiliyor. Sık ödeyerek daha az faiz ödeme kolaylıklarının olduğu kampanyada, kredi ödemelerine düşük taksitlerle başlayanlar proje tamamlandığında evlerini kiraya vererek yeni taksit tutarlarını kendileri belirleyebiliyorlar. 
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BAŞAKŞEHİR, YENİ 
BELEDİYE HİZMET 
BİNASINA KAVUŞUYOR 


Başakşehir bölgesinde bugüne kadar tamamlanan ve devam eden 29 bin bağımsız bölüm inşasını gerçekleştiren Emlak Konut, bölgede projeler geliştirmeye devam ediyor. 
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ürkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak 


Konut, kuruluşundan bugüne 


kadar, geliştirdiği konut projelerinin yanında eğitim tesisleri, camiler, resmi kurumlar gibi sosyal yaşama yön veren birçok proje geliştirmeye devam ediyor. Başakşehir ilçesi ve Kuzey Yakası bölgesi için görüşlerini bildiren Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, “Planlı şehircilik anlayışının ilk örneklerinden olan Başakşehir'de 1995 yılından günümüze kadar çok ciddi yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. 
Başakşehir ilçemizde Emlak Konut olaraktamamlanan ve devam eden bugüne kadar yaklaşık 29 bin bağımsız bölüm, 
328 derslikli 10 okul, 5 kreş, 3 sağlık te- 


sisi ve 4 adet cami inşasına imza attık. 


Özellikle İstanbul'un yeni yakası olarak nitelendirdiğimiz Kuzey Yakası bölgesi bulunduğu konum itibariyle, 3. Havalimanı, Halkalı - Havalimanı metro hattı Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İkitelli Şehir Hastanesi'nin yanı sıra yakın zamanda gü- 


zergahı açıklanan Kanal İstanbul gibi mega projelerin merkezinde yer alıyor. 
Daha önce Kuzey Yakası projemizle beraber bu bölgede 360.000 metrekarelik bir şehir parkı, 37.000 metrekarelik kent meydanı, otel, ofis gibi hem iş hem sosyal yaşama yönelik faaliyetler hayata geçireceğimizi açıklamıştık. Yakın zamanda kent meydanımızı ve meydanda bulunan 5.000 kişilik camimizi hizmet verecek hale getireceğiz” dedi. 


ENTEGRE ULAŞIM 


AGLARI 


Kuzey Yakası bölgesinde yer alan Kent meydanında yeni belediye hizmet 


binasının inşaatı için Başakşehir Belediyesi ile protokol imzaladıklarının altını çizen Kurum, “Kuzey Yakası bölgesi Yeni belediye hizmet binası ile inşası devam eden projeler tamamlandığında entegre ulaşım ağları, kent meydanı, ticari üniteleri, şehir parkı ve daha birçok sosyal donatısıyla, toplumun her kesimine hitap edecek gece gündüz yaşayan bir cazibe merkezi olma potansiyeli taşıyor. İnşallah devletimizin de desteği ile büyüyen ve gelişen Türkiye için katma değer oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 


PLANLI KENT MEYDANI 

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 9 yıl önce kurulan belediyenin nitelikli hizmet binası olmamasına rağmen önce çocuklara ve gençlere okul, kütüphane, bilgi evi, spor parkları ve gençlik merkezi inşa ettiklerini belirterek, “400-500 bin nüfusa hizmet verecek güzel bir bina yapmanın zamanı geldi. 
Türkiye'nin ilk planlı kent meydanı olacak olan projede ilçemizin tüm kamu kurumlarının yer alacağı Başakşehir Kent Meydanına yüksek katlı olmayan güzel bir bina inşa ediyoruz. Bu projeyi gerçekleştirecek olan Emlak Konut'a da katkılarından dolayı çokteşekkür ediyoruz” dedi. 


ARTIK, ULKELER DEĞİL, 
ŞEHİRLER YARIŞIYOR 
“Artık, ülkeler değil, şehirler yarışıyor” diyen Kartoğlu, şöyle devam etti; “Dünyada şehirler sokaklarıyla, caddeleriyle ve meydanlarıyla konuşuyor ve konuşuluyor. 37.000 m”likalanda inşa etmekte olduğumuz ve altında metro istasyonu ile otoparkın da yer alacağı Ba- 


şakşehir Kent Meydanı Projemiz, yanı başındaki 360 bin metrekarelik Botanik Park ile birlikte İstanbul'un en büyük ve en güzel meydanlarından biri olacak.” 


YENİ HIZMET BINASI 5 
BLOKTAN OLUŞUYOR 
57.790 metrekarelik kapalı alana sahip olan Başakşehir Belediye Hizmet Binası 5 bloktan oluşuyor. Bu blokları birbirine bağlayan omurganın avlulaşması ile de kamusal bir sosyal alan oluşturuldu. Yeni hizmet binası, Belediye ile ilgili birimlerin, birbirleri ile yakın ilişkide olacak şekilde bu bloklarda hiz- 


met vermesi öngörülerek projelendirildi. 


Proje bünyesinde 470 araçlık kapalı otopark, 400 m2'lik kreş, erkek ve kadın spor salonları, 1 adet çok amaçlı salon, 
4 adet konferans salonu bulunmaktadır. 
Belediye fonksiyonlarının yanı sıra Başakşehir Meydanı ile bütünleşik, kent ve insan ölçeğine uygun, çevresi ile beraber yaşayan proje tasarlanması hedefleniyor. 


KUZEY YAKASI BÖLGESİ 
YENİ BELEDİYE HİZMET 
BİNASI İLE İNŞASI 

DEVAM EDEN PROJELER TAMAMLANDIĞINDA 
ENTEGRE ULAŞIM AĞLARI, 
KENT MEYDANI, TİCARİ 
ÜNİTELERİ, ŞEHİR PARKI 
VE DAHA BİRÇOK SOSYAL DONATISIYLA, TOPLUMUN 
HER KESİMİNE HİTAP 
EDECEK GECE GÜNDÜZ 
YAŞAYAN BİR CAZİBE 
MERKEZİ OLACAK. 
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RİVANIN MERAKLA 
BEKLENEN PROJES 
MİMARI SEÇİLD 


Emlak Konut GYO güvencesiyle Yılmaz İnşaat tarafından çalışmalarına başlanan Riva projesinde mimarlık ofisi belli oldu. Yerli ve yabancı mimarlık ofislerinin ön sunumları sonrasında, başarılı projelere imza atan ve uluslararası ödüllere sahip mimarlık ofisi 


N 


N 


Baraka Mimarlık seçildi. 


mlak Konut GYO tarafından 
— gerçekleştirilen Galatasaray'ın Riva arazisini kazanan Yılmaz İnşaat, bölgede projelendirme çalışmalarını hızlandırdı. Geliştirilecek Riva projesi için yerli ve yabancı mimarlık ofislerinin ön sunumları sonrasında tercih edilen ödüllü mimarlık ofisi Baraka Mimarlık oldu. Konsept 


çalışmalarında sona gelinen proje ile bölgeye ve sektöre yepyeni bir vizyon 


kazandırılacak. 45 yıllık tecrübesi ile gayrimenkul sektörünün köklü firmaları arasında yer alan Yılmaz İnşaat, ihalesini kazandığı Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Riva arsası üzerinde Türkiye'de örnek teşkil edecek 


bir projeye imza atacak. 869 bin 362 
metrekarelik konut alanı ve 206 bin 
497 metrekarelik özel orman bulunan 
arazide müstakil bahçeli villa konseptinde, özgün bir proje geliştiriliyor. 


RİVA'YA ÖZGÜN 
BİR MİMARİ 
KAZANDIRACAK 


Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alandaki ödüllü mimarlık ofisleri arasında yer alan Baraka Mimarlık, tarihi ve yeşil dokusuyla İstanbul'un oksijen deposu konumundaki Riva'da hayata geçirilecek projede örnek teşkil edecek donatılara sahip bir proje tasarlıyor. 

Bölgenin yeşil dokusuna uyum 


TİNA Re e a 
“.. VE 0 


sağlayacak bir çizgide tasarlanan proje, konseptiyle Riva bölgesine de özgün 


bir kimlik kazandıracak. 


AZ KATLI EKOLOJİK 


DONATILAR 


Emlak Konut GYO güvencesinde, Yılmaz İnşaat'ın güçlü sermaye yapısı ve vizyoner yatırım anlayışıyla geliştirilen Riva projesi, bölgenin doğal yapısına uyum sağlayacak, az katlı ekolojik donatılarla hayata geçirilecek. Türkiye'nin uluslararası alandaki sembol projelerinden biri olarak konumlana- 


cak projede çalışmalar hızla ilerlerken projenin yakın zamanda vitrine çıkması bekleniyor. 
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ras Kargo, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Toplam 12 
bin çalışan, 4 binden fazla araç 


ve 29 transfer merkeziyle günde yakla- 


şık 500 bin gönderi taşıyan Aras Kargo, 
2017 yılını 1 milyar TUnin üzerinde ciro 
ile tamamladı. Büyüme ve dijitalleşme vizyonu doğrultusunda, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Alibaba ile anlaşma imzalayan şirket, kargo sektöründe e-ticaretin en önemli oyuncularından biri olma hedefiyle yönünü sınır ötesi e-ticaret müşterilerine çevirdi. Bu doğrultuda uluslararası e-ticaret platformları ile yeni iş birliklerine hazırlanan Aras Kargo, 2018 yılını yüzde 20lik büyüme ile kapatmayı hedefliyor. Şirketin 


2017 yılı büyüme rakamları ve gelecek 


| | 


dönem hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, “Hedefimiz; geleneksel kargo yönetimini, günün değişen koşulları ve müşteri beklentilerine göre en üst seviyeye çıkarmak, ülkemizin yurtiçi ve yurtdışındaki ticari potansiyelini en doğru şekilde değerlendirmek” diye konuştu. 


SİPARİŞLERİNİN 
TESLİM SÜRELERİ 
KISALACAK 


Bulduk, sözlerine şöyle devam etti: “Müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz yeni proje ve teknolojik uygulamalar ile sektördeki öncülüğümüzü pekiştirmeye devam ediyoruz. Özellikle dijital dönüşüm planlar çerçevesinde hem operasyonel hem de iş süreçleri konusunda verimliliğimizi arttırmayı sürdürüyoruz.” Akıllı tekno- 


lojilere ve teknolojik transfer merkezi yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizen Bulduk, “Büyüme, verimlilik, karlılık ve rekabet potansiyelimizi artırmayı ve bu doğrultuda 2018 
yılında yüzde 20 büyüme planlıyoruz. 
Büyüme hedeflerimiz ve artan iş hacmimiz doğrultusunda beyaz yakada yaklaşık 80, mavi yakada ise yaklaşık 


ARAS KARGO'DAN 
DİJİTALLEŞME 
ALANINDA 
ÖNEMLİ ADIM 


2017 yılını 1 milyar TÜnin üzerinde ciro ile 
tamamlayan Aras Kargo, 2018 yılında yaklaşık yüzde 20 büyüme elde etmeyi planlıyor. Büyüme stratejisini dijitalleşme üzerine kurgulayan şirket, yönünü sınır ötesi e-ticaret müşterilerine çevirdi. 


650 kişilik yeni istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Teknoloji tarafındaki altyapı yatırımlarımıza da ara vermeden devam ediyoruz. 2020'ye kadar, Ankara, İstanbul Anadolu, İzmir ve Bursa gibi beş büyük ilimizde 30 milyon Euro yatırım 


ile 5 büyük teknolojik transfer merkezini daha hizmete sunma planımız var. 
Böylece kapasite ve verimlilik artışının yanı sıra daha fazla tasarruf sağlayacağız. Daha fazla müşteri memnuniyetini artıran çözümler sunacağız.” 


KARGOM NEREDE 
ANLIK TAKIP , 
UYGULAMASI GELİYOR 


Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayabilmek için kargoların zamanında, güvenli şekilde teslim edilmesi gerektiğini belirten Bulduk, “Aras Kargo olarak, özellikle “Zamanında Teslim Edilmeyen? kargolar konusunda önemli adımlar atıyoruz. El Terminali'nden GPS ile yaptığımız kurye takibi ile adreste işlem yapma oranında bir ayda yüzde 10 artış sağladık. Kısa sürede yakalanan bu başarı oranını daha da geliştirerek en az yüzde 96 oranında zamanında teslimat sunmayı hedefliyoruz. 
Dünya üzerinde hiçbir kargo şirketi bu oranı yüzde 100 yapamıyor” dedi. 
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DEKORASYON 


TÜRK MOBİLYA 
MARKALARI ÇİN'E 
ÇIKARMA YAPACAK! 


Bu yıl 18- 21 Mart 2018 
tarihleri arasında Çin'in en büyük kenti Guangzhou'da 4Tincisi düzenlenecek 
Guangzhou Mobilya Fuarı'na Türkiye'den 27 farklı 

mobilya markası katılmaya hazırlanıyor. 


ektörün geçen yılki 2,7 milyar dolarlık ihracatını bu yıl 3 milyar dolar olarak belirlediklerini söyleyen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç; bu rakamlara ulaşmada 


Çin pazarının önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Güleç, “2023 yılında hem Çin hem de ABD'ye Ver milyar dolar ihracat 


hedefimiz açısından bu fuarda firmalarımızın daha fazla yer alması büyük önem arz ediyor. Fuar sayesinde gerek gelişmiş mobilya ülkelerinin trendlerini gerekse de Polonya, Vietnam gibi yükselen rakiplerimizin üretim teknolojilerini takip edebiliyoruz” dedi. Türkiye mobilya sektörünün hak ettiği yere gelmesi için maksimum seviyede çalışan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin Başkanı Ahmet Güleç, bu yıl 18- 21 Mart tarihleri arasında 4Linici kez düzenlenecek 


Guangzhou Mobilya Fuarı'na 27 Türk 


mobilya markasıyla çıkarma yapmaya hazırlandıklarını söyledi. Dünyanın farklı noktalarından gelen sektör temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı yakaladıklarının altını çizen Güleç, fuarın dünyanın en büyük mobilya fuarı olarak kabul gördüğünü belirtti. Güleç, “Aslına bakarsanız fuar, dünyada her kategori ve segmentte ithalatçı ve üreticinin bu- 


luştuğu bir platform niteliğindedir. Bu nedenle Türkiye mobilya sektörü geçen 


yıl ulaştığı 2,7 milyar dolar ihracatını bu 


yıl, 3 milyar doların üzerine yükseltmek istiyor. Bunun için Çin pazarı ve fuarı çok önemli. Her yıl katılımcı firma sayımızın artış gösterdiği bu fuar sayesinde üretim ve ihracatta dünyanın bir numarası olan Çin pazarına direkt erişim sağlamanın ötesinde yeni ve büyük alıcılarla dirsek teması kurma fırsatı yakalıyoruz. Dolayısıyla 2023 yıl hedeflerimiz noktasında Çin ve ABD'ye Ter milyar dolarlık ihracat hedefimiz bulunuyor. Bu noktada da Guangzhou Mobilya Fuarı bu hedeflere 


ulaşmamızda önemli bir parametre” 


dedi. 


PRİSMA YATAK ODASI İLE EVİNİZE SİHİRLİ BİR DOKUNUŞ 


İmza attığı koleksiyonlarla özgün bir deneyimin kapılarını aralayan Loda Mobilya, Prisma ile yatak odalarınızı yeniden tanımlamaya ve tamamlamaya geliyor. 


işiliği olan ve sıcak bir yatak odası İK iin isteyenlerin hayır diyemeyeceği Prisma Yatak Odası, cesur dokunuşlarıyla çarpıcı bir etki brrakıyor. Freze cevizin lake ile olan uyumunu gözler önüne seren Prisma, renk ve dokudaki detayları başarılı bir şekilde harmanlıyor. Her tasarımıyla yatak odaarına özgün bir imza bırakan Loda, ahşabın güçlü duruşunu bu imzanın bir parçası yapmayı ihmal etmiyor. Prisma, doğal ahşap görüntüsü ile sıcak bir atmosfer yaratırken aynı zamanda natürel izler taşıyan iddialı bir tasarım ortaya 


koyuyor. Takımın en dikkat çeken parçası yatak, tamamı özel kumaşlarla kaplı formu ve havada durma hissi uyandıran orta ayak detayları ile sıra dışı bir etki yaratıyor. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra işlevsel özellikleriyle de fonksiyonellikten ödün vermeyen Prisma Yatak Odası, 


şifonyer ve gardırobuyla geniş bir depolama alanı sağlıyor. 
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ZERAFETİ RADISSON BLU 
ATAKÖY'DE HAYAT BULUYOR 


Ataköy'de huzur dolu bir tatil vadeden Radisson Blu Ataköy, lobisinden odalarına kadar bir çok alanda tercih ettiği Temmer Mermer ürünleri ile ziyaretçilerine zarif ve sihirli bir dünyanın kapılarını açıyor. 


adisson Blu Ataköy'de griden siyaha, bejden kahverengine kadar 


renklerin ahenkle uyumunu sağ- 


layan Affumicato, Portoro Gold ve Calacatta Lucina Extra, Silver Traverten, Carrara, Alnoir ve Cora Black ürünleri, Temmer Mermer'in zengin ürün yelpazesinde yer alan ürünlerden yalnızca birkaçı... Otele girildiğinde genel mahallerin tamamında, döşemede gri-bej tonlarını aynı anda hissedebileceğiniz Affumicato mermeri sizi karşılıyor. Ebatların büyük şekilde kullanılması ve düz döşeme şeklinde uygulama yapılmış olması, mekân algısında kafa karışıklığına sebep olmadan sade bir tasarım yaratılmasına yardımcı oluyor. Otelin aydınlatma, mobilya ve tasarımındaki diğer objelerin bütünlüğünde, Portoro Gold mermerinin sarı-kahve ve siyah renk 


skalasına sahip keskin hatlı yapısı lobide bulunan resepsiyona hayat veriyor. Gözleriniz doğanın sunduğu bu evrensel sanat eserlerinin üzerinde gezinirken, adeta zaman duygusundan yoksun, geçmiş ve geleceği aynı anda hissettiğiniz bir koridordan geçiyorsunuz. Toprak tonların kullanıldığı odalara ulaştığınızda Perla Brown orta sehpa, Peak Wood ve Verde Guetamala yan sehpalar, Nero Zimbabwe masadaki, granit ve mermerin sert karakterini, perdeler ve halı gibi yumuşak dokular, tezatların uyumuyla sakinleştiriyor. Doğal taş zenginliğinin sergilendiği odalardan sonra, banyoda Calacatta Lucina Extra mermerinin inci gibi parlayan zarafeti, duvar ve tezgahlara da yansıyor. Mermer ve granit, doğası gereği öznelleştirdiği mekanların, değerine değer, keyfinize keyif katıyor.. 


> » ye 


'MOR' YATAK 
ODALARINDA 


zdilek, renklerin ve dokuların 

dünyasını yaşam alanlarına 

taşıdığı nevresim takımıyla, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların ruhuna dokunuyor. Kumaşı, dokusu, renk ve desenleriyle yatak odalarının enerjisini değiştiren nevresim takımları, kadınların vazgeçilmezi oluyor. Özdilek, 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mor 
rengin asaletini ve enerjisini yatak odalarıyla birleştiriyor. Tasarımlarında yatak odalarına, kadınların sevdiği desen ve renkleri kodlamayı kendine ilke edinen Özdilek, mor ve gri rengin uyumuyla kullanıcılarına renkli uykular sunuyor. 
Yumuşak dokusunun yanı sıra mor ve lilanın verdiği enerjiyi yatak odalarına taşıyan Özdilek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. 


ASALETİN RENGİ 
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SAĞLIK 


ÇOCUKLARDAKİ 


KARIN AĞRISINI ES GEÇMEYİN! 


Karın ağrısı şikayeti her yaşta yaşanabiliyor. Karın ağrısı şikayeti olan çocuklarda çoğu zaman kolik ya da kabızlık gibi rahatsızlıklar bulunabiliyor. Bazen ciddi sağlık sorunlarını işaret edebildiğinden dikkatli olunması gerekiyor. 


arın ağrısına çocukluk döneminde sıkça rastlanabiliyor. 

Her dört çocuktan birinde ara ara karın ağrısı şikayeti görülürken, kız çocuklarında daha fazla yaşanıyor. 
İki yaş civarındaki çocuklarda yüzde 3 
oranında ortaya çıkan bu rahatsızlık; beş-yedi yaş aralığında yüzde 5, 8-12 yaş aralığında ise yüzde 25'e kadar yükseliyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte artış gösteren karın ağrısı şikayetlerinin yaklaşık yüzde Vi cerrahi gerektirirken, doğru ve zamanında müdahale hayati önem taşıyor. 


ANNE-BABALAR 
DIKKAT! 

Bebekler ve küçük çocukların ne yaşadığı ağrıyı ne de hangi bölgede olduğunu tarif edemediği için anne-babaların bu konuda dikkatli ve bilinçli olması gerektiğine dikkat çeken Memorial Hizmet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Mustafa Akman, şu bilgileri veriyor: “Çocuklarda en sık görülen karın ağrısı nedeni 'gastroen- 


terit” denilen bakteri veya viral enfeksiyona bağlı ortaya çıkan mide-bağırsak iltihabı oluyor. En bilinen belirtisi ishal olan gastroenterit, cerrahi müdahale gerektiren hastalıklarla karıştırılabiliyor. 
Özellikle ishal başlamadan önce teşhis ve tedavide zorluklar yaşanabiliyor. 
Karın ağrısı olan çocukta gastroenterit varlığında, ishal başlamamış ya da gastoenteritin bağırsak hareketlerini durdurucu tipi ortaya çıkabiliyor. Bu iki durumu ayırtetmek ise ancak biruzman tarafından yapılabiliyor. Anne-babanın, acil cerrahi gerektiren belirtilere çok benzerlik gösteren bu gibi durumlarda, 


ishal varlığıyla birlikte içeriği, kokusu ve rengine dikkat ederek, doktora bildirmesi gerekiyor.” 


KABIZLIK, HASTALIK 
IŞARETİ OLABILIYOR 


İshal devam ederken şikayetin aniden değişmesi, “bağırsak düğümlenmesi” gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabiiyor. Gaz ve dışkılama yapılamaması, karın şişkinliği, kusma gibi belirtiler bağırsak düğümlenmesine işaret edebiliyor. Öte yandan karın ağrısıyla birikte kusma ya da makatta görülebilecek 


kanama olduğunda, acilen bir uzmana başvurulması gerekiyor. Karın ağrısı nedeniyle doktora giden üç çocuktan birinin kabızlık yaşadığının unutulmaması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Akman, yaşamın erken döneminde yaşanan kabızlık sorununun cerrahiyi gerektirebileceğini belirtiyor. 


BELİRTİLERİ GÜZ 
ARDI ETMEYİN 


Karın ağrısının şekli, tipi ve süresi nasıl olursa olsun önemsenmemesi, ağır sonuçlara yol açabiliyor. Ebeveyne düşen görev, bu konuda iyi gözlem yapmak oluyor. Aşırı yemek, açlık ve stresten de kaynaklanan karın ağrısının birçok farklı nedeni olabileceğini söyleyen Op. 
Dr. Mustafa Akman, bu kriterleri şöyle sıralıyor: 

* Rotavirüs 

* Besin zehirlenmesi 

* Kabızlık 

* İdrar yolu enfeksiyonu 

* Apandisit 

* Bağırsak düğümlenmesi 
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EĞİTİM 


DUYGUSAL 
ZEKANIN 
GELİŞİMİNDE 


AİLE 


FAKTÖRÜ 


Başarıdan topluma faydalı bir kişi olmaya dek birçok açıdan duygusal zeka önem taşıyor. Bu kabiliyetin gelişmesinde ise ailenin çocuğuna olan tutumu ve ilgisi büyük rol oynuyor. 


ocukların mutlu, empati sahibi ve sorumluluğunu bilen 

kişiler olarak yetişmesinde duygusâl zeka büyük önem taşıyor. Uzmanlar da bu doğrultuda, ebeveynlere çocuğun duygularını ifade etmesine imkan sağlamayı, ona zaman ayırmayı, onu dinlemeyi ve bir sanat dalıyla uğraşması için teşvik etmeyi öneriyor. 
Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Nazende Ceren Öksüz, çocukların gelecekte daha sağlam sosyal ilişkiler kurması ve iletişim becerisi kazanmasında duygusal zeka gelişiminin önemli olduğunu belirterek; “Öncelikle çocuğun duygularını ifade etmesine olanak sağlamak gerekiyor. Yani duyguların çeşitliliğini ne kadar fazla hayata geçirirsek, çocuk bunları o denli fark eden ve uygun şekilde ifade edebilen bir kişi haline gelir. Bu anlamda çocukların sanatla uğraşması duygularını ve iç dünyalarını bu kanallarla ifade edebilmeleri açısından son derece faydalı oluyor. Çocuğa bazen özel, bazen de serbest zaman ayırmak ise kendi psikolojisinin olumlu yönlerini fark etmesine imkan sağlayacağından, duygusal zekasını geliştirmeye yardımcı oluyor” diyor. 


POZITIF PSIKOLOJININ 
ETKİSİ 

Dünya genelinde pozitif psikoloji uygulamalarıyla, çocukların duygusal zekalarının arttığını gösteren çokça araştırma bulunduğunu ifade eden Klinik Psikolog Öksüz, gerçekleştirdikleri pilot çalışmada 15 çocuğa bir eğitim-öğretim yılı boyunca pozitif psikoloji uygulamaları yaptıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Bu pozitif psikoloji uygulamaları, çocukların duygularını ifade edebilmesine, duygu okuma becerisine, sosyal ortamlarda daha girişken olmasına, yardımseverliğine, kişilerarası iletişimleri besleyen ve olumlu yönde etkileyen birtakım beceriler geliştirmesine olanak sağladı. 
Zaman ve stres yönetimi ile öfke kontrol gibi sahip olmaları gereken pek çok becerinin geliştirilmesi için de birçok oturum yapıldı. Bu oturumlar, çocukların duygusal zekasında yüzde 20 


oranında artış sağladı. Aynı zamanda yaşam doyumları ve problem çözme becerileri de belirgin düzeyde yükseldi.” 


POZITIF PSIKOLOJI 
ÇOCUKLARI | 
GÜÇLENDİRDİ 

Ortak özelliklere sahip, aynı yaştaki bir başka gruba ise hiçbir uygulama yapmadan, benzer dönemlerde aynı ölçümler gerçekleştirildi. Ancak bu gruptan farklı sonuçlar elde edildiğini belirten Klinik Psikolog Öksüz; “Bunun sebebi, çocukların o dönemde TEOG sınavına girecek olmasıydı. Böylesi bir sınavla yani onlar için sorun olabilecek bir stresle baş etmeye çalışıyorlardı. Pozitif psikoloji uygulamaları sonucunda bazı çocuklar zorlu süreçten daha da güçlenerek çıkarken, uygulamayı almayan çocukların problem çözme ve yaşam doyumlarında düşüş olduğu gözlemlendi” diye konuştu. 


“ÇOCUĞA BAZEN ÖZEL, BAZEN DE SERBEST ZAMAN AYIRMAK, KENDİ PSİKOLOJİSİNİN OLUMLU YÖNLERİNİ FARK ETMESİNE İMKAN SAĞLAYACAĞINDAN, DUYGUSAL ZEKASINI GELİŞTİRMEYE YARDIMCI 


OLUYOR.” 
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ESKRİM 


ışarıdan bakıldığında sadece 
BE savaş sporu gibi görünen 

eskrim, aslında beynin ve vücudun eş zamanlı olarak çalışmasın gerektiren ve müthiş bir stratejiyi şar koşan bir spor. Geçen ay eskrimde dünya şampiyonu olan İbrahim Ahmed Acar sayesinde uzun süredir göz ard edilen bu spor birçok kişinin dikkatini çekti. Türkiye Eskrim Federasyonu 


Başkanı Murat Atalı geçenlerde verdiği bir röportajda eskrimi “eskrim bedenle yapılan satrançtır” sözleriyle tanımladı. 


Her ne kadar 


ve savaş hazırlıklarına dayan 


nümüzde esk eşzamanlı çal 


arihi savaş sa 


rim, bedenle şmasını gerek 


natlarına 


sa da güvücudun 


iren çok 


komplike bir spor olarak karşımıza çıkmakta. Farklı silahlarla yapılsa bile 


puanlama yöntemi aynı olan eskrimde 


1896 yılından beri Olimpik bir spor olarak kabul edilen 
eskrim, flöre, epe ve kılıç olarak üç farklı silahla yapılıyor. 


sporcular yaralanmalarını engelleyen özel giysiler giyerler. 


UÇ FARKLI TİPTE SILAH 

1.1 metre uzunluğunda bir silah olan flöre, ucunda küçük bir düğmesi ve kabzası olan ince bir silahtır. Genellikle eskrim dendiğinde akla ilk bu silah gelir. Flöre ile yapılan vuruşlar rakibin kıyafetinde iz bırakır ve aynı anda her 


iki sporcu da birbirinin vücuduna (göv- 


deye) hamle yaparsa puanı atak üstün- 


lüğü olan sporcu alır. Kol, bacaklar veya başa değen ataklar puan olarak kabul edilmez. Epe ise flöreden daha keskin ve daha ağır bir silahtır. Epe kullanan 


bir eskrimci rakibini sadece silahının ucuyla dürtebilir. Rakibin herhangi bir yerine değen vuruş puan olarak kabul edilirken, karşılıklı ataklar her iki spor- 


cuya da puan kazandırır. Kılıç müsabakalarında ise rakibin belden yukarısına kılıcın ucu veya yanları ile yapılan vuruşlar puan kazandırır. 


DUNYA ŞAMPIYONU 
AHMED ACAR 

Geride bıraktığımız Mart ayında Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde Ukraynalı sporcuyu yenerek Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonu olan İbrahim Ahmed Acar, hemen bir ay sonra Nisan başında ise yine Plovdiv'de yapılan 


dünya şampiyonasında ABD'li rakibini yenerek Dünya şampiyonu oldu. 
Böylece eskrim sporunda hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonu olan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. 
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SİNEMA 


MEKANLAR VE YÜZLER 
VİZYON TARİHİ: 9 MART 2018 
YÖNETMEN: AGNES VARDA, JR OYUNCULAR: LAURENT LEVESOUE, AGNES VARDA, JR, JEAN-PAUL BEAUJON, AMAURY BOSSY, YVES BOULEN, JEANNINE CARPENTIER O yılı aşkın bir süredir sinemadan fotoğrafa, video yerleştirmeden heykele yapıtlar üreten 88 yaşındaki efsane Agnös Varda, İstanbul'da da 'Şehrin Kırışıklıkları" projesiyle duvarlara yapıtlar bırakan genç JR ile birlikte Fransa'nın köylerini gezdi. 
İkili bir yandan halkla sohbet etti, fotoğraflar çekti, çektikleri fotoğrafları sergiledi, bir yandan da dost olup birbirlerini daha iyi tanımaya çalıştı. Mekânlar ve Yüzler, iki çok özel sanatçının sanat, yaş almak, paylaşmak ve gezmek hakkında ürettikleri bir film. 


VİZYONDAKİLER 


DİRENİŞ KARATAY 

VİZYON TARİHİ: 9 MART 2018 

YÖNETMEN: SELAHATTİN SANCAKLI 

OYUNCULAR: MEHMET ASLANTUĞ, FİKRET KUŞKAN, YURDAER OKUR, ALPEREN DUYMAZ, 

BURCU ÖZBERK, NIK XHELILAJ, VOLKAN KESKİN, BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU 

G uyaseddin, babası Alaattin Keykubat'ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum 

Moğol baskılarının artmasına neden olur. Emir Celaleddin Karatay bu baskılara 

karşı halkı büyük bir 

direnişe hazırlamayı planlar. DİRENİŞ 

Tüm tecrübesi ve gücü 

ile direniş hazırlıklarına KARATAY 

başlayan Celaleddin N Me... | j 

Karatay, gencinden 

yaşlısına, kadın erkek 

demeden Anadolu'nun 

sessiz kahramanlarını da 

yanına alır. 


i 


AİLECEK 
ŞAŞKINIZ 


VİZYON TARİHİ: 2 MART 2018 
YÖNETMEN: SELÇUK AYDEMİR OYUNCULAR: AHMET KURAL, MURAT CEMCİR, SAADET IŞIL AKSOY, CENGİZ BOZKURT, GÜNAY KARACAOĞLU, BİHTER DİNÇEL, ÇAĞLAR ERTUĞRUL, MUSTAFA ALABORA 
© şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. 
Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır. 
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SOFRAMIZDAKİ . . 
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Yaşamımız için önemli minerallerden biri olan tuzun bilinçli tüketilmesi gerekiyor. Çünkü vücuttaki fazlalığı hipertansiyondan kalp-damar hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığın 


ortaya çıkmasına yol açıyor. 


ayatın oluşumunda ve devam- 

— lılığında tuz büyük önem taşıyor. Ancak doğru miktarlarda tüketilmesi önem taşıyor. Aksi halde dostumuz olan tuz, düşmanımız olabiliyor. Vücudun su dengesini sağlamada önemli role sahip olan bu mineralin aşırıtüketilmesi başta kalp-damar hastalıkları ve hipertansiyon olmak üzere, pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Bu noktada ailelere, yeni neslin tuz kulla- 


nım alışkanlığını henüz bebeklik döneminde sınırlandırması tavsiye ediliyor. 


Günde 18 gram tuz tüketiyoruz Mutfaklarımızda kullandığımız 


klasik sofra tuzunun diğer adı sodyum 


klorür? Bunun yüzde 60'ını klor, yüzde 4O'ını ise sodyum oluşturuyor. Yüzde 60'ı su olan vücudumuzun su dengesini tuz sağlıyor. Ancak gerektiğinden fazla alınan her gram tuz, dengeyi bozuyor. Medical Park Göztepe Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Semiha Kaplan, günlük tüketilmesi önerilen tuz miktarının 0,5-5 gram düzeyinde olması gerektiğini belirterek; “Günlük alınan tuzun yaklaşık 3/4'ü işlenmiş gıdalardan sağlanırken, kalanı masada 


yemeğe eklenen tuzdan geliyor. Vücudun gereksinim duyduğundan daha fazla tuz tüketilmesi ise başta hipertansiyon ve damar sertliği olmak üzere, bunlara bağlı birçok kalp ve damar hastalığına yol açıyor. Öte yandan yapılan 

ştırmalar, Türkiye'de kişi başına tuz 


tüketiminin günlük 18 gram civarında olduğunu gösteriyor” diyor. 


Tuzun hayatımıza olan etkisi ço- 


cukluk yaşlarına dayanıyor. Damak zevkimiz ise bu dönemde ailemizin de etkisiyle şekilleniyor. Çocukları bebeklikten itibaren az tuzlu bir beslenmeyle eğitmenin, gelecekte tuzun neden olabileceği hipertansiyon ve kalp has- 


talıklarından korunmaya yardımc olabileceğini belirten Dr. Kaplan, şöyle devam ediyor: “Bu konuda kesin bir süre vermek çok doğru olmasa da şu bir gerçek ki kalp-damar hastalıklar ve hipertansiyon açısından var olan 


önemli risk faktörlerinden biri de aşır tuz tüketimi. Söz konusu hastalıklar, beraberinde böbrek hastalıklarını da getiriyor. Diğer önemli hastalıklar ise mide kanseri gelişimi, böbrek taşı, kemik erimesi (osteoporoz) astım atakları ve beyin damar hastalıkları olarak 


sıralanıyor.” 


7 adımda tuztüketiminizi azaltın 

* Taze sebze ve meyve tüketiminizi artırın. Fast foodtüketiminizi azaltın, mümkünse hiç yemeyin. 

» Alışveriş yaparken aldığınız ürünlerin tuz oranına dikkat edin. 

* Tuz oranı yüksek olan kavrulmuş kuruyemişleri değil, taze olanları tüketin. 


* Yemeklerinizi tuzu aratmayacak nane, kekik, maydanoz, dereotu, fesleğen gibi taze baharatlar ile lezzetlendirin. 

. Tuzoranı yüksek olan turşu, ketçap, mayonez, zeytin, tuzlu peynir gibi gıdaları tüketirken dikkatli olun. 

» Patates, pancar, muz, kuru fasulye 


gibi potasyum yönünden yüksek gıdaların tüketimini artırın. Ancak bazı kişiler için fazla potasyum tü- 


ketiminin zararlı olabileceğini unutmayın. Özellikle böbrek rahatsızlığı veya farklı sağlık sorunlarınız varsa tuz yerine geçen maddeleri kullanmadan önce doktorunuza danışın. 

* Tuz tüketimini aniden değil, azaltarak bitirin. 
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AĞIZDA DAĞILAN ET 
YİYEBİLMEK İÇİN... 


Türk mutfağında yer alan etli yemekler ve pişirme çeşitlerinin listesi hayli uzun. İster fırında 


ister sacda; haşlaması; haşlaması, sebzelisi, salçalısı, terbiyelisi.. 


. Döner, kıyma kebap, kuzu 


şiş, kavurma, köfte, tandır... Yöresine göre ıslama, tirit, banduma, tantuni, etli ekmek... Adını da tadını da hep içindeki etin lezzetiyle bulur. 


Ts Kebabı'ndan Kuyu Kebabina, Kavurma'dan Köfte'ye, Döner'den Adana Kebap'a Türk mutfağında kırmızı et olmazsa olmaz. 
Asya'dan Anadolu'ya gelip yerleşik düzene geçilen dönemlerden beri süt, yoğurt ekmek gibi keçi, koyun, kuzu eti de en temel besin kaynağımız olmuş. Türk mutfağında dana eti makbul değilken günümüzde en çok tüketilen kırmızı et 


haline gelmiş. Mutfak kültürümüz, alışkanlıklarımız, yiyip içtiklerimiz yerine göre hızla, yerine göre yavaş yavaş değişse de kırmızı et tüketimimiz değişmiyor. Kadınlar biraz daha balık, tavuk gibi beyaz et ağırlıklı beslenmeyi tercih etseler de erkeklerin karnı kırmızı et ye- 


meden doymuyor. Kırmızı et, satın almadaki seçiminden sofraya gelişine kadar her aşaması çok önemli bir konu. Türk 


mutfağında kırmızı et deyince anlatacak yazacak çok şey var elbette. 

“Kırmızı et çeşitleri nelerdir? Koyu- nun, kuzunun, dananın hangi bölümlerinden hangi yemekler yapılır? Et nasıl pişirilir? Et pişirmede en çok hangi baharat kullanılır? Eti yumuşatmak için terbiye nasıl yapılır” gibi pek çok konu akla geliyor. Koyun - kuzu eti, İstanbul gibi büyük şehirlerden ziyade Anadolu'da daha çok tüketiliyor. Evlerde halen çok güzel geleneksel et yemekleri pişiriliyor. Koyun ve kuzu etinin lezzetini, yumuşaklığını, her anlamda doyuruculuğunu dana etine asla değişmem. 
Oğlak etinin tandırda pişirildiği üzerine bolca kekik serpilerek yanında sade piinç pilavı ile yenilen Kuyu Kebabı en 


evdiklerimden biridir. Kırmızı et tercihi 


Wwe RK 


İbette insanların damak tadına göre 


Dd 


eğişiyor. Ancak günümüz gençlerinin erçek kırmızı et lezzetiyle tanışamamış 


OG 


malarına da üzülüyorum. 

Çünkü artık Anadolu'nun yerli cins dana, sığır etleri kalmadı. Lezzetini kendi yağından alan ve yumuşacık 


pişen etler artık yok. Bir zamanlar meralarda otlayan ve etleri piştiğinde kendiliğinden kekik kokulu olan ne keçimiz koyunumuz ne de danalarımız, sığırlarımız kalmadı ne yazık ki... Et verimi 


yüksek, etindeki yağ oranı düşük ithal cins büyük baş hayvanların etlerini tüketiyoruz. Bu kadar yoğun talebe de ancak böyle yetişebiliyor üreticiler ama lezzet bulmak için de mutfakta eti pişirecek olana daha çok iş düşüyor. Güvenilir markalar tarafından hazırlanan bu lezzetlendirici baharat karışımları gerek köfte yaparken gerekse tavuğu fırına atarken hem pratiklik sağlıyor hem de 


ezzeti yakalama kolaylığı sunuyor. 


Nüfus artarken, şehirlerde çalışan insanlar ve dışarıda yemek yiyenler giderek çoğalırken hızlıca kuzudan, koyundan danaya geçtik, ama dana etini pişirmeyi öğrenemedik. Dana ile kuzu çok farklıdır. Tadı, kokusu değil sadece pişme süresi, şekli de değişir. Biri yumu- 


şaktır, kendinden yağlıdır. Çabuk pişer. 
Diğeri daha yağsızdır, lifleri sıkıdır, tamamen yağsız yerleri vardır ve daha geç pişer. 

Eti mühürlemeyi, sote etmeyi, haşlamayı, tandır usulü pişirmeyi, kavurmayı, ızgara yapmayı bilmek önemlidir. Man- 


galda pişmiş eti, mangal başında pişirip yemeyi de çok seviyoruz. Hatta sadece Türk erkekleri değil dünya genelinde de mangal yani barbekü işi erkek işidir. 
Mangalı yakar, etleri hazırlar, pişirir, çevirir, ateşi kontrol eder ve servis yapar. 
Özellikle Adana, Mersin, Gaziantep illerinde pazar günleri mangal günüdür ve o gün hanımlar evde yemek yapmazlar, malzeme alınır, evin erkeği iş başındadır. Büyük bir keyifle mangal yakılır, başına geçilir; etler terbiyelenir şişlere dizilir ve pişer. Son zamanlarda ise işten çıkıp eve giderken şöyle 20 dakikada sofraya koymak için genellikle ızgara et 


alınıyor. Yani döküm tavada ya da oluklu 


(ızgara çizgileri olan) teflon tavada kişi başı birer dilim antrikot pişirilip yanında salata veya makarna ile ana öğün olarak yeniyor. Defne, adaçayı, kekik ve biberiyenin koku, aroma, lezzet verici kadar etleri ve sakatatları dezenfekte etme özelliği de var. Antiseptik özellikleri de 


olan bu baharat çeşitlerini kullanırken 


miktarları çok iyi ayarlamak gerekir. Örneğin haşlama et yaparken 1 adet defne yaprağı ile 2-3 top karabiber yeterlidir. 
Kavurma yaparken kekik kullanacaksanız ocaktan almadan bir-iki dakika önce veya ocaktan alır almaz hemen sıcağı sıcağına ekleyin. 

En başta kullanırsanız kekik yanar ve tuhaf bir acılık verir. Adaçayı kullanacaksanız yağda bir dakika kadar tutup yağ ısındığında ve adaçayının kokusu çıktığında içinden alın ve etleri adaçayı aroması geçmiş olan yağda kavurun. Izgarada pişirdiğiniz etlerin üzerine ister pirzola ister biftek olsun 


biberiye ve kekiği en son serpin. Son yıllarda yepyeni tarzlarıyla yeni mekanlar ve et konusundaki yüzlerce seçenekle çok yakınımızda sunuluyor et çeşitleri... 


İster dürüm halinde evinize paket servis verin, ister akşam iş çıkışı yanında sala- 


tası turşusu pilavıyla porsiyon servisin tadını çıkarın. 
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OLED VE AMBILIGHPIN 
BİRLEŞİMİ PRİLIPS İN 


Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızın önemli bir kısmını dolduran televizyonların yalnızca en iyi görüntüyü vermesini istemiyoruz. Aynı zamanda dekoratif ve etkileyici gözükmesini de istiyoruz. Philips'in Ambilightili OLED TWleri de mükemmel görüntü kalitesi ile etkileyici 


görüntüyü bir araya getiriyor. 


ünümüzde televizyon teknolojisinde ortaya çıkan bir gerçek var. O da ekranımızdaki siyah 


renk ne kadar gerçek olursa diğer renklerde o derece canlı ve gerçek oluyor. Bu 


da hızla OLED televizyonların popüler 


olması anlamına geliyor. Çünkü bu anlamda OLED panellerin LED veya LCD ekranlara göre daha avantajlı olduğu bir 


gerçek. 
Televizyon dünyasında diğer bir 


baş döndüren teknoloji ise patenti Philips'e ait olan Ambilight. Televizyonun ekranındaki renklerle uyumlu renklerin televizyonun arkasındaki duvara yansıtılması esasına dayalı olan Ambilighi, daha derin ve daha doygun bir seyir keyfi sunma anlamında rakipsiz bir teknoloji. 


USTUN SEYIR KEYFİ 
Hayatı boyunca bir kez Ambilight 

teknolojisini destekleyen bir televizyonun karşısına oturan birinin daha sonra 


hiçbir televizyondan aynı keyfi alamayacağını iddia edenler bile var ki bu teoriye karşı çıkmak da pek mümkün görünmüyor. Ayrıca Philips televizyonların tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi Android işletim sistemi kullanıyor olması da çok 


büyük biravantaj. Bu sayede ev halkı cep 


elefonlarından aşina olduğu sisteme 


elevizyonları üzerinden de ulaşabilir oluyor. 
Telefonda kullanılan uygulamalar 


arasında uyumlu olanları televizyonda 


TEKNOLOJİ 


da kullanabilme fikri birçok kişiye ger- 


çek olamayacak kadar lüks gelse de bu durum Philips Android TV sahipleri için zamanla sıradan bir alışkanlık halini alı- 


yor. 


PHILIPSŞ'IN 55POS9OTF 
MODELİ 

Philips'in OLED teknolojisindeki atılımı, 55POS901F modeliyle gerçekleşiyor. 2017 serisinin yeni üyelerinden olan 900 serisi cihazların ilk ürünü olan bu televizyon 55 inç boyutunda, yani birçok salon için çok uygun bir seyir zevki sunuyor. Görüntü kalitesinin bir- 


çok ayağı OLED teknolojisinden beslenen bu televizyonun artısı sadece OLED isminde saklı değil. 55P0S901Fin OLED paneli, başta anlattığımız üzere muazzam siyahların ekrana yansıtılmasını sağlıyor. Geçen aylarda yazdığımız HDR dosyasından da hatırladığınız üzere, gerçek HDR değerlerini alabilmek için çok yüksek parlaklığa çıkan ekranlar değil, en parlak ve en karanlık anları arasında belirli bir farka sahip 


olan ekranlar önemlidir. O nedenle 55POS901F da OLED'in kontrast değeri kadar HDR10 desteği sunuyor. HDR10, bugün Netflix ve YouTube dahil olmak üzere en çok kullanılan HDR standardı ve 55POS9O1F bu konuda yanınızda. 


KISA... KISA... KISA... 


TP-LINK 
TL-PASO3O 
KIT 


Evinizde veya işyerinizde kablosuz bağlantının kaliteli sinyal üretemediği alanlar mutlaka vardır. Bu alanları 


bay, 


by 


internete bağlamak için hat çekmek yerine elektrik sistemini kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? 
Bu aparatları kullanarak elektrik olan her yere internet bağlantısı götürebilirsiniz. 


ASUS 
ROG GR8 Il 


Bu bilgisayarı alıp evin oturma odasına koyacaksın. Gelsin filmler, gitsin oyunlar. Eğer bir de çok kaliteli bir televizyonunuz varsa inanın evden misafir eksik olmayacaktır. Sizin de uzun bir süre başka bir teknolojik cihaz almanıza gerek kalmayacaktır. 


LENOVO 
Mi“ 


5000 mAh değerindeki 
pili ile kullanıcısına şarj cihazlarını unutturan Lenovo 
P2, bugün Türkiye'de kendi fiyat segmentindeki en başarılı telefonlardan da biri konumunda. 
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MİMAR SİNAN'DAN BİR 


Bi 

4 Der 
-. 
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OSMANLI KLASIĞI 


Yerli ve yabancı turistlerin odak noktasında olan Çemberlitaş Hamamı, bu şöhretini hem görkemli mimarisine, hem de tarihine borçlu. Yaşayan önemli eserler arasında yer alan bu hamamı görmediyseniz bir an önce keşif listenize alın deriz. 


e stanbul'u ziyaret eden herkesin ak- 
| lında mutlaka oraya gitmek vardır, 
hamamı kullanmasanız bile havasını teneffüs etmek bile iyi gelir insana... 
Çemberlitaş Hamamı'nı bu kadar özel 


R. 


yapan atmosferi kadar, heybetli tarih de olmalı diye düşünüyor insan. Dile kolay asırlara meydan okuyan bir yapıttan bahsediyoruz. Mimar Sinan'ın bir mühendislik ve mimari harikası olarak nitelendireceğimiz hamam; 


Sultan TI. Selim'in eşi ve Sultan LI. 
Murad'ın annesi Nürbânü Sultan tarafından Üsküdar'da Toptaşı'ndaki, Vâlide-i Atik Külliyesi'ne gelir getirmesi için yaptırılmış. Hamam'ın kitabesine 
bakıldığında yapılış tarihi olarak 1584 
yılını görüyoruz. Mimari özelliklere bakınca eğlenceli ve büyüleyici bir puzzle ile karşı karşı karşıya kaldığımızı 


söyleyebiliriz. Her ayrıntıda Mimar Sinan'ın farklı şeyler denemekten çekinmediğini gösteren unsurlar karşımıza çıkar. Mesela hamamın sıcaklık bölümlerinin planı o dönemin hamam mimarisindeki geleneklerden çok farklıdır. Hamamda toplam 38 kurna yer alıyor, kubbenin altında ise büyük bir göbek taşı bulunur. Çemberlitaş Hamamv'ına gidenler buradaki uhrevi ışığı bilir, bu ışığın bu denli etkili olmasında yine büyük deha Sinan'ın etkisi vardır. 
Kubbelerde yer alan küçük delikler ile hamamın gün ışığıyla aydınlanması sağlanmıştır. Mimar Sinan burada kullandığı cam fanuslarla bu aydınlanma- nın nasıl olabileceğini hayal etmiştir adeta. Çemberlitaş Hamamına günümüzde kadınlar ve erkekler aynı kapı- dan girer. Eskiden ise durum farklıydı 


tabii. Tahmin edilen kadınlar bölümünün girişinin bir zamanlar Divanyolu Caddesi üzerinde Sultan Mahmut Türbesi tarafında olduğu. 


TARIHIN ÇEVRELEDİĞİ 
BIR VAHA 

Çemberlitaş Hamamı hem ruha hem de bedene şifa verir. Aslında ruha iyi gelen bir diğer şey de tarihin koynunda bu keyfi yaşamak. Divanyolu üzerinde bulunan hamam |. Constantinus'un (M.S.324-337) diktirdiği anıtın Vezir Hanı tarafında konumlanmış. 
Hamam'ın karşısında Köprülü Mehmed Paşa Camii, medresesi ve türbesi, yanında Vezir Hanı, Darülfünun binası, Sultan 11. Mahmud Türbesi, Köp- 


rülü Kütüphanesi, Atik Ali Paşa Camii, medresesi ve Ali Baba Türbesi bulunur. 
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EGE YAPI'dan 


ZAMANA 
MEYDAN OKUYAN 


g4" 


İstanbul'un merkezinde, Levent ve Maslak'ın yanı başında ömre bedel keyifleri ve eşsiz konforuyla suyun kıyısında bir hayat İstanbul'un Kordon'unda sizi bekliyor. 

Gelin, siz de 84 ay O faiz* avantajıyla evinizi hemen alın, Kordon İstanbul'da yaşama fırsatını kaçırmayın. 


> : 10 
EE EGE 08 5 0 2 2 2 5 3 4 3 www.kordonistanbul.com *Daire fiyatının 25'i peşin, *025'i 1 yıl sonra ödenecek olup kalan tutar Ege Yapı'nın anlaşmalı bankalarından 84 ay “00 faizle taksitlendirilecektir. Stoklarla sınırlı kampanya 31.03.2018 tarihine N kadar geçerli olup Ege Yapı'nın kampanyada değişiklik yapma hakkı saklıdır. hs 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“YENİ KEŞFİM ÇGUEEN BOMONT 


İstanbul'u Kalbinde Yaşayın 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7Zolhl )hradowyı 
Zeljko Obradovic 
9 Kez Furoleague Şampiyonu olan ve Euroleague kupasını 
ilk kez Türkiye'ye getiren basketbol koçu 


HILTON BOMONTİ 
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“OUEEN BOMONTİ İSTANBUL'UN KRALİÇESİ” 


İstanbul'un kültür, sanat, eğlence ve entelektüel yaşamına yön veren 


Taksim, Nişantaşı ve Bo&az semtlerinin yanı başındaki konumuyla hhhhb SINPA 


Oucen Bomonti, şehrin ruhunu taşıyan çok özel bir proje. — Sizi, premium standartların sunulduğu Çueen Bomonti | örnek dairelerini görmeye davet ediyoruz. 


Süper Ödeme Planlarıyla 


4.950 TL 
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